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Fe KANA 


O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş; Birden, dağın sırtında atlılar belirecek. 


Atlılar put şehrine gediklerden girecek; Bir şehir ki, orada insan ayak üstü leş. 


11 Eylül 2001... Bir çağın kapanıp başka bir çağın açıldığı tarih... Dünyayı karanlığa boğan 
Amerika'nın burnunun sürtüldüğü, bütün mazlum hakların intikamının alındığı tarihi gün... O gün bütün Müslümanlar ve dünyanın her tarafındaki mazlum halklar, Amerikan saldırganlığına maruz kalan Latin Amerika halkları dahil olmak üzere herkes sevindi. Çünkü azgınlaşan, kendini dünyanın ağası sanan sapık, kapitalist, emperyalist ve tağutlukta sınır tanımayan “Asrın Hübel'i” 
Amerika'nın vurulduğu tarihti o gün... Amerika daha saldırının şokunu Üzerinden atamadan 11 
Eylül kahramanları hakkında bir ton komplo teorisi basında yer edindi. Geçen 14 yıl içinde bütün dünyada Pentagon ve İkiz Kuleleri vuranların mücahidler olduğu kabul edilirken, ülkemizdeki komplo teorisyenleri ne yazık ki topluma “Amerika'nın kendi kendini vurduğu” safsatasını büyük oranda kabul ettirdi. Bu sayımızda dünyada “küresel cihad” çağını açan 11 Eylül Gazvesi'ni bütün yönleriyle ele aldık. Bu büyük olay ciltler dolusu ansiklopediler çıkarılacak kadar geniş, arka planı, sebep ve sonuçları itibariyle günlerce, hatta aylarca sempozyumlara konu olacak kadar önemli... 

11 Eylül saldırısıyla Amerika panik içinde İslam topraklarına saldırdı. Hem ordusu, hem istihbaratı dağıldı. Her cephede büyük kayıplar verdi. Özellikle Irak'ta binlerce askerini kaybetti. Afganistan, Irak, Yemen, Somali ve diğer bölgelerdeki Amerikan harcamaları Amerikan ekonomisinin dibe vurmasını sağladı. Ama bütün bunlar görene, köre ne... 


EYLÜL 11 Eylül'ün mesajını anlamayan Amerika'ya Şehid Şeyh Üsame bin Ladin (rahimehullah) 2010'da Hollanda'dan uçan ve uçağın Amerika'nın Detroit kentine inmesine sebep olan operasyondan sonra şu sözleri söylemişti: "Eğer mesajlarımızı size sözcüklerle ulaştırmak mümkün 

2012 olsaydı, uçaklarla göndermezdik." Ardından Ümmetin Şehidi ilave etti: "Gazze'deki kardeşlerimiz 


acı çekerken sizlerin güvenli bir yaşam sürmeniz haksızlık olacaktır. İsrail'e desteğiniz sürdükçe S AYI: 6 bizim de saldırılarımız devam edecektir. Filistinlilerin güvenlik beklentileri gerçekleşmediği sürece, Amerikalılar güvenlik hayalleri kuramayacaklar." 

Kıymetli okuyucularımız! 


DOSYA: Aylık olan dergimizin daha düzenli ve zamanında çıkması için aboneliği biten okurlarımızdan aboneliklerini yenilemelerini rica ediyoruz. Çünkü İslam Dünyası Dergisi Türkiye'de ilk defa 
11 EYLÜL ömürlerini ümmetin kurtuluşuna adayan kahramanların yazılarını evinize taşıdı. Batıcı basının 


bütün dezenformasyon ve karalamalarına rağmen mütevazi imkanlarıyla karınca kararınca hizmet yürüten dergimiz inanıyoruz ki mühim bir boşluğu doldurmaktadır. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek duasıyla Allah-u Teâlâ'ya emanet olunuz. 


İSLAM DÜNYASI 
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04 Amerikan Halkına Sesleniş 33 Taliban Liderlerinden Mevlevi Sengin: 
Şehid Üsâme bin Ladin (rahimehullah) “Cumhuriyetin Kürt halkına 80 yılda 

O7 imkansizin Mümkün Olduğu An... yapamadığı ifsadı Abdullah Öcalan 20 yılda Ebü Ubey El-Kureşi yaptı” 

15 Bir çağın başlangıcı 34 Suriyeli Mücâhid Âlim İstanbul'daydı 


Islam Dünyası İslam Dünyası 


21 11 Eylül Gazvesi Hakkında 37 Burma'da Soykırım 
Bazı Şüpheler ve Cevapları 


İslam Dünyası 4O islam Ümmetine Çağrı 


28 "n SEM Ebü Hüsám eş-Şâmi / Fethu'l İslam Lideri 
Devrimciler ve Mücahidler 43 Mali'de Şeriat Çözüm Üretiyor 


Cemal Poyraz 
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4444 Ramazan Bayramı münasebetiyle açıklama 65 Batı'yı El Kaide Korkusu Sarmış! 


Molla Muhammed Ömer / Taliban Lideri Abdullah Salih DO Kafkasya'da Direniş Siddetleniyor 68 “NATO Gidiyor ama Biz Hep Buradayız” 
52 Somali Müslümanlarına Ahmed Turâb 
Muhtâr Ebü Zübeyr/ 7 O Şeyh Mervan Hadid Genç Mücahidler Hareketi Lideri Ömer Belül 
58 “Milli çıkar? ve *milli güvenlik” uğruna T4 “Esir Âlim” Ömer Abdurrahman'ın 
verilen bir kurban daha Eşinden Mektup Ustad Ahmed Faruk Ümmü Ammar 
61 cihad Meydanlarına Nasıl Gidilir? 79 Sözünde Duranlar 
Yüsuf el-Iyeyri Muhammed Yılmaz 
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DOSYA 


Şehid Üsâme bin Ladin (rahimehullah) 


Şehid Üsâme bin Ladin (rahimehullah) 


ahlukâtı kendisine ibadet için yaratan, onlara M olmalarını emreden, mazlumlara zalimlere misliyle mukabele etmelerini izin veren Allaha hamd olsun! 


Bundan sonra; 
Ey Amerikan halkı! 


Bu mesaj size, köklerini kazımak için arkasından savaşların ve tehditlerin geldiği 11 Eylül saldırılarının nedenlerini hatırlatmak içindir. Bu saldırılarda zarar görenlerin ailelerine ve bu saldırıların sebeplerini meydana çıkarmalarını talep eden bir soruşturma isteyenlere sesleniyorum. Bu oluşumlar, sizi sekiz yıldır amaçsızca yanlış yere yönlendirenlere karşı atılan önemli adımlardır. 


Tüm Amerikan halkı için bunları bilmek iyi olacaktır. 
Çünkü sizin bu sebepleri bilmedeki gecikmeniz, size dönüşü olmayacak şekilde çok pahalıya mal oldu. 
Eğer bu çatışmanın taraflarından biri olan Beyaz Saray yönetimi, sizi bu son birkaç yıldır, bu savaşın güvenlik için gerekli olduğuna inandırdıysa hatırlayın ki akıllı insanlar gerçeğe ulaşmak için iki tarafın da argümanlarını dinlemekte ısrarcı olurlar. 


© Öyleyse şimdi bana kulak verin; 
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Şunu söyleyerek başlıyorum ki; bizim on yıllardır ka- 


nıtlanmış ve ilan edilmiş çok sayıda sebebimiz var. 5 2937 ipi donec 

Asıl çatışma noktamız, sizin İsrailli müttefiklerinize, ve Eger kendiniz IULEN A Bu bizim topraklarımızı, Filistin'i işgal etmeleri için ver- yapacaksanız Beyaz Saray'ın özel diğiniz destektir. Bazı diğer haksızlıklarınızla birlikte 

sizin bu durumunuz bizi, 11 Eylül saldırılarını düzen- çıkar g Fup ları tarafi indan ele lemeye sürükledi. geçirildiğini fark etmelisiniz. Onu Sizin hükümetinizin desteğindeki Yahudilerin elin- özgürleştirme çabanız, Bush'un den çektiğimiz zulümleri bilseydiniz, halklarımızın, 27327. gen uus , 

gerçekte özel çıkar gruplarının-özellikle büyük şirket- iddia ettiği gibi Irak'ı 

ler ve İsrail lobileri- tutsağı olan Beyaz Saray yöneti- “Ozgürleş tirme” savaşından 

minin politikalarının kurbanı olduğunu fark cR ES 

edecektiniz. Size 11 Eylül'ün nedenlerini en iyi açık- daha dA idir. Boy le durumlarda, layan kişi, yine sizin bir vatandaşınız olan vicdanı ismi ne olursa olsun, Beyaz uyanmış eski bir CIA ajanı. O, kendisine karşı yapılan Saray'ın lideri kendine ait ol- 

tüm tehditlere rağmen gerçekleri anlatmaya ve size z 

11 Eylülün mesajını açıklamaya karar verdi. Bu mayan ve özel çıkar grupları 
amaçla bazı şeyler yaptı. Bunlardan biri, yazdığı tarafın dan pati kadan aşağıya 


kitap: “Bir Kiralık Katilin Özrü” 


Yakın zamanlarda Kahire'deki konuşmasıyla Obama, giden ireni, ray dan çıkmasın diy > 


Filistin'deki halkımızın işgal ve kuşatmadan çektiği yolda tutmaya çalışan makiniste acıyı itiraf etti. Eski başkanlarınızdan Carter'ın, Filis- benzer. Ve eski başkan Kenedi ve tin'deki halkımıza yönelik faşizmini anlattığı kitabını irpo E okusaydınız olaylar, konular daha berraklaşırdı. Aynı kardeşlerinin maruz kaldığı şekilde Onun birkaç hafta evvel kuşatma ve baskın ölümden korkmaya başlar. 


altındaki Gazze'yi ziyaretinde, şöyle dediği konuşmasını dinleseydiniz: “Gazze halkı, insanlıktan ziyade 

hayvanlar gibi muamele görüyor” Allah'ın yardımı eg her şeye yeter. O en iyi koruyucudur. 


Burada, bu öldürücü kuşatmanın altında sıkışmış 

yaşlı, kadın ve çocuklara merhameti olan herkes için uzun bir ara vermemiz gerekiyor. Siyonistler onların üzerlerine, Amerikan yapımı beyaz fosfor bombaları yağdırdılar. Böylece onların hayatlarını sonsuz bir trajedi haline getiriyorlar. Çocuklar, doktorların ve babalarının kollarında yemek ve ilaç yokluğundan ölüyorlar. Elektrik de yok. Amerika'daki İsrail lobisi- nin etkisi ve nüfuzunu kabul eden dünya liderleri ve destekçilerinin yüzlerinde apaçık bir utanç izi var. 
Tüm bunların detayları, sizin iki yurttaşınız olan John Mearshaimer ve Stephan Walt'in kitabı olan “Amerika'daki İsrail Lobisi” isimli kitabında anlatılıyor. Bu önerilen kitabı okuduktan sonra gerçeklerden haberdar olacak ve nasıl yanıltıldığınızı görüp şok olacaksınız. Şunu da bileceksiniz ki, bugün Beyaz Saray'dan bize karşı savaşınızın sizin güvenliğiniz için gerekli olduğunu iddia eden bildiriler yayınlayanlar, Cheny ve Bush'un planını tamamlıyor ve sizin kanlarınız ve ekonominizi harcayan büyük şirketlerin çıkarları için eski korku politikalarını pazarlıyorlar. Sizleri bütün bu savaşlara zorlayanlar mücahidler değildir. Biz ancak ülkelerimizi özgürleştirme hakkımızı müdafaa ediyoruz. 


Ve eğer kendiniz için en iyisini yapacaksanız Beyaz Sarayın özel çıkar grupları tarafından ele geçirildiğini farketmelisiniz. Onu özgürleştirme çabanız, Bush'un iddia ettiği gibi Irak'ı “Özgürleştirme” savaşından daha iyidir. Böyle durumlarda, ismi ne olursa olsun, Beyaz Saray'ın lideri kendine ait olmayan ve özel 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çıkar grupları tarafından patikadan aşağıya giden treni, raydan çıkmasın diye yolda tutmaya çalışan makiniste benzer. Ve eski başkan Kenedi ve kardeşlerinin maruz kaldığı ölümden korkmaya başlar. 


Özetle: Sizin kendinizi, Neo-Con ve İsrail lobileri tarafından üzerinize yayılan korku ve terör ideolojisin- den kurtarmanız için, İsrail ile ittifakınızı masaya yatırmanın ve kendi durumunuzu belirlemenin tam zamanıdır. Sizin güvenliğiniz, kanlarınız, oğullarınız, hazineleriniz, işleriniz, evleriniz, ekonominiz ve isminiz mi daha önemli? Yoksa İsrail'in güvenliği, çocukları ve ekonomisi mi? Eğer kendi güvenliğinizi seçerseniz ve bu savaşlara bir son verirseniz -çoğunluğun seçimi ile- bu, bizim güvenliğimizi bozanlarla mücadele etmenizi gerektirecektir. Biz böyle, önceden bahsedilen sağlam ve emin bir temele dayanan bir seçime karşılık vermeye hazırız. 


Burası, savaşa ilişkin ve onu sonlandırmak için önemli bir nokta. Bush iktidara geldiği ve Vietnam Sa- 


vaşı'nda iki milyon insanın öldürülmesinde parmağı olan bir Savunma Sekreteri atadığı zaman akıllı insanlar o gün, Bush'un görevi boyunca yeni katliamlara hazırlandığını önceden tahmin etmişlerdi ve işte bugün Irak ve Afganistan. Sonra Obama göreve geldi ve Bush ve Cheney'in adamlarını, Savunma Bakanlığrnin en önemli görevlerinde bıraktı. Örneğin Gates, Mullen ve Petraeus gibileri... Akıllı kimseler anladı ki, Obama zayıf bir adam ve önceden söz verdiği gibi savaşı durdurabilme gücüne sahip değil. Bunun yerine mümkün olduğu kadar erteleyecek. Eğer yeteri kadar ciddi olsaydı, bu görevi bu kısır savaşlara karşı olan birine emanet ederdi. Örneğin Irak'taki eski komutan General Sanchez ve Bush'un Beyaz Saray'dan ayrılma- dan kısa bir süre önce, savaşa karşı olmasından dolayı istifaya zorladığı ve arkasından savaşı kışkırtacak birini tayin ettiği Centcom Şefi gibi... 


Sonra Obama, cumhuriyetçilerle birlikte çalışma görüntüsünde en önemli ve tehlikeli bakanı, Cheney'in bir adamını tutarak size büyük bir numara yaptı. Sizler zamanı gelince, Beyaz Saray'da simalar dışında hiçbir şeyin değişmediğini anlayacaksınız. Acı gerçek, neo-conlar sizi karanlıkların içine atmaya devam etikçe ortaya çıkacak. 


Ve şimdi tam bir çemberin içine geliyoruz: Eğer savaşı durdurursanız, böyle olur. Durduramazsanız, bizim önümüzdeki yegane yol size karşı tüm imkanlarımızla savaşı sürdürmek. Tıpkı 10 yıl boyunca Sovyetler Birliği'ne, Allalvın lütfu ile tarihin bir sayfası olmaya mecbur edene dek yaptığımız gibi. Bu, sizin için oldukça uzun, ümitsiz ve görünüşte hiç kimsenin faydasına olmayan ve sonu gelmeyen bir savaştır. 


Daha önce Afganistan'da savaşan Rus generaller, bu savaş başlamadan sizi sonuçla ilgili uyarmışlardı. 
Fakat siz, öğüt veren insanları sevmiyorsunuz. Büyük tefecilerin ödünç paralarıyla ve askerlerin moralleriyle finanse edilen bir savaş, öyle bir bataktadır ki onların her gün intihara kalkışmaları, savaşı kaybetmektir. Yüce Allah(c.c.) izin verirse! 


Bu savaş size Doktor Bush ve Cheney tarafından 11 
Eylül saldırılarının ilacı olarak emredildi ama acı ve kaybedilen bir savaş haline geldi. Olayların kendisinden daha acı olanı, yapılandırılan borçların, tüm Amerika'nın ekonomisini mahvetmesidir. Şu sózdeki gibi: “hastalık bazen tedaviden iyidir.” 


Ve bizler, Yüce Allah'ın fazlıyla omuzlarımızda silahlarımız 30 yıldır doğuda ve batıda küfrün iki kutbuyla da savaşıyoruz. Uluslar arası zulme rağmen, bizim tarafımızda tek birintihar durumu söz konusu değil. Bunun için Allah(c.c.Ya şükrederiz. Bu, bizim ideolojimizin sağlam, amacımızın adil olduğunu gösterir. Ve Allah'ın izniyle ülkelerimizi özgürleştirme davamıza devam etmekteyiz. Silahımız sabır ve Allah(c.c.Ytan gelen zafer. 
Filistin'i canlarımızdan daha değerli gördüğümüz için Mescid-i Aksa'dan asla vazgeçmeyeceğiz. 


Savaşı İstediğiniz Kadar Uzatın, Biz Allah(c.c)'a Filistin Üzerine Pazarlık Yapmayacağımıza Dair Söz Verdik! 
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saldırı olan 11 Eylül'ün üzerinden bir sene geçti. Adı adalet 

ve şeref olan İslam Hilafeti gölgesinde daha güzel yarınlarını düşleyen milyonlarca ümmet evlatlarının ümitlerini canlandıran bu büyük çabadan bahsetmekten insan aslında aciz kalıyor. Bu uygulamadan sonra bir sene içinde büyük değişiklik-Se ler oldu ve Müslümanların üzerinde şiddetli rüzgârlar esti. Allahu Teâlâ onunla bazı kavimleri yüceltti bazılarını da alçalttı. 
Şüphesiz Allah-u Teâlâ'nın yücelttikleri onun yolundaki mücahidlerdir. Bunların başında ise mübarek saldırıyı gerçekleştiren 
19 kişi vardır. Sonra yeryüzünün doğusunda ve batısında İslam”ı 
savunan ve asrın tağutu Amerika'yı sarsanlar gelir. 


Y asırda, kafirlerle kendi evlerinde savaşıldığı ilk cihadi 


Muhakkak ki bu saldırı Müslümanların güçlü ve aziz olan Allah'a imanını güçlendirdi. Tartışmasız iktisadi ve askeri olarak dünyanın en büyük kuvvetine sahip olan süper güç Amerika'nın bir anda -askeri, emni, siyasi ve iktisadi krize sokacak kadar- kendi evinde bu kadar şiddetle vurulacağını, rüyasında bile kimse düşünemezdi. 


Bundan dolayı, kaybedilen İslam'ın izzetini geri getirmeye çalışanlara bir ışık olması için bir sene sonra 11 Eylül anısını hatırlayıp etkilerine, ibretlerine ve geride bıraktıklarına yeniden bakılması gereklidir. 
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İlk senelerden beri mücahidlerin hedeflerinin evrensel oldugu belli oluyordu. Afganistan'a ihtiyaçtan fazla yapılan yardımlar, Keşmir, 
Filipin ve Tacikistan gibi Allah-u Teálá'nin başka bölgelerinde de hareket fırsatı veriyordu. Fakat 
Irak Kuveyt'e girdiğinde ve Suud hükümetinin topraklarını savunmak için necis kafirlerden yardım isteğinde, mücahid komutanlara, büyük cihadın Amerika ile olmasının gerekliliği anlaşıldı. 
Özellikle Amerika, 
Müslümanların en şerefli beldelerine göz dikip sömürgesini kur- 


-e- 


maya başlayınca... 


1- Tarihin Biraktiklari 


Sovyetler Birliği'ne karşı Afganistan'daki cihad, cihadi fikirlerin netleşip uygulamaya geçilmesi için benzeri bulunmayan bir fırsattı. Özellikle bu cihad, İslam medeniyetinin, bütün yeryüzünde yok olmaya yüz tuttuğu katı bir zamanda, doğudan ve batıdan ithal edilen ideolojilerin azgınlığı, laiklesmenin ve batı özentisinin yaklaşık bütün İslam ülkelerinin yönetiminde uygulandığı bir dönemde bu cihad gerçekleşmiştir. İslam aleminin İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda sömürgelerine karşı cihada tanıklık etmesi doğrudur. Fakat o zaman İslami unsurlar, doğuda ve batıda şaşkınlar seli önünde duracak kadar güçlenmemişti. Özellikle sömürgecilere bagımlı olup onların maslahatlarını gerçekleştirdiklerin- den emin oldukları bazı yerel hükümetler, bazen gizli bazen açık olarak bunları teşvik ediyorlardı. 


Her halükârda ilk Afgan cihadı ümmeti uyandırmak için bazı ihlaslı kimselerin ve rabbani davetçilerin de-Berlendirdigi bir fırsat dönemi olmuştur. 1984 yılı olduğunda Usame Bin Ladin (Allah onu korusun)'in kurduğu Beyt'ül Ensar'ı veya Şeyh Abdullah Azzanrin (Allah ona rahmet etsin) kurduğu “Hizmet Bürolarr gibi Afganistan'da Arap cihad kuruluşlarının örnekleri belirmeye başlamıştı. Beyt'ül Ensar Peşa- 


ver'de cihada katkı amacıyla eğitime gönderilmeden önce, eğitime mücahidleri geçici olarak karşılama yeriydi. Yine Hizmet Bürolarının kuruluşu basında daha iyi bir intiba bırakma, yardım toplama, Müslümanları ve özellikle Arapları malla ve nefisle cihada teşvik amacını eda etmiştir. 


Yil 1986'ya yaklaştığında Şeyh Usame Bin Ladin cihad çalışmalarını genişletmeye, yeni kamplar kurmaya ve yardım yolları açmaya karar verdi. Ve fiilen Şeyh Usame altı kamp kurdu. Savaş durumuna göre birkaç kere edindiği tecrübelerle bu kampların yerlerini deiştirdi. Usame'nin saygınlığı Arap mücahidler arasında yayılmaya başladı. Beytü”l Ensar'a ve kamplara onlardan büyük kitleler akın etmeye başladı. Böylelikle Arap mücahidler Sovyetlerle ve işbirlikçileriyle pek çok çatışmalara iştirak ettiler. Sonra daha şiddetli çatışmalara girdiler. Bunların en meşhuru da bu senenin sonunda gerçekleşen Caci çatışması idi. Arap mücahidler burada eğitim ve teçhizat bakımından Rusların en iyi birliklerinden birini hezimete uğratıp Rus komandolarından pek çok kimse öldürdüler. 


İlk senelerden beri mücahidlerin hedeflerinin evrensel olduğu belli oluyordu. Afganistan'a ihtiyaçtan fazla yapılan yardımlar, Keşmir, Filipin ve Tacikistan gibi Allah-u Teâlâ'nın başka bölgelerinde de hareket fırsatı veriyordu. Fakat Irak Kuveyt'e girdiğinde ve Suud hükümetinin topraklarını savunmak için necis kafirlerden yardım isteğinde, mücahid komutanlara, büyük cihadın Amerika ile olmasının gerekliliği anlaşıldı. Özellikle Amerika, Müslümanların en şerefli beldelerine göz dikip sömürgesini kurmaya başlayınca... 


Amerikalıların Somali çıkartması başladığında, mücahidlere yeni düşmanlarıyla karşılaşmaları için ilk fırsat gözükmüştü. Eski Afganistan birliklerinden küçük bir grup Somali'de Amerikalılara birkaç operasyon düzenledi ve bunun ardından Amerika geri çekilmek zorunda kaldı. Yemen'de ise Somali'ye gitmek üzere Aden'de bir otelde bazı Amerikalılar öldürüldü. 
Her iki olayda da mücahidler Amerikalıların korkaklığına ve ürkekliğine inanarak yola çıkmıştı. Eger Amerika'nın yüksek teknolojisi ve gelişmiş lojistik destekleri olmasa hiçbir yerde bir şeyi kalmaz. 


Sonra cihad gençleri Arap yarımadasından Amerikanın varlığını silmek için değişik operasyonlar dizisine başladılar. Riyad patlamaları ve ardından Ocak 1996'da Habur patlamaları... Bu olayda 20 Amerikan askeri hayata veda edip yüzlercesi yaralandı. Habur patlamalarından kısa bir süre sonra Şeyh Usame Bin Ladin, “Kafirleri Arap Yarımadası'ndan çıkarmak için cihad ilanı” unvanı ile ilk açıklamasını yaptı. Bu, kendi ismiyle ve şahsi olarak yayınladığı ilk beyanatıydı. 1997'nin sonunda Şeyh Usame, 40 civarında Pakistan ve Afganistan ulemasıyla küfür güçlerinin Arap Yarımadası'ndan çıkarılması fetvasını çıkardı. 


Bu harekete paralel olarak, özellikle Afganistan'daki “Mısır Cihad Cemaati” olmak üzere birçok İslami cemaat liderleri birleşti ve Pakistan, Keşmir ve Banglades'ten heyetler Şeyh Usame'nin sofrasına akın etmeye başladılar. Bu hareketin meyvesi olarak, 


© İSLAM DÜNYASI e EYLÜL 2012 e SAYI:6 © 


8 


—9— 


| 07-14 Ebu Ubey El-Kuresi Layout 1 07.09.2012 00:19 Page3 


El-Kaide, başlangıcından beri etkili stratejilere sahiptir denilebilir. Bundan dolayı yeryüzündeki bütün cihad hareketleriyle bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bu bağlantılar zor şartlarda yardımlaşmalar tesis etmek ve güven oluşturmak için hafife alınmayacak kadar zaman ve çabaya ihtiyaç duyulmuştur. 


(TTT 


şubat 1998 yılında “Evrensel Cihad Cephesi”nin açıklamasında, her zaman her yerde Yahudi ve Amerikalıları öldürme çağrısı yapıldı. Bu beyanı, Şeyh Usame Bin Ladimle beraber Mısır Cihad Cemaati'nin emiri Eymen Ez-Zevahiri, Mısır Cihad Cemaati'nin liderlerinden Rufai Taha da imzaladı. Ve yine onu Keşmir Tugayları liderlerinden ve Pakistan'ın meşhur komutanlarından biride imzalamıştı. Evrensel İslami Cephe'nin beyanının ilanından kısa bir süre sonra Bin Ladin birkaç hafta içinde vuracağını açıkladı. Amerikalılar Kórfez'de ve Arap yarım adası bölgesinden Afrika kıtasına kadar tedirginlik içinde girdiler. Onlar tam bir hazırlık içinde iken darbe hiç ummadıkları yerden geldi. Kenya ve Tanzanya konsoloslukları... 
Olay, 7 Ağustos 1998 günü patlayıcı dolu iki kamyonun, bu iki konsolosluğu yerle bir etmesiydi. 


Bu iki operasyonda, cihad unsurları en özel ve girift görevleri yerine getirebilecek beşeri, fenni ve lojistik güce sahip olduğunu ispat etmiştir. Büyük bir yıkımla ve iki olay arasındaki uyumla beraber olayı ansızın gerçekleştirmeyi sonuna kadar değerlendirilebilmiştir. Ters re- 


aksiyon olarak Amerikalılar meşhur Sudan ve Afganistan operasyonlarına başladılar. Sudan ve Afganistan'daki belirli iki hedefi vurmak için onlarca Crous füzesi fırlattılar. Fakat Amerika'nın bu vuruşu ne hedef yönünden nede yapılış şekliyle asla başarıya ulaşamadı. 


Ve Ekim 2000'de Adn Limanı'nda Cool Donanmasrna yapılan şehadet operasyonu, bölgedeki Amerika ve yerel hükümetleri daha fazla kızdırdı. Cihad grupların- dan birisi en süper savaş teknolojisiyle donatılmış, ağırlığı 8.600 tona ulaşan, 350 mürettebatlı ve değeri milyar dolardan fazla olan Amerikan Donanmasrna ait bir gemiye öldürücü zararlar vermeyi başarmıştır. Mücahid 6 ile 12 metre arası suyu kaldıracak kadar patlayıcıyla donanmaya feci zararlar vermiştir. Bu patlama sonucu, mürettebattan 17 kişi ölüp, 30'dan fazla kişi yaralanmıştır. Bütün bunlar, külfeti on bin doları aşmayan, ziraat motoruyla çalışan patlayıcı dolu bir botla yapılmıştır. Bu operasyon, yapılan eylemlerin farklılığı ve yenilgi karşısında Amerikalıların ne kadar zayıf olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ve yeterli irade olduktan sonra, sınırlı imkânlarla bile mukavemet mümkündür. 
Şeyh Bin Ladin'in taraftarı artmaması için Amerika yönetimi basına operasyonu çarpıtmıştır. Buna rağmen Şeyh Bin Ladin bütün Arap bölgelerinde artık birrumuz olmuştur. Donanma operasyonundan sonra ilk defa Filistin intifadasrnda onun isminin geçtiği pankartlar asılması bunun en büyük delilidir. 


El-Kaide, başlangıcından beri etkili stratejilere sahiptir denilebilir. Bundan dolayı yeryüzündeki bütün cihad hareketleriyle bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bu bağlantılar zor şartlarda yardımlaşmalar tesis etmek ve güven oluşturmak için hafife alınmayacak kadar zaman ve çabaya ihtiyaç duyulmuştur. 


İslami tecrübelerine ve özellikle cihadi tecrübelerine derinlemesine bakıldığında bu örgüt, başlangıcından beri bozulma problemlerini engellemek için daha çok örgütsel ve emniyet yönlerine önem vermiştir. 90'larin başından beri Amerika ile çatışmayı yönetmesinde bunun çok büyük faydaları olmuştur. Bundan dolayı 1989-2001 seneleri arasında El-Kaide kamplarında eğitim gören mücahidlerin sayısını batı istihbaratının 10.000 ile 110.000 arasında takdir etmesi herkes tarafından şiddetle garipsenecek bir durumdur. Değerlendirmedeki bu kadar büyük farklılık bunun takdirden ziyade kehanetten başka bir şey olmadığını göstermektedir. 


2) El-Kaide Örgütü ve 11 Eylül 
Saldırısının Hazırlanışı 


Mücahidi Hazırlama: 


Şüphesiz El-Kaide örgütü cihad amelinin temelini ve ilk desteğini oluşturacak öncü mücahidlerin oluşumuna çok ciddi bir şekilde yoğunlaşmıştır. Bundan dolayı her alanda neticeler şaşırtıcı olmuştur. Böylece El-Kaide örgütünden orta dereceli bir mücahidin eğitimi, hazırlık ve görevini yerine getirme bakımından genel olarak herhangi bir savaşçıdan daha üstün olduğu söylenebilir. 


Şüphesiz El-Kaide örgütü cihad güçlerini geliştirmek ve değişik askeri nazariyeleri kökleştirip sabitleştirmek için gerekli çabayı harcamada hiçbir zaman geri durmamıştır. Silahlı eylemin tüm tafsilatlarını kapsayan örgütün ilk Afgan cihadı günlerinde tüm mücahidler için hazırladığı “Cihad Ansiklopedisi”! bu ana kadar türünde ilki oluşturmuştur. Bu ansiklopedi 7.000 
sayfa ve 10 ciltten oluşmakla birlikte mücahidi cihad yolundaki meşakkatlere hazırlayan benzersiz bir çalışma olarak kabul ediliyor. Hazırlanan ansiklopedi askeri taktikler, emniyet ve istihbarat, hafif silahlar, ilk yardım, patlayıcılar, el yapımı bomba ve siperler, silah yapımı ve tipografi vs. gibi konuları içermektedir. 


İlk Afgan cihadından sonra ve değişik harp alanlarında (Filistin, Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya, Keşmir ve Filistin vs.) İslam ümmetine yöneltilen meydan okuyuşlar karşısında Evrensel Cihad Hareketi'nin sancağını taşıyan El-Kaide örgütünün de bir şeyler yapması gerekti. 
Mücahidlerin savaş ve eğitim güçlerini daha iyiye götürebilmek için örgüt yeni teoriler geliştirdi ve sadece özel operasyonlarla ilgili yeni bir bölüm daha çıkarıldı. Onun bazı bölümleri kimlik evrakları hazırlama, askeriyenin işleyişi, kalınacak yerler, iletişim araçlarının gizlenişi, silah alım satımı, üyelerin güvenirliği, güvenli yollar vs. gibi konuları içermektedir. 


Eğitim kampları, tağutlarla en iyi şekilde karşılaşabilmek için cihadi eğitimin verildiği en münasip yerlerdir. Eğitim devreleri temel, gelişmiş ve ihtisas olmak üzere üç bölüme ayrılır. El-Kaide örgütü ile bağlantısı olmadan, yeryüzündeki mustazaflara ve Allahın dinine yardım için sadece Allah'a yakınlaşma amacıyla on binlerce mücahid bu eğitim devrelerinden (fiziki, psikolojik ve akli gücüne ve imani yeterliliğine bakılarak) geçirilmiştir. Bunlardan sadece az bir kısmına El-Kaide örgütüne katılmalarının yolu açılmıştır. Bu uygulama, sadece bozulmayı engellemeye kefil değildir. Çünkü hiç kimse, -imkanları ve gücü ne kadar olursa olsun- örgütü bozmaya güç yetirememiştir. Ve örgütün bir üyesi olmak kişinin istediği zaman gerçekleşebileceği bir şey değildir. Ancak bu ince ayrıntılara bakılarak komutanlar tarafından verilebilir. Ve yine bu, El-Kaide örgütüne cihadi operasyonlar için en özel kimseleri seçme imkanı bahşetmiştir. Bu şekilde bu uygulamanın o zamandan beri El-Kaide örgütünün cihadi operasyonlarına çok fazla olumlu yansımaları olmuştur. 


Bundan dolayı El-Kaide örgütünün malumat ve birikimine bakarak 11 Eylül kahramanlarının bu harika operasyonu gerçekleştirmeleri asla 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ani bir olay olmamıştır. Tarih şahittir ki, bu seçilmiş kimselerden (sonu kesin olan ölüm bile olsa) hiçbiri arkasını dönmemiştir. Amerika istihbaratının yönettiği soruşturmaya göre, infazcıların çoğu El-Kaide kamplarında eğitim almıştır. Ancak fedailik, yakini inanç ve fedailik anlamlarını oluşturan sağlam iman, sonra birlikleri yöneten yapıcı ve olgun komutanlar - bazı araştırmalara göre bunlarda gerekli eğitimi Afganistan'da almıştır- İslam ümmetinin tarihinde dönüm noktası oluşturacak bu olay için bu seçilmiş kimselerden her biri, ayrı ayrı gizlenmiş güçlerini kullanma imkânı buldular. 


b) Gerekli Maddi Vesilelerin Hazırlanışı: 


Bazı ordu komutanları “Mal, savaşın belkemiğidir” diyorlardı. Zamanın ilerlemesi ve hayatın gelişip daha önceden olmadığı şekliyle külfetlerin zorlaşması ile bu sözün geçerliliği daha da arttı. Cihad eylemi de bu kuralın dışına çıkmamalıdır. Etkili ve düzenli her cihad operasyonu fazlaca maddi güce gereksinim duymaktadır. Genelde bir eylem, düşmanın şüphesini uyandırmadan sakin bir şekilde tamamlanması için aylarca belki yıllarca hazırlığa ihtiyaç duymaktadır. El-Kaide örgütü, bu konuyu çok önceleri fark etti. 
Ve birkaç sene içinde örgütün mali ihtiyaçlarını karşılamak için girift bir mali şebeke hazırladı. İmkanı olan bazı araştırmacılar şunu kesin olarak söylüyorlar; Ne Amerika istihbarat (C.I.A) tarihinde nede İngiltere istihbaratında (M.I.G) El-Kaide örgütünün kurduğu gibi uluslar arası bu kadar girift mali bir şebekeye rastlanmamıştır. İşi daha fazla karmaşık hale sokan ise, şebekenin genelde ince bağlantıların dışında birbiriyle alakasız birkaç parçadan oluşmasıdır. 


Donanımlı stratejik uzmanların değerlendirmelerine göre, Afganistan ve dışında, El-Kaide örgütünün eğitim ve operasyonları yürütebilmek için yıllık 50 milyon dolar civarında harcama yaptığı saptanmıştır. 
Eğer bu değerlendirme doğruysa ( Kıtalar arası daha fazla üretim yapabilmek için mali yönüne önem veren eğitimli özel elemanlar aracığı ile) örgütün özel finansmanlar tahsis etmesinde garipsenecek bir şey yoktur. 


Buna rağmen 11 Eylül mücahidleri zühdlerinin boyutunu ispatladılar. Örgütün mali kaynaklarıyla beraber yavaş hareket ettiler. Özellikle de ihtiyaçlarıyla ilgili şeylerde... Sadece ekonomik otel ve lokantalara gidiyorlardı ve yine arabaların en ucuzlarını kullanıyorlardı. Hatta kalan malları da örgüte iade ettiler. Mala tapılan küresel dünyada benzeri bulunmayan fedakârlık ve samimiyet sergilediler. Fakat operasyon için harcama yapılmasının gerektiği anda bu mücahidler pilot kabinine daha yakın olması için birinci derece yolculuk bileti aldılar. Buda bizlere kahramanların dengeli davranışlarında ve faaliyetlerinde ne kadar zirvede olduklarını açıklamaktadır. 


Fakat bazı araştırmalar örgütün mali gücünün istatistiklerin açıkladığı kadar büyük olmadığı görüşünde. 
Nairobi ve Dar es-selam'da Amerikan konsolosluklarının hedef alındığı operasyonlar büyük mali güce ih- 


-e- 


tiyac duymamaktadir. Los Angeles havaalanina veya Ürdün'deki Yahudi ve Amerikan otellerine yapılan operasyonlar ise iki halde de mücahidlerin silahlı veya silahsız olarak elde ettikleri mali güçle yapılmıştır. Ve yine Cool donanmasına yapılan operasyonun 10.000 dolardan daha az bir külfeti olmuştur. Bu da gösteriyor ki El-Kaide örgütü, operasyonun başarılı geçmesinin şartları oluşunca daha fazla israf yapmaktan hoşlanmamaktadır. Belki de ne kısarak nede israf yaparak en uygun dinarı en uygun yere koymaktadır. 


c) Planlama: 


Açıktır ki El-Kaide örgütü yaptığı operasyonların planlanışında tüm detaylara önem vermektedir. Araştırmalar şunu itiraf etmektedir; El-Kaide örgütünün ortaya koyduğu gücünün amillerinden biride, bütün operasyonların planlama ve hazırlığında devasa çabalar harcamalarıdır. Örgüt, çalışmalarında daha etkili olabilmek için operasyonları üç merhaleye ayırmakta: Bilgi Toplama, Lojistik Hazırlık ve İnfaz. 
Her grup kendi başına görevlendirildiği merhaleyi yerine getirir. Bilgi toplama merhalesi, en hassas merhale olarak kabul edilir ve bundan dolayı da El-Kaide örgütü buraya gerekli ilgiyi ve sabrı göstermektedir. 
Bu hassasiyet planlanması ve hazırlığı bir buçuk seneyi aşan New York ve Washington saldırılarında iyice açığa çıkmıştır. 


3- Saldırıdan İstifade Edilen İbretler 


El-Kaide Ile Ilgili: 

m El-Kaide örgütü -Ser'i ve dünyevi kurallara göre hareket ederek- imkan bakımından arada çok büyük farklar olmasına rağmen, dünyanın en büyük gücüne karşı tehdit oluşturabilmiştir. Maddi ve askeri hazırlığın yanında bu örgütün dünyevi olarak tutunduğu en önemli kurallardan biri, uluslar arası emniyetin takibi ve ardı ardına gelen darbeler karşısında gücünü dağıtmayacak sağlam örgütsel bir yapı oluşturmalarıdır. Denilebilir ki, girift örgüt şebekesi, bağımsız akıl ve cihad üniversitesi mefhumu, bunların hepsi düşman darbelerini etkisiz hale getirmede veya en aza indirmede El-Kaide'nin başarısında yardımcı olmuştur. 
Yine gizli çalışma, her zaman ve her durumda emniyet tedbirleri alma -diğer İslami hareketler tarafından da uyulması gereken- yine El-Kaide'nin başarısının etkenlerindendir. 


m Muhakkak ki El-Kaide örgütü kapalılığı olmayan apaçık bir stratejiye göre hareket etmektedir. Evrensel Cihad hareketine göre, başlangıcından beri Amerika'nın hedef seçilmesi, akıllıca ve stratejik seçim olmuştur. Çünkü İslami bölgelerdeki Amerika'nın kuyruklarıyla mücadele göstermiştir ki, bu kuyruklar Amerika'nın desteği olmadan tağuti yönetimlerinde bir dakika bile kalamazlar. Bundan dolayı başın vurulması gereklidir. Çünkü o, kalanın düşmesi için esas etkendir. Yine hedef olarak Amerika'nın seçilmesi, İslam'in ve Müslümanların hakkında işlediği zulmü, yeryüzünün doğusunda ve batısındaki tüm İslam ümmeti tarafından makul karşılanıp kabul göreceği için seçilmiştir. İşte bu, halkın desteğini ve sempatisini garanti eder. 


m Muhakkak ki örgüt liderleri başlangıçtan beri -özellikle en kötüleri olmak üzere- bütün ihtimallere hazırlandılar ve bunlara karşı uygun alternatifler hazırladılar. İş, ister Afganistan içindeki savaşla ilgili olsun; öyle ki savaşçı grupların zekice geri çekilmesi, depo teçhizatlarının boşaltılıp dağlara saklanılması ve uzun müddet gerilla savaşı için hazırlık yapılması, isterse de dışarıda olsun, öyle ki, cihad hücreleri toplumlar içinde yayılmıştır. Her hücre görevini yerine getirmek için aceleye getirilmeyen planlarla hazırlanmıştır. Cihad planlamalarının başarısı, her gün her yerde Amerikalıların kalbine büyük korkular sarmakla meyvesini vermiştir. Öyle ki, cihadi saldırıların her an olabileceğinin sürekli uyarısı yapılmaktadır. 
Amerika halkı o hale geldi ki, bu kadar büyük askeri güçlerinin, saldırılar karşısında niçin başarısız olduklarını bir tür anlayamadılar. 


m El-Kaide, bu saldırı ile onurlu İslami bir nefsin nasıl olması gerektiğinin örneğini sergilemiştir. Bu nefis ki, adı imkânsız olan bir şey bilmiyor. Yine örgütün ters tepki yerine ilk saldırma ilkesini seçmesiyle ve bilinçsizce hareket etme yerine bir adım bitmeden gelecek adımın hazırlığının yapılmasıyla, onların hareket çizgilerini sana göstermektedir. Ve bu şekilde diğer İslami hareketlere de uyulması gereken bir model olmuştur. 


m Kararlılık, sabır, Allah yolunda ölüme tam hazırlık, başarının Allahtan olduğuna mutlak güven, komutana itaat ve inzibat gibi İslami cihad terbiyesi ile El-Kaide örgütündeki mücahidlerin özellikleri tesis edilmiştir. Bu özellikler Allah'ın izni ile (şüphesiz) başarıya götüren özelliklerdir. 


m El-Kaide örgütü İslami birliği oluşturmuştur. Bu örgütün yönettiği cihad eyleminde, Arap ile Acem'in ayırt edilmediği, bütün İslam ümmetinin evlatlarının kanları birbirine karışmıştır. Haddi zatında bu, İslam ümmetini kemiren sömürgeci ittifakların putlarının yıkılıp, İslam birliği yolunda konulmuş bir tuğladır. 


m “Allah'ı koru, O da seni koruyacaktır” El-Kaide mücahidlerinin tatbik edip vakıada da tecellisini gördükleri Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve selem) bir hadis-i şerifidir. Amerika kaç kez Afgan dağlarını Historya ilebombalamıştır. Akıllısı, akılsızı, zehirlisi, yakıcısı uluslar arası yasak olan bütün bombaları kullanmıştır. Buna rağmen mücahidlerin gücünden bir şey eksilmemiştir... Her şeyi bilen ve koruyucu Allah ne kadar yücedir. 


Amerika Ile Ilgili; 

m Sovyetler Birliğinden bu yana ilk defa Amerika direk olarak -sadece maslahatlarını değil- varlığının tehdit edildiğini hissetmiştir. Garip olan ise tehdidin kuvvetli bir ittifaktan yada güçlü bir devletten gelmemiş olmasıdır. Tehdit, sadece az gelişmiş ülkelerin 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Muhakkak ki bu saldiri 
Müslümanların güçlü ve aziz olan 
Allah'a imanını güçlendirdi. 
Tartışmasız iktisadi ve askeri olarak dünyanın en büyük kuvvetine sahip olan süper güç 
Amerika'nın bir anda -askeri, emni, siyasi ve iktisadi krize sokacak kadar- kendi evinde bu kadar şiddetle vurulacağını, rüyasında bile kimse düsünemezdi. 


bile sahip olduğu güç değerleri bulunmayan bir örgüt tarafından yapılmıştır. Tabi ilk olarak, müttefik olan bütün ülkeler için geçerli olan -saldırıdan vazgeçtiği takdirde onunda hedef alınacağını içeren- NATO anayasasının beşinci maddesi vesilesiyle müttefiklerini bir araya getirmiştir. Ve yine Amerika taklitçi dostlarından (Siyonist kuruluş -Japonya-Kore-Avustralya) El-Kaide örgütüne son vermek için gerekli tüm yardımların yapılmasını istemiştir. Hatta, Amerika yardım için, her birinin imkan dahilinde görünüşte düşman gözüken Rusya ve Çin gibi güçlere bile sığınmıştır. İnsan, Allah yolunda cihad edenlere yardım eden rabbani kuvvetin önünde hürmetle durmaktan başka bir şey yapamıyor. Aslında Amerika'nın zorba gücüyle, ihtiyaç bile duymayacagi bu korkunç topluluk, yeryüzünde hareket eden her şeyi yerle bir etmeye kefil olmasına rağmen, Amerika hala intikamını alamamıştır. Şimdi ise kendisini ve müttefiklerini, hala en büyük güç olduğuna ikna etmek için olayla hiç ilgisi olmayan düşmanlar üzerine hayali veya gerçek zaferler araştırmaktadır. 


m 11 Eylül olayları ile Amerika'nın ilk defa gerçek bir krizle karşılaşması insan haklarına, özgürlüklere saygı gibi safsataları da gün yüzüne çıkarmıştır. Yine Amerika'da yaşayan binlerce Müslüman evlatlarının zalimce tutuklanması ve tutukluların en basit medeni haklarının çiğnenişi, Amerika'nın kendi hakkında çizdiği, güller içindeki tablosunu ebediyete kadar kirletmiştir. Belirli bir zorlama olmaksızın tutuklama, tutukluların adlarının gizlenmesi, her türlü baskı ve işkencenin uygulanışı, delilsiz davalar, geniş bir şekilde telefon ve elektronik postaların takip edilişi, bankadaki özel hesapların deşifre edilip istisnai uygulamaların yapılışı, gizli askeri mahkemelerin kuruluşu, hüküm idam bile olsa davalılara temyiz hakkı verilmeden bütün icraatların gizli bir şekilde yapıldığı ve istediğini mahkemeye çıkarabilme hakkının başkana verilmesi Amerika'nın adalet modeli olmuştur. 
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m 11 Eylül saldırıları, daha önceleri birçok kimseleri, anıldığında korkudan titreten Amerikan istihbarat mekanizmasının fiyaskosunu göstermede örnek olmuştur. Amerika, milyonlarca dolara mal olup 120 
uydudan oluşan uydu gözetleme araçlarından hiçbir istifade edememiştir. İktisadi ve askeri kalelerini yıkmak için hasmının araçlarını kullanarak ve sadece bıçakla silahlanmış 19 mücahidi durdurmaya (dev donanımlı 13 Amerikan ajan kurulu da) güç yetirememiştir. 

m Stratejik olarak 11 Eylül saldırılarıyla El-Kaide örgütü şimdiye kadar ne Sovyetler Birliği'nin nede bir başka düşman ülkenin bir şey yapamadığı Amerika savunma stratejilerinin dayanaklarını yerle bir etmiştir. Bu stratejik dayanaklar: Erken uyarı, savunma saldırısı ve engellemedir. Yine bu saldırı, Amerikan güçlerinin genişçe yayılmasına sebep olmuştur. Öyle ki hiçbirinde başarıya ulaşmasa bile birçok sahnede gücünü yayma zorunda kalmıştır. Başka bir yönden saldırı, soğuk savaşın bitiminden sonra Amerika'nın stratejik olarak sıkıntıda olduğunu açıklamıştır. Şu anlamda; durum, soğuk savaş günlerinde olduğu gibi ellerinde tek bir hedef, açık ve tam bir strateji yoktur. 
Ve bundan dolayı onlar, her bölgeyle geleceği görerek hareket etmeden ziyade ellerindeki tecrübe ile genel ve açık stratejilerle hareket etmektedirler. Belki bunun sebeplerinden biri de, vurulması veya bozulması Zor olan şeffaf ve girift bir düşmanla karşılaşılıp takip etme imkânı olmayan, rahatsız edici bir yapıda bulunmasıdır. 


m Askeri olarak, 11 Eylül saldırısı Amerika'nın şu an var olan askeri yapısı için en büyük tehdidi oluşturmuştur. El-Kaide örgütünün kullandığı belirsizlik stratejisi (asimetrik) ve kendisini savunmak için bunu 


Saldırı sonrası Pentagon 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kullanması, tanıması veya yok edilmesinin imkânsız olan üslup ve araçlarının seçilmesine olanak sağlamıştır. Amerika'nın devasa askeri gücünü faydasız birakmıştır ve Amerika'nın uluslar arası askeri savunmasının faaliyetlerini azaltmıştır. Ve yine şehadet eylemlerinin yaygınlaşması ve bunun sadece Filistin ile sınırlı olmadığını Amerikan hedeflerine de intikal etmesi Amerika'nın hedeflerini alt üst edip Amerika'nın güvenlik duygularını buhar etmiştir. 


m Basın olarak Haçlı saldırılarını ileri sürmede de Amerika başarısız olmuştur. Amerikan basın araçları, insanların Amerika'dan tiksinme duygularını yok edememiştir. Batının dev basın araçları, Şeyh Usame"nin judoya benzeyen hareketi karşısında hezimetini engelleyememiştir. CNN kameraları ve Amerika'nın diğer dinozorlaşmış basınları, El-Kaide örgütüne bir milim bile külfeti olmadan saldırı haberini yaymayı ve yayılmasının umulduğu korkuyu ulaştırmayı üstlenmişlerdir. Yine CNN'in son olarak yayınladığı “Korku” kasetleri, mücahidlerin sahip olduğu güçlerin beyanını arttırıp İslam ümmetinin evlatlarının kalplerini ısındırmıştır. Şeyh Usame ve diğer komutanların yayınladığı videokasetleri ise (El-Cezire kanalı bunu tek başına üstlenmesiyle şöhrete ulaşmıştı) para etmeyecek bir hizmet karşılığında neredeyse külfetsiz olarak, mücahidlerin sesini İslam ümmetine ve bütün dünyaya taşımayı üstlenmiştir. 
Farklılığın belli olması için şuna işaret etmek yerinde olur: Daha önce birçok devrim örgütleri, açıklamalarını duyurmak için bir takım rehine operasyonları gerçekleştirdiler. Bugün ise, bütün uluslar arası basın araçları, mücahidlerin söylediklerini yayınlamak için yarış yapmaktadırlar. Yine internet, mücahidler tarafından görüş ve seslerinin yüz binlerce müslümana duyurmak için etkili bir şekilde kullanılmaktadır. 
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4- Merhalesel ve Gelecekteki Etkileri 


m Muhakkak ki 11 Eylül saldırısı, Amerika imparatorluğunun çöküş tarihinin başlangıcı olmuştur. Darbeler, Amerika'nın gücünün temellerinin ne kadar zayıf bir zemine kurulduğunu ispat etmiştir. Çünkü bu temellerin en önemlisi olan iktisat, yalan yanlış faiz temeline ve durduğu an ekonomiye zarar veren aç gözlü tüketim üzerine bine edilmiştir. Bu saldırının Amerika halkı üzerindeki büyük psikolojik yansımalarına bakarak, tüketim tarzları değişmiştir. Sigorta şirketleri, seyahat acenteleri ve uçak parçalarındaki zararlar, Amerika ekonomisinin gözüken gerçeğini yalanlarcasına iyice artmıştır. Olaylardan sonra Birleşik Devletlerin sadece uçak parçalarıyla ilgili zararları 
100 bin kişinin işine son vermesine ilaveten 100 milyar dolara ulaşmıştır. Sonra, diğer zararların toplamı- nın trilyon dolara ulaşması ve yüz binlerce Amerikalının işlerinden ayrılması, darbenin büyüklüğünü ve Amerika'nın fiili olarak çöküşünün başlangk tarihini idrak etmek için bilgi olarak yeterlidir. 


m Uluslar arası ilişkilerde saldırının ortaya çıkardıkları, jeo-siyasi sarsıntı olarak şekillenmiştir. Bu sarsıntıların bazı belirtilerinden birisi de, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Sovyetler Birliği ile özellikle de Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerle çatışma sahasına girip bölgede uzunca kalacağını ima ederek varlığını güçlendirip temellerini sağlamlaştırmasıdır. Bizzat bu, görünen gelecekte Çin ve Rusya ile çekişme fırsatını arttıracak etkenlerdendir. 


m Amerika-Avrupa ittifaklarının sarsılması; özelliklede kendi strateji ve maslahatına göre yeni dünyasının hudutlarını belirleme hedefiyle “Üçüncü dünya ülkelerinin iç meselelerine müdahale” olan gerçek hedefini belirttiğinde... 


m Amerika ile Suudi Arabistan ve daha az bir derecede Mısır ittifaklarında çöküntü alametleri belirmesi. 
Suud rejimi hala Amerika'nın şımarık çocuğu değildir. 
Hatta bu rejimin yöneticileri Amerika basınında, fesatçılık, halkın malını çarçur etme ve radikallerin destekçileri olarak nitelenmektedir. Suud yöneticilerinin Çek diplomasisini kullanmaları, Beyaz Saray yöneticilerini razı etmede yeterli olmayınca, bütün bu olanlardan Amerika'nın Suud'ta yönetim işlerine direk el koymasının bir başlangıcı olduğu anlaşılıyor. 


m Usame Bin Ladin'i kovalama ve kaçmasını engelleme bahanesiyle dünyanın çoğu deniz geçitlerini kontrolüne alması okyanuslardaki temellerini sağlamlaştırmak için buralardaki malzeme ve mühimmatını arttırmaya sevk etmiştir Amerika'yı. Bu adım, Amerika iktisadının çökmesi esnasında Washington'u askeri ve mali olarak sıkıntıya sokacaktır. 


m Saldırı Amerika'yı askeri yönetimle idareye sevk etmiştir. Birleşmiş Milletler, tarihinde ilk defa General yönetiminde iç emniyetten sorumlu askeri bir teşkilat kurulmuştur. Yine Birleşmiş Milletlerin ani bir askeri saldırı karşısında, iki ayrı yerde çalışan gizli hükümetler kurulması da ilklerdendir. Ve bunlar, hiçbir tüzük 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müessesi tarafindan denetime tabi tutulmaksizin en hayati vazifelerin idaresine getirilmistir. Bush yónetimi bu hükümetlerin mekanizmasi hakkinda bilgi vermemede ısrar etmekle beraber, bu senaryoyu kongrenin tam bir yokluğu esnasında düzenlemiştir. Bu adım, kapsamlı bir askeri yönetime doğru gidildiğini ve ilk çarpışmada Amerikan değerlerinin hezimete uğradığını gösteriyor. Yine başkan Bush'un, yollanılan bazı şeyleri yasaklaması, parlamentoyu sorgulama ve şeffaflıktan uzak bir şekilde ameli sahada harekete geçilmesi, kalın perdeler arkasındaki gizli hareketlenmeyi beraberinde getirmiştir. Bundan elde edilen ise; kimin sorumlu olduğunun belirlenmemesi veya 11 Eylül'de olanların hangi sorumlunun hesabına olduğudur... 


m Taliban, Amerika'nın Hazar Denizi petrolüne el koyması tamahkârlığı karşısında zor bir hücre oldu. 
Fakat Taliban hükümetinin kaldırılmasıyla (inşallah geçici olacaktır) ve yerine kukla bir hükümetin tesis edilmesiyle bölge Avrupa, Türkiye ve Kazvin Denizi arasında doğalgaz ve petrol hattı oluşturmada elverişli hale geldi. Bu ise, Kazvin Denizi petrolü piyasaya sürüldükten sonra Arap petrolüne talebin azalacağı anlamına geliyor. Bunun üzerine, Körfez ülkelerinin haçlı saldırılarını resmi olarak desteklemesi -neticesinin, Körfez ülkelerine sonradan gözükeceği- çok çirkin bir hata idi. 


m Saldırı, Amerika'nın demokrasi değerlerinin örneği ve özgür dünyanın temsilcisi iken, kendisine karşı halkın hiddetinin ve düşmanlığının çoğaldığı bir ana rast gelmiştir. Bu noktada Müslüman halkların kuvveti ile Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duran yeryüzündeki diğer kuvvetler bir araya gelmiştir. 
Global Amerika'ya karşı ayaklanma dalgaları genişlemeye başladı. Bunu en açık bir biçimde Amerika'nın kendi içinde, Avrupa'da ve Güney Afrika'da yapılan mitinglerde gözükmüştür. Buralarda meşrepleri farklı olmakla birlikte (Kültürlüler, Çevreciler, Savaş karşıtları gibi) Amerika siyasetini reddeden gerçek bir halk ayaklanması vardır. Yeryüzü toplantısında (02/09/04) Amerika dışişleri bakanının konuşması- nın karşılaştığı tezahürat ve haykırışlar, zalim Amerika siyaseti karşısında Dünya halklarının bilincinin bir örneğinden başka bir şey değildir. Geçen seneden bu yana bütün yeryüzünde İslam'a verilen önem daha da artmıştır. Başta Kurân-ı Kerim olmak üzere İslami kitaplara olan revaç daha çoğalmıştır. Bu da din için fedailik ve cihadın, -Müslümanların hak üzere olduğuna başkalarına iknada- binlerce sözün ve konferansın taşıdığı etkiden daha fazlasını taşıdığını göstermektedir. 


m Tartışmasız 11 Eylül saldırısı İslam ümmeti tarihinde eksen oluşturacak bir operasyon olmuştur. 
Arap yönetimlerinin hainliği ve kuklalığı sebebiyle, yapılması olanaklı bir şey, (İslam şeriatının tatbik edilmesi, Filistin'in kurtarılması vs.) imkansız hale geldikten ve ümmetin zilletin pençesinde yaşamaya başlamasından sonra, işte böyle bir anda saldırı gerçekleşti ve imkansızı mümküne çevirdi. 
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taşımaktadır. Saldırılar sonrasında dünya iki ana 

kampa ayrılmıştır. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush saldırıların hemen akabinde yaptığı açıklamada tüm dünya liderlerine saflarını seçmeleri çağrısı yaparak “Ya bizdensiniz ya da onlardan” demiştir. Burada sorulması gereken soru şudur. Tarihin en büyük saldırısı olarak bilinen 11 Eylül saldırılarının arkasındaki sebepler nelerdir? Zira sebepleri incelemeden olayların 11 Eylül'de bir terörist grubun ABD'ye saldırmasıyla başladığını düşünüp bütün gelişmeleri bu ön kabulle yorumlamak büyük bir yanılgı olur. Bu çalışma saldırıların sebeplerini, saldırganların amaçlarını, saldırıların ekonomik sonuçlarını, siyasi ve sosyal etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. 


1 1 Eylül saldırıları dünya tarihinde bir milat özelliği 


11 Eylül Öncesi Dünya 

11 Eylül öncesinde soğuk savaştan galip olarak ayrılan 
ABD, bütün dünyanın tek süper gücü konumuna gelmişti. Ekonomik anlamda dünya servetinin büyük bir kısmını elinde tutan ABD artık dünya siyasetini belirleyen, ekonomik faaliyetleri yönlendiren tek başat güçtü. 
George Soros gibi spekülatörler sırtını bu büyük güce dayayıp dilediği ülkede devrimler gerçekleştirebiliyordu; yakın zamanda bile 2003 yılında Orta Asya'da Gürcistan, Kırgızistan ve Ukrayna'da meydana gelen renkli devrimleri finanse eden ve oluşturduğu devasa medya gücü ve ekonomik spekülasyonlarla George 

e Soros devrimlerin mimarı olarak adlandirilryordu.[1] 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İslam ülkelerinde birçok âlim ve entelektüel, ortaya çıkan problemlerin temelinde İslam'dan uzaklaşmak olduğu sonucuna varmış ve halkları tekrar İslami çizgiye davet etmek için çeşitli cemaatler kurmuşlardır. Mısır'da 
İhvan-ı Müslimin hareketi, Pakistan'da Cemaati İslami ve Tebliğ 
Cemaati, Filistin'de Hizbut-Tahrir ve daha birçok örgütlenmeler ortaya çıkmıştır. Bu cemaatler uzun bir süre diktatör rejimlerle karşı karşıya gelmemiş ve sadece eğitim çalışmalarıyla halkları İslami değerlere yeniden sarılmaya davet etmişlerdir. 


-e- 


ABD dünyada ilk defa atom bombasi kullanarak yaklaşık 250 bin insanın ölümüne neden olan tek devletti. 
Kuruluşundan 11 Eylül'e kadar ABD 120 ülkeye küçük yada büyük askeri müdahale yapmış ve onlarca ülkeyi de işgal etmişti. Bazı düşünürler 20. yüzyıla “Amerikan Savaşları Yüzyılı” ismini vermislerdir.[2] 


Dünyanın büyük bir kısmı açlıktan kırılırken ABD'de yetişkinlerin 96 74'ü ya obez ya da aşırı kiloludur. 
[3] Yeni Dünya Düzeninin tek süper gücü olan ABD kontrolünde tuttuğu IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığıyla yüksek faizlerle borçlar vererek birçok ülkeyi sömürmekteydi. NATO ve BM gibi Yeni Dünya Düzeninin en önemli kurumları aracılığıyla bütün dünyaya gözdağı veriyor, istediği ülkeye bu uluslar arası güçleri de arkasına alıp saldırabiliyordu. ABD bütün dünyaya demokrasiyi önerip, insan hakları raporları hazırlayarak birçok ülkeyi eleştirirken küresel sistemin tek hegemonik gücü olma avantajını kullanarak kendisini eleştirilerden soyutlamaktaydı. 


ABD'nin İslam dünyasıyla da arası pekiyi değildi. 11 
Eylül'e kadar birçok İslam ülkesinde meydana gelen İslamcı kazanımlar ABD ve müttefiki devletler tarafından daima baltalanmıştı. Irak'a Körfez Savaşı'nda saldıran ABD, binlerce sivili acımasızca bombalamis, birçok zehirli bomba kullanarak nesiller boyunca sakat doğumlara neden olmuş, Irak'a uyguladığı ekonomik ambargo ve gıda ve ilaç kısıtlamalarıyla 
500 bin çocuğun ölümüne yol açmıştı. Colombia 
Üniversitesi beslenme profesörü Richard Garfield sadece ambargoların başladığı 1991-2002 tarihleri ara- 


sında ambargolardan dolayı ölen 5 yaş ve altı çocukların sayısını 345,000-530,000 olarak hesaplamışür.[4] 1999'a kadar Unicef'e göre 500 bin[5] çocuk ambargolar nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Irak Sağlık Bakanlığı'na göre ise uranyum bombaları, savaşın neden olduğu hastalıklar ve ambargoların tümü 1,7 milyon kişinin ölümüne neden olmustur.[6] 


ABD İslam ülkelerindeki diktatör rejimlere destek sağlayan en önemli devletti. Mısır, Libya, Tunus ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkenin polis ve istihbarat güçlerinin elit kesimi ABD'de Fort Bragg askeri üssünde eğitiliyordu. Ekonomik olarak çökme tehlikesi yaşayan İslam ülkelerinin diktatör liderlerine ABD cömert yardımlar sunuyordu. ABD İsrail ile Enver Sedat döneminde yapılan Camp David anlaşmasına bağlı kalması ve ABD çıkarlarına uygun davranması karşılığında Mısır ordusu'na Mübarek'in devrilmesinden önceye kadar her yıl 1.5 milyar dolar yardım ve büyük oranda askeri mühimmat desteği saglamaktaydi.[7] Amerika Suudi Arabistan'dan 9 dolara aldığı petrolü dünyanın değişik ülkelerinde 100 dolara satıyor, bu yolla, İslam ülkelerinin birçok zenginliğini değişik yöntemlerle sömürüyordu. Uluslarası Kamuoyu adı verilen, bilinmeyen bir olgu ülkeleri yola getiriyor, dünyanın Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Askeri Güçler, Uluslararası Ekonomik İşbirliği Örgütleri, Uluslararası Yasalar, İnsan Hakları standartları gibi birçok araçla ABD bütün dünyaya kendi dünya görüşünü dayatmaktaydi. . 


Ancak bazı kesimler ABD'nin bu emperyal dayatmalarından hoşnut değillerdi. Özellikle Müslümanlar arasında ciddi bir çoğunluk bu dayatmaları hem dini, hem sosyal hem de ekonomik açıdan kabul edilemez bulmaktaydı. Çünkü bu kesim ABD'nin sunduğu Yeni Dünya düzeninde Müslümanların temsil edilmediği- nin farkındaydılar. 


El Kaide'nin Kuruluşu 

1924 yılında İslam hilafetinin kaldırılmasıyla dünya 
Müslümanları bütüncül bir siyasi liderlikten yoksun kaldılar. Son hilafet merkezi olan Osmanlı Devleti, tüm İslam coğrafyasının ihtiyaçlarına yeterince cevap verememesine rağmen siyasal olarak Müslümanların hamisi konumundaydı. Hilafetin tekrar kurulması için Mısır ve Hindistan gibi ülkelerde bir dizi hilafet konferansı yapıldıysa da bir sonuç alınamadı. 


Osmanlı hilafeti sonrası siyasal himayeden yoksun kalan İslam coğrafyası dönemin emperyal batılı güçleri tarafından gelecekte bölgesel çatışmalara neden olabilecek şekilde etnik ve mezhep merkezli ve bölgelerin sosyolojik ve coğrafi gerçeklerine aykırı bir şekilde çizilmiştir. Bunun sonucunda İslam coğrafyası özellikle de Ortadoğu bölgesi bir çatışma ve savaş coğrafyası haline gelmiştir. Bölgeyi sadece coğrafi sınırlarla bölmekle yetinmeyen batılı güçler İslam coğrafyasındaki sosyal ve kültürel kodları da değiştirmek için birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bunun sonucunda başta Türkiye olmak üzere bölgede kurulan ulus devletler 


© İSLAM DÜNYASI e EYLÜL 2012 e SAYI:6 © 


16 


—9— 


15-20 bir cagin baslangici Layout 1 07.09.2012 20:21 Page3 


laik rejimler benimseyerek yüzlerini batıya dönmüşlerdir. Bu süreç İslam ülkelerinde halkın giyim tarzına müdahaleden eğitim müfredatlarındaki İslami kodları değiştirmeye varacak kadar ileri gitmiştir. Nitekim İslam dünyasının en eski ve büyük üniversitesi olan El Ezher'in eğitim müfredatlarının İngiltere tarafından değiştirildiği bilinmektedir. 


İslam ülkelerinde birçok âlim ve entelektüel, ortaya çıkan problemlerin temelinde İslam'dan uzaklaşmak olduğu sonucuna varmış ve halkları tekrar İslami çizgiye davet etmek için çeşitli cemaatler kurmuşlardır. 
Mısır'da İhvan-ı Müslimin hareketi, Pakistan'da Cemaati İslami ve Tebliğ Cemaati, Filistin'de Hizbut-Tahrir ve daha birçok örgütlenmeler ortaya çıkmıştır. Bu cemaatler uzun bir süre diktatör rejimlerle karşı karşıya gelmemiş ve sadece eğitim çalışmalarıyla halkları İslami değerlere yeniden sarılmaya davet etmişlerdir. 
Oldukça başarılı olan hareketler kimi zaman engellenmeye çalışılmışsa da mesajlarının geniş kitlelere ulaşması engellenememiştir. Bu cemaatlerin önlenemeyen yükselişi karşısında devletler güç kullanma yoluna gitmiş ve bunun sonucunda örneğin Müslüman Kardeşler Cemaatinin kurucusu Hasan El Benna ve birçok lideri çeşitli şekillerde ortadan kaldırılmıştır. 


Devletlerin cemaatlere karşı şiddete başvurması karşısında Seyyid Kutub gibi bazı önderler, zamanı geldiginde “küfürle” karşı karşıya gelmenin kaçınılmaz olduğunu, bu sebeple cemaatlerin “cihad” için hazırlık yapması, uzun vadeli projeler hazırlaması ve üyelerini buna motive etmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 


Zamanla davet hareketleri silahlı mücadeleye girişmiş, silahlı mücadeleyi benimsemeyen hareketler ise mensupları tarafından ağır davranmakla suçlanmış, birçok grup bu hareketlerden ayrılıp silahlı cemaatler oluşturmuştur. Bu silahlı hareketlerin başında Mısır'da Cihad Cemaati, Cezayir'de Davet ve Cihad Hareketi, Libya'da Cemaatu'l Mukatele, Suriye'de Said Havva'nın başında bulunduğu İslami Cephe, Filistin'de Hamas ve daha bir çok hareket gelmektedir. Bu hareketler ülkelerindeki diktatör rejimlerle hesaplaşma yoluna girmiş ancak genelde başarısız olmuşlardır. 


1970'lerin sonuna doğru dünya yeni bir sürece girmiş, dünyanın ikinci süper gücü olan Sovyetler Birliği Afganistan'a saldırmıştır. Bu saldırı İslam dünyasında halifelik kaldırıldığından beri hiç gerçekleşmeyen bir olayın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, dilini ve kültürünü hiç bilmedikleri Afganistan'a gelerek kendi tanımlamalarıyla kardeşleri olarak gördükleri Afgan halkıyla aynı safta savaşmaya başlamışlardır. 


Evrensel Cihad Ordusu 

50 farklı ülkeden Afganistan'a gelen binlerce müslüman gönüllünün ortak adı “mücahidler”dir. 1. Dünya savaşında, Osmanlı ile İtilaf Devleri arasında cereyan eden Çanakkale Harbi'nden sonra ilk defa onlarca ayrı ülkeden Müslüman aynı dava için aynı safta savaşıyordu. Bu süreçte Afganistan'a gelen üç önemli şahsiyet savaşın seyri ve 11 Eylül'e gelen süreci anlamak açısından çok önemlidir. Bunlardan biri Filistinli akademisyen Dr. Abdullah Azzam'dir. Azzam Afgan cihadının dünyaya tanıtılmasında ve İslami meşruiyet kazanmasında en etkin rol oynayan kişidir. Afganistan'da Mücahidlere Hizmet Bürosu isimli bir kurum açarak dünyanın dört bir yanından ulusal sınırları aşarak gelen binlerce genci organize etmiştir. 


Bu sırada Abdullah Azzam'ın yanında savaşa katılanlar- dan biri de Suudi bir milyarderin oğlu Usame Bin Ladin'dir. Suud'un en zengin ailelerinden birine mensup olan Bin Ladin o sırada ülkeler arası yatırımlar yapan zengin bir işadamıdır. Dünyanın 7. zengini olan ve prenslerle beraber büyümüş Usame bin Ladin'in bu göz kamaştırıcı serveti bırakıp Afganistan mağaralarında Afgan halkının özgürlüğü için savaşmayı tercih etmesi bölgede ve İslam coğrafyasının tamamında ciddi bir sempati toplamasına sebep olmuştur. Bu dönemde Afganistan'a gelen genç bir doktor ilerde El Kaide'nin oluşumunda ve küresel bir örgüt haline gelmesinde kilit rol oynayacaktır. Bu kişi varlıklı bir aileden gelen Eymen ez-Zevahiri'dir. Dr Eymen, Mısır Cihad hareketi lideridir ve Rusya dağıldıktan sonra lideri olduğu cemaat El Kaide ile birleşir. Zevahiri'nin Usame Bin Ladin'in Amerikan güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmesinden sonra örgütün yeni lideri olması beklenmektedir. 


Afgan cihadı bütün dünyada büyük etkilere neden olmuştur. Ruslarla savaş sürecinde askeri deneyimler elde eden binlerce mücahid savaştan sonra bu tecrübelerini ülkelerine uyarlamaya çalıştılar. Bir kısmı ol-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Afganistan tecrübesi Bin Ladin'in tüm dünyadan mücahidler yetiştirip küresel ölçekli bir hareket kurma fikrini etkilemişti. 1988'de 
El Kaide isimli bir hareket kurdu. 
Mısır Cihad cemaati lideri Dr. 
Eymen ez-Zevahiri, Ömer Abdurahman, ve daha bir 

çok tecrübeli lider 

bu harekete 2 
katıldı. El Kaide Af- © ganistan’da birçok 
kamp açtı ve 11 
Eylüľe kadar bazı 
tahminlere göre 20 
bin savaşçı eğitti. 


-e- 


dukça başarılı olurken, diğer birçok girişim başarısız oldu. 1989'a gelindiğinde dünya büyük bir olaya tanık oldu. Oldukça kısıtlı imkânlarla ve askeri, ekonomik ve teknik eşitsizliğe rağmen süper güce meydan okuyan bir avuç savaşçı göz alıcı bir zafer elde etmiştir. 


Doğudan batıya birçok Müslüman dini referanslarla hareket edildiğinde başarılı olabileceklerinin farkına vardılar. Sovyet iktidarı devrildiğinde birçok mücahidin ağzında aynı cümle dolaşıyordu: “Evet başarabiliriz.” 


Afgan savaşı sonrası edinilen tecrübeler ve oluşan iyimser havanın bölgede oluşturacağı domino etkisi ve bunun batılı değerler karşısında oluşturacağı tehdit küresel sistemi harekete geçirmiştir. Küresel aktörlerin girişimleri sonucunda ülkedeki çeşitli gruplar birbirine düşürülmüş ve savaştan elde edilen kazanımların bölgesel aktörler, özelliklede Mücahid gruplar tarafından kullanılması engellenmiştir. Kısa vadeli çıkarların peşinde koşan yerel gruplar bölgesel çapta ve uzun vadede etkili olabilecek projeler üretememişlerdir. 
Bunun sonucunda Sovyet işgali sonrası beklentiler, özellikle de iç çatışmaların şiddetlenmesi ile yerini hayal kırıklığına bırakmıştır. İslami yönetim hayali yerini kaosa sürüklenmiş ve iç çatışmalarla zayıflayan bir yapıya bırakmıştır. Nihayetinde bu savaş sürecinde elde edilen kazanımlar batılı güçlerin müdahalesi ile kullanılamamıştır. 


Avrupa coğrafyasının tam ortasında yer alan Bosna'da savaşın patlak vermesi üzerine daha önce Afgan Savaşı tecrübesine sahip olan mücahid gruplar yönlerini Bos- 


na'ya çevirmişlerdir. Müslüman Boşnakların safında yer alan Mücahid gruplar büyük başarılara imza atmış ve Sırpları yenilgiye uğratmışlardır. Ortadoğu haklarına kıyasla daha az dindar olan Bosna halkının yabancı mücahidlerin etkisiyle şeriat istemeleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika'yı harekete geçirmiş ve bu aktörlerin savaşa müdahalesini ortaya çıkarmıştır. Fakat 60 bin kişilik orduyla Bosna'ya müdahale eden batılı güçlerin savaşı durdurmaya karşılık Bosna'dan istedikleri ilk şart Bosna'da bulunan 600 yabancı mücahidin Bosna'yı terk etmesi olmuştur. Bosna savaşı neticesinde müslümanların kazanımları Batı tarafından bir kez daha engellenmişti. 


Mısır'da rejime karşı ayaklanan Müslüman Kardeşler Hareketi Batı tarafından desteklenen laik rejim tarafından güç kullanılarak şiddetli bir biçimde bastırılmıştır. 
Avrupa ve Amerika Mısır yönetimine İslamcı hareketlere karşı olan bu tavırlarından dolayı çok büyük miktarlarda parasal ve siyasi destekte bulunmuştur. Yani İslami hareketler Mısır'da da aslında karşılarında batılı aktörleri bulmuşlardır. 


Cezayir'de farklı bir metot deneyen İslami hareketler demokratik yöntemlerle iktidara talip oldular. Ali Bi^ El Hac ve Abbas Medeni önderliğindeki FIS secimlerdyüzde 85 oy aldı. Fakat Fransa'nın desteğini arkasın 

alan laik ordu hemen darbe yaptı ve çıkan iç çatışmalarda 100 bin insan katledildi. Cezayir'de Müslümanların siyasi başarısı Batı tarafından baltalanmıştı. Aynı tecrübeyi Tunus'ta da NAHDA partisi yaşadı. Somali'de ise Amerika yıllarca işgalci güç olan Etiyopya'y1 destekledi. Ogaden savaşında ABD, Etiyopya ordusuna hava desteği sağladı ve birçok İslamcı, Ogaden savaşında ABD tarafından hava saldırılarında öldürüldü. 


İslami Hareket”lerin her başarısı ABD öncülüğündeki Yeni Dünya Düzeni ülkeleri tarafından engellenmekteydi. Peki, çözüm neydi? 


Gerek Afganistan, Bosna, Somali gibi ülkelerde yaşanan işgal ve savaşlar gerekse de diğer ülkelerde yaşanan süreçler sonucunda elde ettikleri kazanımları sürekli bir şekilde Batı tarafından baltalanan İslami Hareketler mücadele ettikleri bölgesel aktörlerin aksine asıl düşmanın bu yerel güçleri destekleyen batılı devletler olduğu sonucuna vardılar. 


El Kaide ve Uzak Düşman Stratejisi 

Afganistan tecrübesi Bin Ladin'in tüm dünyadan mücahidler yetiştirip küresel ölçekli bir hareket kurma fikrini etkilemişti. 1988'de El Kaide isimli bir hareket kurdu. Mısır Cihad cemaati lideri Dr. Eymen ez-Zevahiri, Ömer Abdurahman, ve daha bir çok tecrübeli lider bu harekete katıldı. El Kaide Afganistan'da birçok 
kamp açtı ve 11 Eylül'e kadar bazı tahminlere göre 20 
bin savaşçı eğitti. İslam ülkelerindeki halk desteklerine rağmen başarılı olamamalarını ABD'nin diktatör rejimlere verdiği askeri desteğe bağlayan İslamcılar Zevabom tabiriyle “Köpeklerle değil sahipleriyle 
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United Airlines Boeing 767, Sefer 175 

Boston'dan Los Angeles'a uçan uçak 

Dünya Ticaret Merkezi Güney 
Mes 


American Airlines Boeing 767, Sefer 11 
Boston'dan Los Angeles'a uçan uçak 
Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesinin 


90-96. katları arasına çarptı. Kulesine çarptı. 


DÜNYA TİCARET MERKEZİ 


1 Kuzey Kule, 110 kat 
2 Güney Kule, 110 kat 


S Ln 3 Marriott Oteli, 22 kat 
4 Güneydoğu Plaza Binası 
) 9 kat 
5 Kuzeydoğu Plaza Binası 
9 kat 


6 ABD Gümrük Dairesi, 8 kat 


7 Salomon Brothers Binası 
47 kat 


© Beyaz Saray 
© ABD Dışişleri Bakanlığı 
© ABD Kongre Binası 


American Airlines, Boeing 757, Sefer 77 
Washington Dulles'dan Los Angeles'a uçan uçak Pentagon'un Savunma Karargahına çarptı. 


yıkılmış binalar 
Büyük hasarlı binalar 


Helikopter P CH 

pi "^ —M 

Bina cephesinin bir kısmı saldırı sonrası alevler arasında kalarak kül oldu. 


Kaynaklar: FEMA, New York Times, New York Eyalet hükümeti, FlightExplorer.com, Sidney Üniversitesi- İnşaat Mühendisliği 


muhatap olmayı” tercih ettiler. Bu görüşün diğer adı “Uzak Düşman Stratejisi"'idi. Dünyanın birçok ülkesinde İslami hareket liderleri ABD yok olmadan ya da çok zayıflamadan İslam ülkelerinde başarı elde edilemeyeceğini, ABD'nin 20 yıl boyunca Müslümanların her başarısını engellediğini düşünüyorlardı. Artık ABD ile Müslümanlar arasında bir hesaplaşma kaçınılmazdı. 


El Kaide ABD ile ilk defa Somali'de karşılaştı. Halka yardım götürme gerekçesiyle “Umut Operasyonu” isimli bir operasyon düzenleyen ABD, Somali'yi işgal etti. El Kaidelideri Bin Ladin en tecrübeli savaşçıların- 


Kısmen veya tamamen 


(3 REUTERS 


Q Ou sat “Tahmini rakam 


dan bir timi ülkede halkı örgütlemesi için Somali'ye gönderdi. Bu kişiler 1993'de ABD Kara Şahin helikopterlerinin düşmesine neden olan ve birçok ABD askerinin öldüğü 17 saat süren çatışmalarda etkin rol oynadılar. ABD daha fazla dayanamayıp askerlerini Somali'den çekti. El Kaide o dönemde kamplarında eğitim gören birçok Somalilinin de desteğiyle Somali'yi üs edindi. Bu gün Somali'nin yüzde 85'ini kontrol eden Şebab hareketinin temelleri odönemde atıldı. 


Afganistan'da 1996'da -ABD'den bir dönem destek alan- bazı grupların başını çektiği iç savaşa tepki gösteren medrese mollalarından oluşan bir hareket hızla 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güç kazandı ve süreç içinde yönetimi ele geçirdi. Bu hareketin ismi “Taliban Hareketi”ydi. Ülke yönetimini ele geçiren Taliban, El Kaide'ye yeniden İslam Hilafeti kurmak amacıyla büyük imkânlar tanıdı. Hareketin lideri Afganistan Devlet Başkanı Molla Muhammed Ömer tüm dünyadaki Müslümanlara bu genç İslam devletini geliştirmek için mühendisler, uzmanlar, doktorlar göndermeleri, ayrıca ülkelerindeki diktatör yönetimlerle arası bozuk olan herkesi misafir edecekleri açıklamasında bulundu. Binlerce İslami hareket üyesi Afganistan'a hareket etti. Sadece 5 bin Özbek Afganistamda kamplar kurdu, birçok Çeçen o dönemde 2. 
Çeçen savaşına katılmadan önce Taliban tarafından onlara tahsis edilen ve El Kaide tarafından yönetilen kamplarda eğitim aldı. 


ABD ve Batılı güçler, 1979 İran devriminin mezhep merkezli anlayışı sebebiyle Sünni dünyada oluşturamadığı etkiyi Hanefi (Sünni) Taliban Hareketi'nin oluşturabileceğinden endişe ediyorlardı. ABD başta olmak üzere batılı devletler bu ülkeye ambargo uyguladi.[8] 


Artık ABD ile büyük bir savaşa hazırlanan El Kaide ilk hamleyi gerçekleştiriyordu. Nairobi ve Darusselam'daki ABD elçiliklerini havaya ucurdular.[9] ABD buna karşılık Sudan'da Bin Ladin tarafından kurulan Şifa ilaç fabrikasını vurdu, Afganistan'ı bombaladı ve 
250 sivili şehid etti.[10] 


Dünya basını ABD'nin terör kamplarını vurduğunu iddia etti. Gerçek ise çok sonraları ortaya çıktı. El Kaide Sudan saldırısının intikamını almak için 2000 yılında ABD'nin Aden körfezinde bulunan ve dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Cole savaş gemisini vurdu. Onlarca ABD askeri öldü. 


23 Şubat 1998'de bir basın açıklaması yapan El Kaide 
liderleri “Haçlılara ve Siyonistlere Karşı Cihad Cephesi"ni" kurdular. Tüm Müslümanları Filistin'in yeniden özgürleşmesi için Afganistan'da kurulacak Hilafet Ordusu'na katılmaya davet ettiler. Molla Ömer bu ordunun lideriydi ve Emirü”l Mü'minin olarak isimlendiriliyordu. Hem Üsame bin Ladin hem de örgütün tüm üst düzey yöneticileri Afganistan'ın tek meşru lideri olarak Molla Ömeri gördüklerini ilan ettiler. Bu durum hala değişmemiştir. 


2001 yılında ABD Pakistan aracılığıyla ve daha değişik 
yollarla defalarca Taliban rejimini tehdit etti. Taliban ve El Kaide geçmişte İslami hareketlerin her başarısını baltalayan ABD'nin saldırı hazırlığında olduğunu biliyordu. USS Cole gemisi Afganistan'a doğru muhtemel bir işgal için harekete geçtiğinde uzun zaman boyunca ABD'ye karşı kendi ifadeleriyle “kibrini, hegemonik gücünü ve ekonomisini” hedef alacak bir saldırının planını yapmış olan El Kaide neredeyse 15 yıllık bu planı Molla Ömer'den izin alıp uygulamaya soktu. Bir El Kaidelideri daha sonra bu kararı şöyle açıklayacaktı: 


“Sorun şuydu: Ya arkamıza yaslanıp onların bize saldırmasını bekleyecektik, ya da onları beklemedikleri bir saldırıyla şaşırtacaktık. Biz ikincisini tercih ettik” 


-e- 


El Kaide'nin saldırı gerekçeleri: 

11 Eylül'de El Kaide Örgütü, 

1- Uzun yıllar boyunca İslam ülkelerinin zenginliklerini sömürdüğünü 

2- Petrolünü çaldığını 

3-Kutsal olan Mekke ve Medine'ye üsler yapıp mukaddes bölgeleri çiğnediğini 

4- Birçok ülkeye savaş açıp yüz binlerce insanı öldürdüğünü 

5- Iraka saldırıp binlerce Müslüman” öldürdüğünü 

6- Ambargolarla 500 bine yakın çocuğun ölümüne neden olduğunu 

7- Her BM oylamasında İsrail'e karşı karar çıkmasını veto yetkisini kullanarak engellediğini 

8- İsrail'e askeri ve ekonomik destek verdiğini 

9- Japonya'ya atom bombası atarak binlerce kişiyi acımasızca öldürdüğünü 

10- İslam ülkelerinin otoriter yöneticilerinin bir numaralı destekçisi olduğunu iddia ettiği ABD'de bazı ekonomik ve askeri hedeflere saldırdı. El Kaide'ye göre yukarıdaki sebeplerden herhangi biri ABD'nin vurulması için yeterli meşruiyeti ve İslami dayanağı sağlayacak kadar geçerli bir sebepti. 


Şayet Kapitalizm ABD'nin bel kemiğiyse ve eğer birçok adaletsizlik de bu sistemin ürünüyse, kapitalizmin temel karargâhı olan İkiz Kulelerin vurulması El Kaide'ye göre oldukça meşru ve stratejik bir eylemdir. 
El Kaide kendi ifadesi ile İkiz Kuleler ve Dünya Ticaret Merkezinde masum sivilleri değil fakir ülkeleri özellikle de İslam ülkelerini IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar aracılığıyla çeşitli ekonomik oyunlar, spekülasyonlar ve dayatmalar yaparak büyük faizlere mahküm edip sömüren ekonomik savaşın savaşçılarını vurduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte El Kaide savaşçıları bir uçakla Pentagon'a saldırmış, saldırıda 125 Pentagon görevlisi öldürülmüştür. 


Bin Ladin gönüllüler arasından 19 savaşçısını saldırıları düzenlemeleri için seçmiştir. Bu kişilerin tümü saldırıların gerekçelerini ve meşruiyetini anlattıkları görüntülü vasiyetler bırakmışlardır. El Kaide örgütü 11 Eylül saldırılarını ABD'nin on yıllardır dünya halklarına karşı yapmış olduğu işgaller ve El Kaide'nin tanımıyla zorbalık ve zulümler nedeniyle düzenlemiştir. 


Dipnotlar: 


1] http://en.wikipedia.org/wiki/Rose Revolution#Funding, from Soros-related organizations 

2] http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html 

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Obesity in the United States 

4] "Iraq criticizes US, UK at Baghdad Conference..." 10. May 2001 

5] Iraq surveys show ‘humanitarian emergency” UNICEF Newsline August 12, 1999 
Blog criticizes US, UK at Baghdad Conference..." 10. May 2001 

[7] http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/8290133/Most-US-aid-to-Egypt-goes- to-military.htmlhttp://www.sipri.org/databases/embargoes/un arms embargoes/afghanis- tan 

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/1998 U.S. embassy bombings 

[9] http:;//articles.cnn.com/1998-08-20/us/9808 20 us.strikes.01 1 sudanese-television-bin-mullah-abdullah? s-PM:US 

[10] hitp://www.pianoladynancy.com/recovery usscole.htm 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Tarihin bu en büyük saldirisi hakkinda tüm dünyada oldukça fazla komplo teorisi vardır. Bu teorilerin büyük bir kısmı ABD çıkarlarına hizmet ettiği için bizzat Pentagon tarafından desteklenmekte ve Hollywood tarafından yapılan film ve belgeseller aracılığıyla yaygınlaştırılmaktadır. 
Bu komplo teorilerinin en meşhuru şüphesiz ki Yahudilerle alakalıdır. 


Hiç Yahudi Ölmedi Mi? 


11 Eylül saldırılarında 4 bin Yahudi'nin işe gitmediği iddiası 
ilk defa Lübnan Hizbullah'ı tarafından gündeme getirilmiştir. İran yetkililerinin de hemen bu oldukça saçma iddiayı desteklemeleri çok düsündürücüdür.[1] 


Saldırılardan bir süre sonra yayın yapan El Menar televizyonu olayda hiçbir Yahudi'nin ölmediğini iddia etmiştir. 
Oysa 11 Eylül saldırılarında 400 ile 500 arasında Yahudi ölmüştür. New York'ta yaşayan Yahudilerin oranı hesaba katıldığında bu hiç de az değildir. Ayrıca 4 bin Yahudi'ye saldırı öncesi mesaj yazıldığı iddia edilmektedir. 


Saldırılarda öldürülen Yahudilerden bir kısmının isimleri © ve cenazelerinin nerede defnedildiği bilgisi aşağıdadır: 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ÖLEN YAHUDİLERİN BİR KISMI 


İsim/Soyisim 


Yaş 


Memleketi 


Cenaze Merasiminin Yapıldığı Yer 


1. Lee Adler 

2. Josh Aron 
3.Michael Asher 

4. Debbie Bellows 
5.Alvin Bergsohn 
6.Kevin Cohen 
7.Beveriy L.Curry 
8.Michael Davidson 
9.Steven M. Fogel 
10.Arlene Fried 
11.Doug Gardner 
12.Steve Geller 
13.Jeff Goldflam 
14.Marcia Hoffman 
15.Aaron Horwitz 
16.Brooke A. Jackman 
17.Aaron Jacobs 
18.Shari Kandell 
19.Andrew Keith Kates 
20.Peter Kellerman 
21.Mary Kimelman 
22.Glenn Kirwin 
23./Karen Klitzman 
24.Nicholas C. Lassman 
25.Steve Lillianthal 
26.Stuart T. Meltzer 
2/.Joshua Reiss 
28.Sheryl Rosenbaum 
29.David Rosenbaum 
30.Lloyd Rosenberg 
31.Joshua Rosenblum 
32.Mike Rothberg 
33.Eric Sand 

34.lan Schneider 
35.John Schwartz 
36.Jason Sekzer 
37.Allan Shwartzstein 
38.David Silver 
39.Robert Francis Silwak 
40.Ken Simon 

41.Will Spitz 

42.Eric Stahlman 
43.Alexander Steinman 
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37 


32 
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31 


45 
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44. Kenneth W Van Auken ... 


45.David T. Weiss 
46.Marc Zeplin 
47.Chuck Zion 
48.Deborah H. Kaplan 
49.Lee Alan Adler 
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Wyckoff, NJ 
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Scarsdale, NY 
NYC, NY 
Cloister, NJ 
Livingston, NJ 
Brookline, MA 
Lawrenceville, NJ 
Warren, NJ 

Rego Park, NY 
Aberdeen, NJ 
Cedarhurst, NY 
Greenwich, C 
Armonk, NY 
South Orange, NJ 
New York, NY 
Brooklyn, NY 
Chappaqua, NY 
New Rochelle, NY 
New York, NY 
Spring Valley, NY 
Oceanside, NY 
Papchoque, NY 
NY 

East Brunswick, NJ 
New York, NY 
Harrisson, NY 
Greenwich, CT 
Orthodox Jewish 
New Jersey 


Temple Beth Ahm 

Oceanside Jewish Center 
Monroe Temple of Liberal Judaism Westchester Reform Temple 
South Baldwin Jewish Center 
Neve Shalom 

Kingdom Hall of Jehovahs Witnesses Congregation Beth Israel 

Temple Emanuel 

Temple Beth Shalom 

Stephen Weiss Free Synogogue 
Congregation Rodeph Sholom 
Temple Beth Tohar 

Kane Street Synagogue 
Brotherhood Synagogue 

Brooke Oyster Bay Jewish Center 
Temple Emanuel 

Temple Beth Rishon 
Congregation Rodeph Sholom 
Park Avenue Synagogue 

Temple Emanuel 

Westchester Reform Temple 
Stephen Weiss Free Synogogue 
Temple Beth-El 

Temple Bnai Abraham 

Temple Emeth 

Adath Israel Synagogue 

Temple Har Shalom 

Rego Park Jewish Centre 
Temple Shalom 

Temple Beth EI 

Temple Shalom 

Congregation B'nai Yisroel 
Temple Sharey Tefilo-Israel 
Temple Emanu-el 

East Midwood Jewish Center 
Temple Beth EI 

George T. Davis Funeral Home 

1 Jerusalem Ave 

Temple Beth EI 

Oceanside Jewish Center 
Temple Beth El/Cantor Fitzgerald 
Temple Israel 

Temple B'Nai Shalom 
Brotherhood Synagogue 

Jewish Community Center 
Greenwich Reformed Synogogue 
Cooper Union 

Temple Beth Ahm in Springfield 
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İsim/Soyisim 


Memleketi 


50.Joshua Aron 
51.Michael Ed. Asher 
52.Debbie S. Bellows 
53.Shimmy Biegeleisen 
54.J. David Birnbaum 
55.Kevin Sanford Cohen 
56.Michael A. Davidson 
57.Peter Feidelberg 
58.Steven Mark Fogel 
59.Morton H. Frank 
60.Arlene Eva Fried 
61.Douglas B. Gardner 
62.Steven Paul Geller 
63.Marina R. Gertsberg 
64.Jeffrey Grant Goldflam 
65.M. Herman Goldstein 
66.Monica Goldstein 
67.Steven Goldstein 
68.Daniel Ilkanayev 
69.Brooke A. Jackman 
70.Steven A. Jacobson 
71.Shari Ann Kandell 
72.Peter R. Kellerman 
7T3.Howard Kestenbaum 
74.Mary Jo Kimelman 
75.Glenn Davis Kirwin 
76.Alan Kleinberg 
77.Karen Joyce Klitzman 
78.Nicholas Cr. Lassman 
79.Alan Lederman 
80.Neil D. Levin 

81.S. Barıy Lillianthal 
82.Nancy Morgenstern 
83.Laurence M. Polatsch 
84.Faina Rapaport 
85.Sheryl L. Rosenbaum 
86.Lloyd D. Rosenberg 
87.Mark Louis Rosenberg 
88.Andrew Ira Rosenblum 
89.Joshua M. Rosenblum 
90.Joshua Rosenthal 
91.Richard D. Rosenthal 
92.Michael C. Rothberg 
93.Ronald J. Ruben 
94.Jason Elazar Sabbag 
95.Eric Sand 

96.Scott Schertzer 


Yaş 


Oceanside, New York 


Monroe, New York 


Scarsdale, New York 


New York, NY 
New York 

New Jersey 

New Jersey 
Montreal, Canada 
New York 


New York 

New York City 
New York City 
Odessa, Ukraine 
New York 

Florida 

New York 

Alpha Epsilon Pi 
Bakü Azerbaycan 
New York 


New Jersey 
New York City 
New Jersey 
New York City 
New York 
New Jersey 
New York City 
New Jersey 
New Jersey 
New York City 
New Jersey 


New York 
Moscow, Russia 
New Jersey 
New Jersey 
New York 
New Jersey 
New York 
Michigan 
New Jersey 
Connecticut 
New Jersey 


New York 
New Jersey 


Cenaze Merasiminin Yapıldığı Yer 


Oceanside Jewish Center 

Monroe Temple of Liberal Judaism Westchester Reform Temple 
Jiduciary 


Neve Shalom in Metuchen 
Congregation Beth Israel in Scotch Plains 


Temple Emanuel in Westfield 


Temple Beth Shalom in Roslyn 

Stephen Weiss Free Synagogue 
Congregation Rodeph Sholom 
Manhattan Beach Jewish Center in Brooklyn Temple Beth Tohar in Melville 

Tamarac Jewish Center in Florida Congregation B'nai Israel in Bay Terrace Cantor Fitzgerald 

World Congress of Russian Jewry'ye Üye Jewish Center in Oyster Bay 

Town and Village synagogue Kurucusu 
Temple Beth Rishon in Wyckofff 

Park Avenue Synagogue 

Congregation Beth Ann in Verona 
Temple Emanu-El 

Westchester Reform Temple in Scarsdale Jewish Center in East Brunswick 
Stephen Weiss Free Synagogue 
Temple Beth-El in Cloister 

Temple Neve Shalom in Metuchen 
Temple Emanu-El 

Temple B'nai Abraham in Livingston 


Guttermann Funeral Home in Woodbury 


Temple Har Shalom in Warren 

Temple Shalom in Aberdeen 

Marsha Stern Talmudical 

Temple Hillel in North Woodmere 
Temple Beth El in Cedarhurst 
Birmingham Temple in Farmington Hills 


Temple Sholom in Greenwich 
Temple Israel in Ridgewood 
Connecticut 

Congregation B'nai Yisrael in Armonk Congregation B'nai Ahavath Shalom 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İsim/Soyisim Yaş Memleketi Cenaze Merasiminin Yapıldığı Yer 97.J. Burkhart Schwartz o 40 New York Temple Emanu-El 

98.Hagay Shefi 34 Israel 

99.Mark Shulman 47 New Jersey Temple Shaari Emeth in Manalapan 100.Abraham Shwarstein 37 New York Temple Beth El in Chappaqua 101.Arthur Simon D New Jersey Temple Beth El in Spring Valley 102.Kenneth Alan Simon 34 New Jersey Temple Beth El in Spring Valley 103.William E. Spitz 49 New Jersey Oceanside Jewish Center in Oceanside 104.Eric A. Stahlman 43 New York Temple Beth EI in Papchoque 105.Alexander R. Steman 32 New York Temple Israel in Staten Island 106.Kenneth W. Auken 47 New Jersey Temple B'nai Shalom in East Brunswick 107.Steven Jay Weinberg 41 Nanuet Hebrew Center 

108.Simon Weiser 65 Kiev, Ukraine 

109.David Thomas Weiss 50 New York City Brotherhood Synagogue 

110.Michael Wittenstein 34 

111.Marc Scott Zeplin 33 New York Jewish Community Center in Harrisson 112.Charles A. Zion 54 Greenwich Greenwich Reformed Synagogue 113.Andrew S. Zucker EN Jewish fraternity Alpha Epsilon Pi 114.Igor Zukelman 29 Ukraine 

115.Monica Goldstein 25 

116.Andrew Kates 37 


117.Michael Rothberg 39 
118.Steven Goldstein 
119.Elaine M. Greenberg 
120.Eileen M. Greenstein 
121.Douglas B. Gurian 


122.Aram İskenderian 45 Cantor Fitzgerald 

123.Alona Avraham 30 İsrail 

124.Dani Lewin 32 İsrail 

125.Shai Levinhar 29 İsrail 

126.Leon Lebor 34 İsrail 

127.Hagai Shefi 51 İsrail 

128.David Martin Weiss NYC Central Synagogue 129.Thierry Saada 27 Tunus Asıllı Yahudi Sephardic Jewish community 130.Brock J. Safronoff Detroit Lions 


131.Wayne Saloman 
132.Mark Schurmeier 


133.Gina Sztejnberg 55 Polonya yahudisi 

134.William R. Steiner 57 

135.Mark H. Rosen 45 

136.David Martin Weiss NYC Central Synagogue 137.Naomi Leah Solomon 52 Simon Wiesenthal Center 138.Adam K. Ruhalter 41 Cantor Fitzgerald 
139.Mark H. Rosen 45 


140.Abraham N. Ilıwitz 51 
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Tam tersi El Kaide'ye göre 11 Eylül sebep değil sonuçtur. Saldırılar El Kaide'ye göre “İslam Dünyası'nda birçok katliamlar yapan, içişlerine karışan, diktatör rejimleri destekleyen ve İslam ülkelerine ambargo uygulayan” ABD'nin bu tavırlarına bir tepkidir. ABD 11 Eylül saldırıları öncesi Irak'a, Lübnan'a, Somali'ye, Ogaden'e asker çıkarmış ve savaş açmış, Sudan'”ı ve 
Afganistan'ı daha 11 Eylül saldırıları olmadan bombalamıştır. 


-e- 


Saldırıyı Gerçekleştirenler Olaydan 
Yıllar Önce Oldü Mü? 


11 Eylülle alakalı komplo teorilerinden biri de saldırıyı 
gerçekleştiren 19 kişiden bazılarının saldırılardan yıllar önce ölmüş olduğu, bazısının da hala yaşadığı iddiasıdır. Bu iddialar da zamanla unutulmuş ancak o sürece kadar da ABD'nin istediği etkileri yapmayı başarmıştır. Oysa 11 Eylül'ü düzenleyen 19 kişinin her birinin saldırı öncesi hazırlıklarını ve vasiyetlerini gösteren video kayıtları mevcuttur. 


Kayıtlarda saldırıları yapanların eğitim durumunun oldukça yüksek olması, çoğunun Avrupa'da eğitim görmüş olması ve 19 kişiden 1r'inin Kur'an hafızı olması ve Buhari ve Müslimi ezbere bilmesi dikkat çekicidir. Fedailer arasında Kütübü Sitte isimli hadis kitaplarının hafızları da bulunmaktadır. Bütün fedailer zengin ailelere mensup ve oldukça yüksek dini eğitime sahip kişilerdir. Fedailer kayda aldıkları vasiyetnamelerinde böyle bir saldırıyı neden yaptıklarını, bunun meşruiyetini, gerekçelerini, arkasındaki motivasyonu uzunca anlatmaktadırlar. 


Şeyh Üsame'ye Amerikan Ajanı İftirası 
11 Eylül komplo teorilerinden biri de Üsame Bin Ladin'in ABD ajanı olduğu iddiasıdır. 


Bir insanın ajan olma gayeleri incelendiğinde ilk olarak göze çarpan şey maddi kazanç elde etme amacıdır. Oysa Üsame Bin Ladin dünyanın 7. zenginidir. 


Böyle birinin CIA'den gelen ücrete bel bağlaması elbette düşünülemez. Bin Ladin'in Prens olduğu, pro- 


tokollerle karşılandığı ve Sudan gibi birçok ülkede yatırımlar yapan bir iş adamıyken çekilen görüntüleri internette mevcuttur. 


11 Eylül Saldırısı Yüzünden ABD İslam 
Dünyasına Düşman Oldu iddiası 


11 Eylül saldırılarıyla alakalı en önemli iddialardan biri 
de saldırılar nedeniyle ABD'nin İslam ülkelerine saldırdığı görüşüdür. Bu iddiaları ortaya atanlar ABD tarihin- den habersiz kesimlerdir. ABD, 300 yılı geçmeyen tarihi boyunca dünyada en fazla savaşa katılan ülkedir. 
Ayrıca Batı'nın İslam âlemini kendine tehdit olarak gördüğü bilinen tarihi bir gerçektir. 11 Eylül öncesi İslam Dünyası'na birçok kez saldırı düzenlenmiştir. 


Tam tersi El Kaide'ye göre 11 Eylül sebep değil sonuçtur. Saldırılar El Kaide'ye göre “İslam Dünyası'nda birçok katliamlar yapan, içişlerine karışan, diktatör rejimleri destekleyen ve İslam ülkelerine ambargo uygulayan” ABD'nin bu tavırlarına bir tepkidir. ABD 11 
Eylül saldırıları öncesi Irak'a, Lübnan'a, Somali'ye, Ogaden'e asker çıkarmış ve savaş açmış, Sudan" ve Afganistan’ daha 11 Eylül saldırıları olmadan bombalamıştır. ABD, Sovyetler Birliği yıkılır yıkılmaz İslam Dünyası'nı kendine tek tehdit ve alternatif olarak görmüş ve NATO konseptini İslam'a karşı yapılandırmıştır. Sadece Irak'a uygulanan ambargolar sebebiyle 1 
milyon çocuk ölmüş, İsrail aleyhine BM'de çıkan her karar ABD ve İngiltere tarafından veto edilmiştir. 
Bunların her biri El Kaide'ye göre ABD'ye saldırmak için yeterli gerekçelerdir. 


Pentagon'a Uçak Çarpmadığı İddiası 


Pentagona hiç uçak çarpmadığı iddiası da sık sık gündeme getirilen iddialardan biridir. Buna kanıt olarak da alanda hiç uçak parçaları bulunmadığı ve uçağın çok az yere zarar vermesi iddiaları gündeme getirilmektedir. Oysa Pentagon saldırısı sonrası çekilmiş ve imha olan uçağa ait makina parçalarını gösteren görüntüler mevcuttur. Ayrıca uçağın neden tahmin edilenden az zarar verdiği de bir simulasyon ile açıklanmaktadır. Pentagon'un hiç vurulmadığı iddiaları da mevcuttur. Bu iddia ise oldukça basit olduğu için çoğu zaman dikkate bile alınmamaktadır. 


ABD Saldırıları Kendisi Düzenledi İddiası 


Ayrıca ABD'nin bir ülkeye savaş açmak için meşruiyet arama zorunluluğu da yoktur. Hele hele ülkenin sembolleri olan İkiz Kuleler ve ABD'nin göz bebeği olan Pentagon'u kendisinin vurması akıl dışıdır. Bir ülkenin savunma bakanlığı o ülkenin en önemli ve en stratejik kurumudur. Savunma bakanlığına saldırı ülkenin onuruna ve itibarına yapılmış bir saldırı demektir. ABD sadece bir askerinin öldürülmesini bile savaş sebebi sayarken böyle bir masrafa ve imaj kaybına uğramayı neden tercih etsin? ABD New York'ta sadece 
100 kişinin öldüğü bir bombalı saldırıyı bile Afganistarı işgal etmek için gerekçe gösterebilirdi. Rusya Çecenistan'a saldırmak için sadece 33 kişinin öldüğü Moskova'daki askeri apartman bombalamalarini sebep gösterirken ABD'nin kendisini trilyonlarca dolarlık zarara sokacak ve imajını zedeleyecek 4 bin insanını öldürecek bir saldırı neden yapsın ki? İsrailin bile 1 askerinin kaçırılmasını savaş sebebi saydığı bir konjonktürde ABD'nin ilerde ekonomik krize neden olacak, devasa psikolojik, ekonomik, sosyal, askeri ve politik sorunlara yol açacak böyle bir saldırıyı kendi ülkesinde birçok hedefe saldırarak gerçekleştirmesi mümkün değildir. 


Komplo Teorilerinin Amacı Ne? 


ABD Amerika ve Avrupa'da halkı ve hükümetleri devam eden bu savaşın gerekliliğine inandırmak için 
11 Eylül'ü El Kaide'nin yaptığını kabul ediyor, islam 
ülkelerinde ise bu harekete halkların güvenmesini engellemek için Yahudi parmağı olduğu düşüncesini yaygınlaştırıyor. Ayrıca İslam ümmetine “Siz kendi başınıza hiçbir şey beceremezsiniz. Buna gücünüz, kapasiteniz yetmez mesajı veriyor. İşte 11 Eylül Gaz- 


vesi hakkında ortaya atılan komplo teorilerinin asıl amacı budur. 


Taliban Silahları Nereden Alıyor? 


Çeşitli medya kaynaklarında zaman zaman Taliban ve El Kaide'nin ABD ve 44 müttefik ülke ile savaşlarında kullandıkları kimi oldukça sofistike silahları nereden buldukları sorusu gündeme getirilmektedir. Bu konuda yazılan komplo teorilerinden biri de ABD ile geleneksel çatışma yaşayan Rusya ve Com Taliban ve El Kaide'ye silah sağladığı görüşüdür. Oysa El Kaide Çeçenistan'da Rusya'ya karşı savaşan Çeçen direnişçilerine destek vermektedir. Taliban ise iktidar döneminde Çeçen direnişine devlet bazında destek vermiştir. Çin Doğu Türkistan'da direnen Uygurları el Kaide ve Taliban'ın desteklediğini sık sık gündeme getirmektedir. Ayrıca El Kaide'nin Doğu Türkistan'da Cin'e karşı savaşan birimlerinin var olduğu bilinmektedir. Asıl ilginç olan ABD ve hiçbir NATO üyesinin Çin ve Rusyaya bu konuda uyarı ya da suçlama yapmamasına rağmen bu iddianın özellikle Müslüman ülkelerde dile getirilmesidir Afganistan-Pakistan sinırında geleneksel atölyelerde birçok silah çeşidinin üretildiği de göz ardı edilmemelidir. 


Taliban Eroin Ticaretinden Kar Elde 
Ediyor mu? 


Afganistan savaşının en önemli sebeplerinden birinin ülkedeki oldukça kıymetli eroin pazarı olduğu bilinmektedir. Afganistan on yıllar boyu dünya eroin üretiminin büyük bir çoğunluğunu karşılayan ülke olmuştur. Afgan tarihinde eroini ilk defa yasaklayan yönetim Taliban yönetimidir. Taliban uluslar arası kamuoyunun ülkeye ciddi bir ambargo uyguladığı ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bile eroin ticaretini serbest bırakmaması o dönemde birçok uluslar arası kurum tarafından takdirle karşılanmıştır. 


Ancak medyada sıkça söylenen iddialardan birisi de Taliban'ın bölgede uyuşturucu trafiğini kontrol ettigidir. Oysa Taliban 2000 yılında eroini yasaklamış Molla Muhammed Ömer yayınladığı bir fetvada eroin üretiminin ve ticaretinin İslam'a ve insanlığa karşı bir suç olduğunu ve artık yasak olduğunu belirtmiş, fetvanın yayınlanmasından bir sene sonra eroin üretimi 963'e düşmüştür. Zaten Afganistan saldırılarının eroin ihtiyacını karşılayamayan ve bu ticaretten faydalanmak isteyen ABD ve müttefikleri tarafından bu ticareti kontrol etmek amacıyla da yapılmıştır. Eroin ticareti Afganistan'ın işgalinden sonra 96400 oranında artmıştır. 


Dipnot: 


[1] Unraveling Anti-Semitic 9/11 Conspiracy Theories Anti-Defamation League Glen A. Tobias, National Chair Abraham H. Foxman, National Director 
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11 EYLÜL GAZVESİ'NİN AMERIKA YA VERDİĞİ EN DÜŞÜK ZARAR TABLOSU 


Zararın Nedeni Miktarı 
Saldırıların ilk haftasında ABD Boralarının 1.400 milyar dolar toplam zararı 

Turizm kaybı ortalama(27 milyon turist) 


Dünya Ticaret merkezi 4 milyar dolar Pentagon'daki zarar 1 milyar dolar 
Zarar gören alt yapı 13 milyar dolar 
Acil fondan yardım 40 milyar dolar Havacılık sektörüne yardım 15 milyar dolar İlk iki ayda işini kaybeden 83 bin kişiden 17milyar dolar kaynaklanan zarar 

Sigorta şirketlerinin zararı 40 milyar dolar 


New York kentinde alt yapı, kaybedilen işler, 95 milyar dolar vergi zararları 

Havayollarının zarar nedeniyle kaybedilen 10 milyar dolar vergi miktarı 


11 Eylül sonrası iç güvenliğe harcanan para 200 milyar dolar 
Yaralıların tedavisi 3.920 milyar dolar Ölen 3 bin kişiye ödenen tazminat 8.7 milyar dolar Ölen 3 bin kişinin gelecekte üreteceği değer 7.8 milyar dolar 


Saldırı ve tehditler nedeniyle artan kargo 234 milyar dolar masraflarının oranı 
Kaybedilen yatırım sadece ilk 4 ayda 350 milyar dolar 


GSM om 63'ü 
Saldırılarda kullanılan 4 uçak 385 milyon dolar Toplam 2. trilyon 525 milyar dolar 


ABD'nin Küresel Cihad Hareketiyle Mücadelesinde Harcadığı Toplam Para 


Harcamanın Nedeni Miktarı 

Amerikan kongresinin 2001- Eylül 2010 1 trilyon 121 milyar dolar 

tarihleri arasinda onay verdigi harcama 

Irak'ta bu tarihten sonra harcanan 48 milyar dolar 

Afganistan'da bu tarihten sonra harcanan 32 milyar dolar 

Yaralı 200 bin askerin gelecekteki sağlık 350-700 milyar dolar ortalama 500 

masrafları milyar dolar 

Zarar gören askeri ekipmanın tamiri Yılda 18 milyar dolar 10 yılda 180 milyar dolar 

Toplam Tahmini 1trilyon 880 milyar dolar 
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| DOSYÀ 


Cemal Poyraz 


Devrimciler ve , Mücahidler 


1 Eylül saldırısı, düşman olarak değerlendirilen kişi, kurum 
q: devletlere karşı politik şiddet kullanımına verilebilecek 

gelmiş geçmiş en mükemmel tarihsel örneklerden biridir. 
Zira politik şiddet kullanımından sonra gerçekleşmesi arzu edilen birtakım temel beklentiler, ritmik bir uyumla birer birer ortaya çıkmıştır. Söz konusu beklentiler beş ana başlık altında toplanabilir: Düşmanın politik, askeri ve ideolojik gücüne atfedilen “yıkılmazlık miti”ni dağıtmak ya da en azından sarsmak; politik şiddeti uygulayan örgüte ve örgütün genel çevresine moral ve coşku vermek, serpilmiş ölü toprağını temizlemek; sözü dinlenir, dikkate alınır bir politik güç merkezi olarak mücadele yürütülen alanda tanınmak; mümkün olan en geniş muhalefet potansiyellerini mobilize ederek -ve becerilebilirse aktif hale gelmiş muhalefet üzerinde hegemonik bir yetkiye sahip olunarak- düşmanı yalıtmak ve saydam hale getirmek, “ara konumlar”ın kendi arkalarında yedeklenmesini sağlamak ya da daha iyisi “ara konumlar”ı sorgulanır hale getirmek ve son olarak düşmanın bilinçli ya da bilinçsizce fakat “nesnel olarak” takmakta olduğu “maske”yi indirmek. 


11 Eylül saldırısının sonrasında yukarıdaki beş beklentinin tümü 
layıkıyla gerçekleşmiş bulunmaktadır. Artık “ABD'nin çöküşü/sonu” üzerine yorumlar eskisiyle kıyaslanmayacak şekilde şevkle ve inançla yapılmakta, onun farklı referanslarla “tek dişi kalmış canavar” ya da “kağıttan kaplan” oluşuna dair imgeler sarsılmaz bir kanıta sahip olmanın getirdiği özgüvenle coşkuyla ifade edilmektedir. 11 Eylül'den itibaren El Kaide, ABD'nin doğrudan muhatap aldığı, tüm dünyaya “resmen” düşman ilan ettiği ve büyük bir mücadeleye giriştiği ve bu bakımlardan “simgesel değeri”, “maddi değeri”ne nazaran kat be kat fazla bir politik örgüt statüsündedir. 


Düşmanın maskesini düşürme/indirme fikri, düşmana karşı politik şiddet uygulayarak onu savaş makinesini harekete geçirmeye tahrik etmek ve böylelikle düşmanın topluma yansıyan yanıltıcı görüntüsünün ardındaki asli özünü ortaya sermek olarak tanımlanabilir. Maske indirmek, devrimciler için aleni olanı toplum ya da halk için de aleni kılmaktır. Bu açıdan Almanya'da RAF'ın sosyal demokrat hükümetin altında yatan tek-boyutlulaştırici devlet hakikatini, Türkiye'de THKP-C'nin ise sağlanmış olan “suni denge”nin ardında mevzilenmiş devletin “gizli faşist” karakterini görünür kılmak için uyguladıkları şiddet, ilgili taraflar açısından birer maske indirme uğraşısı olarak değerlendirilmişlerdir. 


11 Eylül'ün ardından ABD'nin muazzam savaş aygıtını 
kullanıma sokması ve pervasızca saldırganlaşması, dünyanın dört bir yanında ABD'nin emperyal barbarlığının bir kez daha izlenebilmesine olanak sağladı. 
Mızmız liberallerin, kederle, esenlikli ve refah dolu yeni dünya düzeninin sonunu duyurmaları ve “demokrasi hamisi” ABD'nin artık eski bir hatıra haline geldiğini düşünmeleri, maske indirme işleminin başarısına ilişkin yeterli bir kriterdir. 


Batı'da ABD karşıtlığı, savaş karşıtlığı şekline büründü. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya gibi belli başlı merkezlerde yoğun katılımlı eylemler gerçekleştirildi. Küreselleşme karşıtı olarak adlandırılan muhalefet odakları, savaş karşıtı kampanyanın motor gücü durumundaydı. Hiçbir biçimde Bin Laden/El Kaide ya da Taliban ile politik bir özdeşleşme ya da gönül yakınlığı ifade edilmedi. Fakat buna rağmen bu iki güç arasında asılı kalma durumu, bir bütün olarak ezilen yığınların yararına işledi. 


11 Eylül'den sonra Doğu'da ve Güney'de iki çeşit tepki 
ortaya çıktı. Bunlardan ilki, tam bir örnek olarak İran devletinin gösterdiği bin Laden ve Taliban'a karşı (“Usame, ABD ajanıdır”), fakat Müslüman Afgan halkının yanında olmak. İkincisi ise Pakistan, Endonezya, Malezya ve Nijerya gibi ülkelerde yükselen bin Laden ve Taliban sempatisi. 


Türkiye'deki bazı İslamcı çevreler 


Akit (şimdiki adıyla Vakit), düzendiışı bir mecraya akma dinamikleri zayıf bir politik İslami anlayışın hakim olduğu bir yayın organıdır. Politik İslami proje, kültürel simge ve kodların dışsal zorlamalardan arındırılmış bir ortamda “özgürce” ifade edilebileceği bir kamusal alanın yaratılmasıyla sınırlandırılmıştır. 
“Laik rejim” ile kendi arasında kurduğu eleştirel mesafe, geri dönülmez kırılma noktalarının ortaya çıkmasına mani olur. “Oligarşik güçler”in politik İslami çevre ve hareketlere ve bunun yanında İslami düşünce ve değerlerin ses bulduğu toplumsal katmanlara uygulamış olduğu toplumsal baskıya, söz konusu çevre ve katmanların “Kemalist sistem"e dahil edilmesinin sağlayacağı yararlılıklara işaret edilerek karşı çıkılır. İçinden geçmekte olduğumuz konjonktürde yaşanmakta olan krizin, “28 Şubat süreci” ile beraber “millet”in *devlet"e küstürülmesinin neticesinde patlak verdiği ve millet ile devletin barıştırılmadığı sürece krizin aşılamayacağı iddia edilir. Fakat tepkiselliğin düzendiışı bir kanala yönelmemesi konu- 


-e- 


ABD mezaliminin ABD'ye yönelecek her türden saldırının nedeni olduğunu öne süren çevre ve yapılar, heterojen ve gönülsüz bir birlik oluşturmaktadırlar. Bu çevre ve yapılar, ilk olarak 11 Eylül saldırısına dönük geliştirmiş oldukları tavırları ölçüt alınarak 
iki büyük öbeğe ayrılabilirler. 11 
Eylül saldırısını, özgün politik konumlanışlarının getirdiği çeşitli farklı gerekçeler doğrultusunda “Kkınayan”lardan oluşan ilk öbek, “kınamayan”ların meydana getirdiği ikinci öbeğe nazaran çok daha kalabalıktır. “Kınayanlar”- “kınamayanlar kategorilerinin reformist-devrimci sınıflandırmasına bire bir tekabül etmemesi ise durumun tahlilini ve ilgili faillerin tasniflenmesini zorlaştırıcı bir unsurdur. 


eem 


sunda oldukça duyarlıdır. Devrimcilere yönelik abartili bir husumet besler, “kızıl tehdit” algısı aşırı gelişmiş ve saldırgandır. Devrimcileri, “laik sistem”in uzantısı ve “laik sistem”den bile beter “ateistler” olarak sınıflandırır. İktidarla çatışmaya meyilli bazı İslami grupların devrimcilere kontrollü bir sempatiyle yaklaştıkları düşünülürse, Akit'in agresif tavrı iktidarla nihai barışık ve dost olmanın sonucu olarak de-Berlendirilebilir. 


Akit'in ABD'deki saldırıya getirdiği yorum da ikircimli ve çelişkili olmuştur. Bir rahatlamanın, sevincin ve intikam almış olmanın getirdiği coşkunun izleri ilk günden itibaren gazetenin manşetlerinde (tabii bu manşetlerin arasında en çarpıcı olan “Yakan da Yanar”dı) okunabilir. Pek çok günahın sahibi Bat'nın İslam'a dönük nefretinin cisimleşmiş hali “Büyük Şeytan” ABD'nin hak ettiği cezayı alması, takdir-i ilahi mertebesinde bir vakadır. Fakat bu muazzam vaka, Akit için, yine de bir terördür. “Masum siviller”in ölümü kabul edilebilir değildir. ABD ile yaptıkları stratejik işbirliğinden ötürü devasa bir kin besledikleri TC devletinin büyüklerinin, saldırı sonucunda intikam ibresinin kısa bir dönem açıkça “İslam 


© İSLAM DÜNYASI e EYLÜL 2012 e SAYI:6 © 


29 


—9— 


28-32 teori politika Layout 1 07.09.2012 20:23 Page3 


medeniyeti”nin tümüne doğru dönmesi karşısında yaptıkları “İslam terör dini değildir” babındaki açıklamalara şevkle sarılır Akit. Bu konuda benzer düşüncedeki Batılı politikacıların fikirlerine de yer verir. 
Düzen ile düzen-diışı arasındaki müphem sınırı atlamaktan imtina eder ve geri çekilir. Giderek “solcu” Ecevit'in 1990'larda yaptığı ABD eleştirilerini manşete taşır ve bu şahıstan kendi kendisiyle tutarlı olmasını talep ederek, politikasını devlet güçlerinin ilkeli davranma hassasiyetine indirger. 


Afganistan'a yapılacak olan askeri operasyona karşı çıkış gerekçesine bakılırsa, Akit'in her zaman için babasının iyiliğini ve galip gelmesini isteyen fakat bu isteğini hırçın bir biçimde dile getirdiği için de- geri bilinmeyen ve dışlanan bir oğul halet-i ruhiyesiyle davrandığı düşünülebilir. “Operasyon”a Türkiye'nin lojistik destek sunacağı açıklığa kavuştuktan sonra Akit şu soruyu sorar: “Körfez yetmedi mi?” 17 Ağustos depremi sonrasında “İslamcı kızlarımız”ın düzenledikleri faaliyetlerde taşıdıkları “7.4 
yetmedi mi?” dövizlerinden aşırma bu manşetin altında şöyle bir mantık serilidir: “Bir koyup üç alacağımız” söylenen Körfez savaşında ABD bizi arkadan hançerledi ve büyük zarara uğradık. ABD dost ve müttefik değil, “kancık ve hain” bir ülkedir. Türkiye'de yaşanan “Şubat krizi”nin asıl sebebi de budur: Körfez savaşında ABD'nin ihanetiyle katmerlenen ekonomik iflas. 


Akit, taşıdığı paraya tamah etmez, imanı kuvvetli imajına ters bir biçimde TC devletinin ekonomik rasyonalitesine seslenir. Akılcı hesaplar yapmasını ve kar-zarar denklemini doğru kurmasını salık verir. Afganlı Müslümanlarla dayanışmayı, verimlilik analizi- nin sonucuna indirger. Şayet TC, Akit'e bu işten karlı çıkılacağına dair güvence verirse, Akit daha fazla konuşmayacaktır. 


İbda Hareketi'nin “gönüldaşı” olan Yeni Nizam dergisi eylemi büyük bir şevkle sahiplenmiştir. Eylemi ABD'nin yoz ve bireyci kültürünün çöküşünün miladı olarak selamlar. Mirzabeyoğlu ile Bin Laden arasındaki yaklaşım ve karakter benzerliklerine işaret edilir. 


Sol hareket 


ABD mezaliminin ABD'ye yönelecek her türden saldırının nedeni olduğunu öne süren çevre ve yapılar, heterojen ve gönülsüz bir birlik oluşturmaktadırlar. 
Bu çevre ve yapılar, ilk olarak 11 Eylül saldırısına dönük geliştirmiş oldukları tavırları ölçüt alınarak iki büyük öbeğe ayrılabilirler. 11 Eylül saldırısını, özgün politik konumlanışlarının getirdiği çeşitli farklı gerekçeler doğrultusunda “kınayan”lardan oluşan ilk öbek, “kınamayan”ların meydana getirdiği ikinci öbeğe nazaran çok daha kalabalıktır. “Kınayanlar” - “kınamayanlar kategorilerinin reformist - devrimci sınıflandırmasına bire bir tekabül etmemesi ise durumun tahlilini ve ilgili faillerin tasniflenmesini zorlaştırıcı bir unsurdur. 
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Kinayanlar 


11 Eylül saldırısı genel olarak iki ayrı tür gerekçe öne 
sürülerek kınanmıştır. Bunlardan ilki ahlaki gerekçe olarak isimlendirilebilir. Dile getirilen ahlaki ret, “masum siviller”in öldürülmesinin uygunsuzluğu ve ilkesel bir şiddet-karşıtlığı gibi önsel kabullere dayanmaktadır. Saldırının ertesinde belleklere kısa sürede yerlesiveren Gandhi'nin “göze göz ikimizi de körleştirir” düsturu, kızışmış tarafları Habermasvari bir ideal iletişime davet eder ve sükunet dolu eşitlikçi tartışma mekanlarının varlığını varsayar. Kısaca öldürmek kötüdür ve kötülüklerden sakınmak için taraflar arasında uzlaşımsal kesişmeler sağlanabilir. 
Bunun yanında eylemin kınanmasında bir de politik gerekçe kullanılmıştır. Saldırıya dönük politik itiraz, masum sivil retoriğine ya da şiddetin çıkmaz yol olduğu iddiasına yaslanmaz. Politik red, şiddet kullanımının zamansız ya da erken olduğunu düşünür sadece. “Göze göz hepimizi körleştirir” saflığına kapılmaktansa, ideolojik birikimin faziletlerini öğütlemeyi yeğler. Siyasi ve askeri erk sahibi burjuvazinin tepkiselliğini onunla eşitsiz bir konumda iken uyarmak hayırlı neticeler doğurmayacaktır. Saldırının ezilenlerin “işine yaramayan”, egemenlerin saldırganlaşma potansiyellerinin serbest kalmasına sebebiyet verecek ve ezilenlerin üzerine çullanıverecek bir karşı-terör dalgasını tutuşturacak bir eylem çeşidi olduğunu ilan eder. 


11 Eylül saldırısına Türkiye'den ahlaki tonlarda karşı 
çıkan özneler arasında ÖDP, HADEP ve kimi dernek ve demokratik kitle örgütleri (Halkevleri, İHD, TMMOB vs.) sayılabilir. 


ÖDP, saldırıdan kelimenin tam anlamıyla ürpermistir. En ağır kelimelerle saldırı derhal kınanır. Saldırının birkaç gün ertesinde düzenlenen basın açıklamasında saldırı “akıldışı” ve “insanlıkdışı” ilan edilir. Şiddetin olabilirliğine dair en ufak bir ima dahi göze çarpmaz. Daha çok kaotik bir şiddet sarmalının dünya barışını tehlikeye sokacağın- dan ve “Avrupa'da yerleşikleşmiş çok kültürlü, çokkimlikli, çokinançlı toplumsal yaşamların” ciddi tehditler ve baskılanmalara maruz kalacağından duyulan endişe dile getirilir. Böylesi bir vurgu, Türkiye solunda ÖDP'den başka hiçbir siyasal öznenin yapmadığı cinstendir. ÖDP, Avrupa demokrasisinin çokkültürlü dekorunun ikircimli ve aldatıcı doğasını ifşa etmektense, liberal sol ünvanını bir an olsun terk etmeme inatçılığıyla o dekorun kesinlikle bozulmamasını ve hatta tahkim edilmesini hedeflemektedir. 
Avrupa demokrasilerinin sunduğu uygun ve somut toplumsal projelerin göreceği zararlar dolayısıyla şiddete karşı çıkış, “küresel sistem”in normal gidişatın- dan duyulan memnuniyeti sergilemeye yönelik tersten politik bir argüman olarak da değerlendirilebilir. 

Bunun yanında ÖDP, HADEP, SİP ve EMEP'in savaş çığırtkanlığına karşı ortak hareket edeceklerine dair 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kamuoyuna sundukları deklarasyonda, savaşın Batı Avrupa'daki “çokkültürlü yaşama vereceği zararlar” hususundaki duyarlılığın iletilmesi, ÖDP'nin sol politik alanda kapladığı hacmin hesaplanmasında bir ipucu rolü oynayabilir. 


11 Eylül saldırısına politik gerekçelerle karşı çıkanlar 
arasında başta gelen siyasi yapılar PKK, EMEP, SIP ve TKP(ML) olmuştur. 


SiP'in gerçekleştirilen saldırının ertesinde konuya ne şekilde yaklaşacağını kestirmek için elde istenmediği kadar fazla veri vardı aslında. SİP kimseyi şaşırtmaz. Nitekim beklenen oldu. SİP, emperyalist ABD'nin ve “emperyalizmin gayri meşru çocuğu olan dinsel gericiliğin” ikisine de ayrım gözetmeksizin aynı mesafede durmanın zorunluluğunu özel bir biçimde vurgulamak konusunda dikkatli bir çabaya girişti. 
Tıpkı Saddam'ın ABD emperyalizminin ve siyasal İslamın ordunun eseri olması gibi... Öyleyse basit ve her zaman işletilmeye hazır bir tümdengelimsel çıkarım şeması izleyebiliriz. 1. adım: “Bütün gericilikler kardeştir” Elbette, kimsenin bu önsel önermeye bir itirazı olamaz! Öyleyse 2. adımı atıp kuşkusuz Lenin'in bahsettiği anlamda olmayan bir “somut durumun tahlilini yapabiliriz: “Bu anlamda şeriatçı-aşiretçi gericilerin her türden kapitalist tarafından ve komünizme karşı beslenmiş olmalarında bir çelişki yoktur” Ve SİP'in hayli sofistike durum tahlilinden türeyen politik doğrultu, 3. adım: “Bizim ise bu iki barbardan birini tercih etmemiz mümkün değildir” 4. ve son adımda ise, sloganlaştırılmış sarih bir sonuca varılır: “Sloganımız “kahrolsun emperyalizm, kahrolsun şeriat” olmak durumunda. Bu iki uca aynı anda vurma yeteneği taşımayan bir solun geleceği yok. Daha doğrusu bu boğucu tabloyu yırtabilmenin yolu iki tarafa da birden vurmayı gerektiriyor” Kapalı devre işlem tamamlanmıştır. 


EMEP ise emperyalizm ve radikal 
İslami muhalefet karşısındaki ihtirazi vurguyu bariz bir biçimde ilkine yapar. Evrensel gazetesinde 
EMEP Genel Başkanı Levent Tüzelin yazdığı gibi, “Ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir terör eylemi, en büyük teröristin emperyalizm olduğu gerçeğini gizleyemez ” (Evrensel, 14 
Eylül 2001) Bir gün önce İhsan Caralan'in yazısı da aynı minvaldedir: “Bir grubun ya da geri bir ülkenin terörü sadece gelip geçicidir ve uzun vadede bir kıymeti harbiyesi olmaz” (Evrensel, 13 Eylül 2001) Oysa ki *(ABD'nin) “mantıklı savaş”ı manyak terörden milyon kez daha tehlikeli, daha insan düşmanıdır”(Aydın Çubukçu, Evrensel, 15 Eylül 2001) 


Bunun yanında Çaralan'ın 11 Eylül saldırılarına dönük itirazı, politik ret olarak sınıflandırdığımız tavır açısından tipiktir. “Kimin işine gelir?” başlıklı yazıda Çaralan şunları söyler: “...bu saldırılar sadece ABD'nin, 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Israil'in ve öteki emperyalistlerin işine gelir. Halklar açısından asıl olan da bu” (Evrensel, 12 Eylül 2001) 


DEVRİMGİİEMOKRASI 


Devrimci Demokrasi gazetesi, 11 Eylül saldırılarını ahlaki ve politik reddin her ikisini de barındıran ifadelerle kınamıştır. “Devrimci Bakış” köşesinde şunlar yazılmaktadır: “Bu saldırıda insanların yaşamını kurtarmak için kendilerini feda eden Amerikan proletaryasının özverili evlatları itfaiyeciler başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli milliyetlerinden emekçileri, emeğini satmaktan başka sistemin günahları karşısında sorumlu olmayan insanların ölümü karşısında büyük bir üzüntü ve taziye duygusu taşımaktadırlar. 
Bu duyguları içtenlikle paylaşıyoruz ve sivil kitleleri hedef alan bu tür saldırıları esefle kınıyoruz.” (Devrimci Demokrasi, 1-16 Ekim 2001) 


Böylelikle Marksizm ve şiddet arasındaki uzun ve köklü geçmişe sahip şüpheli ilişkinin kapısından içeri adım atmış oluyoruz. 


Anarşist Emile Henry'nin 1894'te Pariste bir kafeye bomba koyduktan sonra “kimse masum değil!” diye haykırdığı anlatılır. Sartre da en az Henry kadar acımasızdır. Fanon'un “Yeryüzünün Lanetlileri” adlı eserine yazdığı önsözde Sartre şunları söyler: “Bir Avrupalıyı öldürmek bir taşla iki kuş vurmaktır. Geriye kalan ölü bir adamla özgür bir adamdır.” Sıradan ya da gelişkin bir Marksist, yukarıdaki yaklaşımlarla aynı başlık altında değerlendirilmek istemeyecektir. Politik Marksizmin tarihsel karakteristikleri açısından Blangui ve Narodnikler birer “devrim simyacısı” olarak, Henry ve Sartre ise “öfkelerini dizginlemeyi beceremeyen amatör küçük burjuva devrimciler” olarak adlandırılacaklardır. Bu tip amatör özgeci tepkiler, ya hiçbir fayda sağlamadığı ya da daha kötüsü egemenlere eşi bulunmaz fırsatlar sunduğu için eleştirilecektir. 


Günümüzde “intihar saldırısı” gerçekleştirmiş olan 11 
örgüt arasında hiçbir pratik-politik Marksist örgütün bulunmaması, politik Marksizmin şiddetin çeşitli biçimleriyle kendi arasına koymuş olduğu barajın daha net bir şekilde anlaşılması bakımından çarpıcı bir ampirik olgudur. Bu örgütler şu şekilde sıralanabilir: Tamil Kaplanları (Sri Lanka ve Hindistan), Hamas (Filistin), İslami Cihad (Filistin), Hizbullah (Lübnan), İslami Cihad (Mısır), Gamaya İslamiya (Mısır), Silahlı İslami Grup/GIA (Cezayir), Hindistan Uluslararası Barbar Khalsa (Hindistan), PKK (Türkiye), DHKP-C (Türkiye), El Kaide (Afganistan). Görüldüğü üzere yukarıdaki örgütlerin büyük bir kısmı Ortadoğu adı verilen bölgede yoğunlaşmakta ve radikal İslamcı bir duruş arz etmektedir. İntihar saldırısının yöneldiği hedefler açısından İslami örgütlerin pek bir ayrım yapmadığı, İslami güç ve duyarlılıkla ancak politik bir ilişki kuran örgütlerin ise öncelikle kolluk kuvvetlerine yöneldiği söylenebilir. 


11 Eylül'den sonra bu 11 örgüte bir örgüt daha eklendi: 
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC). FAKC, Marksizm'den etkilenmiş sosyalist bir örgüt. Önderleri Ebu Ali Mustafa'nın İsrail Ordusu tarafından katledilmesine misilleme olarak İsrail Turizm Bakanı, azılı bir siyonist olan Zeevi'ye FHKC tarafından suikast yapıldığı gün, bir FHKC militanı Gazze'de bir intihar saldırısı gerçekleştirdi. FHKC'nin intihar saldırısın- daki hedef, Hamas ve İslami Cihad'ın aksine oldukça seçiciydi: İsrail askerleri. Oysa ki FHKC, daha önceden Hamas ve İslami Cihad"in düzenlediği intihar saldırılarının her türlüsünü eleştirmekteydi. Hedefteki seçiciliğe karşın bu eylem tarzını nasıl yorumlamak gerekir? 


Hamas ve İslami Cihad, gerçekleştirdikleri intihar saldırılarını devamlı “halkın yüzde 80'inin destek verdiği” gerekçesiyle savunuyorlardı. Aslında bu çok da hatalı bir saptama değil. Gerçekten de Hamas ve İslami Cihad, son yıllarda Filistin Halkının geniş ölçüde sempatisini kazandı ve adlarını kimi çevreleri ürkütecek kadar duyurdular. FHKC, FKÖ içinde 1992 Oslo Barış Antlaşması'ndan günümüze uzlaşmacı tavra muhalif bir odak olarak, halkın “bireysel terör”e ve “intikam eylemleri”ne olan sıcak yakınlaşma eğilimini görmezden gelemezdi. Bu bağlamda 11 Eylül saldırısının, FHKC’nin önceden sahip olduğu politik ve etik zincirlerden kopuşması yönünde güçlü bir katalizör görevi üstlendiği anlaşılıyor. 


FAKC'nin açtığı kanaldan başka pratik-politik Marksist örgütlerin de akma ihtimali var mı? Evet. Bu Marksizmden vazgeçme anlamına mı gelecektir? 
Hayır. Marx, Lenin ve hatta Mao'nun hayal etmekte dahi zorlanacakları bir eylem tarzı olarak intihar saldırısı ya da genel olarak “bireysel terör”, öyle anlaşılyor ki zamanımızın politik atmosferine hayli uygundur. Öyleyse ultra-öncü politikaların kitlelerce kabul gördüğü, kitlelerle temasa geçmenin tersten gerçekleştiği bir dönemi mi teneffüs etmekteyiz? Küresel stratejiler çıkarmak elbette olanaksız fakat birtakım etkileyici örnekler göz önüne alındığında çeşitli bakımlardan bu soruya evet yanıtı verilebilir. 


Kınamayanlar 


11 Eylül saldırısı devrimci yapıların büyük çoğunluğu 
tarafından kınanmamıştır. Bunlar arasında yer alan Vatan dergisi ile Atılım gazetesi ve ayrıca başka bir terim bulamadığımız için mecburen solda saydığımız İP üzerinde birtakım gözlemlerde bulunacağız. 


İşçi Partisi, 11 Eylül eyleminde *dogu'nun yükselişi” tezlerinin ampirik doğrulanışını görerek umutlandı. 
İP, dünyasal jeo-stratejide keskin ve giderek yırtıcı hale ulaşan devletler arasında çatışma/saflaşma tablosu çizdi. İP’in meziyeti, kendi tezlerine aykırı olguları (örneğin Rusya ve Cin'in ABD karşıtlığının hiç de IP'in beklediği oranda gönüllü olmadığı açıkça görüldü) yok sayma anlamında ideolojist tutumunun politik uzantılarını göğüslemeye cüret edebilmesindedir. İP, eylemi bırakalım kınamayı, çekincesiz sahiplendi. 


Bu eylem vesilesiyle görüldü ki, İP'in “doğuculuğu” kendisinin militan haller alan laisizminin en azından 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kimi kritik evrelerde önüne geçebilmektedir. Öküz dergisinde kendisine sorulan bir soruyu *Taliban'la şuan aynı cephedeyiz” şeklinde yanıtlayan Perinçek, doktrinarizminin nasıl da esneyebileceğini göstermiş oluyordu. Fakat asıl ilginç olan şudur ki, bu esnemeler o büyük rasyonalist mantığın çözülmesi şeklinde değil, yeniden üretilmesiyle sonuçlanmaktadır. 


Vatan dergisi, 11 Eylül eylemini, ölüm orucu sürecinde sergilemiş olduğu kendini geniş sol cepheden yalıtıcı taktiğinden geri adım atma konusunda bir imkan olarak gördü. “Solu sol olmaktan çıkaranlar” başlığı altında neredeyse her sayısında eleştiri yönelttiği reformist sola şimdi “birlikte hareket etme” çağrısı yapmakta idi. Bu açıdan 11 Eylül eyleminin Türkiye solunun gittikçe artan mesafelerle birbirin- den ayrılan iki ayrı öbeğinin yakınlaşması için az da olsa bir fırsat sunduğu düşünülebilir. Vatan dergisinin 
11 Eylül eylemi dolayısıyla olsa da, uzlaşmaz bir doğrusallıkla yürüttüğü politik süredurumcu tavrının sorgulanmaya açık bir hal alması olumlu bir gelişme sayılabilirdi. 


Vatan dergisi, eylemi ve ardından Taliban en açık şekilde savunan bir konumlanışa sahipti. Bin Ladin ve Taliban “şeriatçı kimlikleri”nden ötürü elestirenleri politikayı ideolojiye kurban etmekle suçlamaktan da geri durmadı. Fakat bunun yanısıra 11 Eylül eyleminin hedef ayırt etmez niteliğinin devrimciliğe uzaklığını ve Taliban/Bin Ladin'in ABD tarafından “kullanılanlar cephesi”nde yer aldığını vurgulayarak, söylemini dengede tutmaya özel bir önem verdi. 


zatim 


Atılım gazetesi ise Taliban ve Ladir'i bu tip bir ifşa etme yoluna gitmedi. Net bir biçimde Taliban'ın bugünkü politik anlamı üzerinde durdu. Atılım gazetesinde her ne kadar “ABD tarafından yaratılmış olsa da ya da Afganistan halkına orta çağdan kalma gericifeodal baskı uygulamakta olsa da” Taliban'ın Afganistan'da yürütülen savunma savaşının emperyalist canavarlığa verilecek bir yanıt olduğu ifade edildi. Bu bakımdan Vatan dergisine nazaran daha belirgin bir tavra sahip oldu. 


Ayrıca Atılım gazetesi, 11 Eylül'den dersler çıkarma konusunda en gayretli devrimci yayın organı görüntüsü verdi. Devrimci kitlenin ölüm orucu sürecinde yüzünü daha fazla “içeriye” döndüğü saptamasının 
yapıldığı bir yazıda, “yön kaybı”nın aşılması için 11 
Eylül eyleminin yol göstericiliği üzerinde durulmaktadır: “Belirli bir hedefe kilitlenmiş, güçlü bir motivasyonla donanmış insanın, Pentagon'u bile yıkabileceğini görmüş bulunuyoruz. Yönü-hedefi belli, güçlü bir iradi çıkışla çatışmanın seyrini değiştirebiliriz. Antifaşist devrimci güçlerdeki moral kırıklığını yenebilir, yeni bir mücadele enerjisi açığa çıkartabiliriz” (“Analiz”, Atılım, 20 Ekim 2001) 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Mevlevi Sengin 


Taliban Liderlerinden Mevlevi Sengin: “Cumhuriyetin Kürt halkına 
80 yılda yapamadığı ifsadı 
Abdullah Öcalan 20 yılda yaptı” 


Salat ve selam Nebimiz Muhammedin, ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve bundan sonra; 


H, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 


Allahın selamı, rahmeti ve bereketi Türk halkının üzerine olsun. 


Ey şanlı ecdadın torunları! 


Şüphesiz ki sizler İslam'ın bayrağını asırlarca yücelttiniz ve islam kıtalara taşıdınız. Yakın tarihi bilen her müslüman Haçlı birliklerinin ve işbirlikçi mürtedlerin son asırda Hilafet-i Osmaniye üzerinde neler 


yaptıklarını bilir. Onlar hilafeti düşürdükten sonra cumhuriyeti kurdular ve 80 yıl içinde Türk halkına yaptıkları gözlerimizin önündedir. İslami ahlakı mahvettiler ve kendilerinde din ve ahlak olmayan bir toplum yetiştirmek istediler. Cumhuriyet bu ifsadı Türk halkı üzerinde başardığı gibi Kürt halkı üzerinde başaramamıştı. Ancak Haçlı birlikleri ve işbirlikçi mürtedler Kürt halkı üzerine de Abdullah Öcalan'ı musallat ettiler ve o da cumhuıriyetin Kürt halkına 
80 yılda yapamadığı ifsadı 20 yıl içinde yapmayı başardı. Bizler Afgan Talibanı olarak ABD, NATO ve işbirlikçi mürtedler karşısında onların oyunlarının ve neistediklerinin bilincinde olarak cihadımıza devam ediyoruz. Eğer cihadımız olmasaydı şüphesiz ki onlar Afgan halkını da ifsad edeceklerdi. Lakin Elhamdülillah bizler devam eden bu cihad sayesinde dinimizi, ahlakımızı ve mukaddesatımızı muhafaza ediyoruz. 
Aramızdaki binlerce kilometre, meşakkatler ve külfetlere rağmen bize destek veren Türk ve Kürt kardeşlerimiz İslam'ın bayrağını ve mukaddesatını yüceltmek için ülkemize geldiler. Ve onlar ailelerini, işlerini, rahat yaşamlarını bu yola feda ettiler. Biz sizleri de Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihada çağırıyoruz. Ve bizler Allahtan bu yolda öldürülen Türk, Kürt ve diğer kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etmesini diliyoruz. Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 
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Islam Dünyası 


İslam dünyasının 


tanınmış ilim adamlarından Ebü 


Basir et-Tartusi İslam 


Dünyası Dergi sinin konuğu olarak Istan- 


bul'a geldi. Fatih, Sultan 
Ahmed ve Süleymaniye 


ca 


milerini gezen et-Tartusi, Türkiye halkına yönelik kısa bir konuşma yaptı. 


Dünyası Dergisi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen Ebü Basir et- 

Tartusi, öncelikle dergi genel yayın yönetmeni Osman Akyıldız, dergi yazarı ve Ankara temsilcisi Ömer Belül ve dergi okuyucularına Suriye'deki direnişin boyutlarını anlattı. Muhtelif sualleri de cevaplayan et-Tartusi, derginin büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, dergide yayınlanmak üzere bir röportaj verdi. Suriye'deki direnişe her vesileyle yardımcı olmak gerektiğini hatırlatan et-Tartusi, Suriye cihadının Türkiye halkı için bir “nimet” olduğunu ifade etti. 


Gine ilim adamı Ebü Basir et-Tartusi İstanbul'daydı. İslam 


İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde Müslümanların kurulu düzenlere yönelik isyanlarını öven et-Tartusi, akabinde Garibler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Garip-Der)'ni ziyaret etti. Dernek yetkililerine Suriye hakkında bilgi veren et-Tartusi, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçların Suriye halkına ulaştırılmasını istedi. 


Daha sonra selâtin camileri olarak bilinen Fatih, Sultan Ahmed ve Süleymaniye camilerini gezdi. Süleymaniye camiinde kısa bir konuşma yapan et-Tartusi, Türkiye halkının tarihi misyonunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. 


İşte ilim adamı Ebü Basir et-Tartusi'nin İstanbul ziyareti: 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Abdurrahman Koç'a Suriye'deki ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Tartüsi, ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlara yönelik dernekten daha çok çalışmasını isteyerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Derneğin Suriye halkına yönelik çalışmalarından ötürü çok teşekkür etti ve Suriyeli Müslümanları unutmamalarını ifade etti. 


Ebu Basir et-Tartusi kimdir? 


3 Ekim 1959'da Suriye'nin Tartus şehrinde dindar bir 
ailede doğan Ebu Basir et-Tartusi çocukluk ve gençlik dönemini 196 te ülke yönetimini ele geçiren Baas Partisi'nin idaresi altında geçirdi. Baasçıların dine, din eğitimine ve dindarlara yönelik baskıcı tutumlarına rağmen gençliğinde dini ilimleri tahsil etti. 


1980'de Baas rejiminin baskıları nedeniyle Suriye'den Ürdün'e göç edecek olan meşhur hadisçi Muhammed Nasiruddin el-Elbani (1914-1999) ile Şam'da temasları oldu. 


Başlangıcı 1964'de halkla Baas rejimi ordusunun çatışmasına kadar gidip 1970lerin sonunda ivme kazanan Baas rejimi ile İslami grupların silahlı mücadelesinin sürdüğü bir ortamda üzerindeki baskılar nedeniyle 1980'de 
21 yaşında Suriye'den ayrılan et-Tartusi Sovyetler Birliği 
ve Afganistan'daki yerel Komünist rejime karşı verilen cihada katılmak için Afganistan'a gitti. Afganistan'da Abdullah Azzam(1941-1989) , Üsame bin Ladin(1957-2011) ve Gülbeddin Hikmetyar'n(1947-) da aralarında olduğu tanınmış kimselerle temaslarda bulundu. 


et-Tartusi 2012'ye kadar, 32 yıl boyunca Suriye'ye geri dönemedi. 1987'de Suriye'deki kardeşlerinden Abdulkadir Halime tutuklandı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Rejim tarafından bazı akrabalarına da benzer uygulamalar yapıldı. 


1987'de Ürdür'e gelen et-Tartusi burada İslami gruplarla ilişkilerde bulundu. Faaliyetlerinden rahatsız olan Ürdün yönetimi onu sınırdışı etti. Daha sonra Yemen'e yerleşen et-Tartusi faaliyetleri nedeniyle bu ülkede de tutuklandı. 


Serbest bırakıldıktan sonra oturum izni almaksızın Malezya'ya yerleşen et-Tartusi Malezya devleti tarafından Suriye rejimine teslim edilmek veya Malezya'nın komşusu Tayland'a yerleşmek şıkları arasında bırakıldı. O da Baas rejimine iade edilmemek için hiç istememesine rağmen bir müddet Tayland'da yaşamak zorunda kaldı. 


Ebü Basir et-Tartüsi, Dergimiz Genel Yayın Yönetmeni Osman Akyıldız ile Ankara Temsilcisi ve yazarımız Ömer Belül'e basın faaliyetlerinin önemini anlattı. Derginin Türkiye'de mühim bir boşluğu doldurduğuna inandığını ifade eden et-Tartüsi derginin Suriye hakkındaki sayılarını özellikle inceleyerek Suriye hakkında yayınların artmasını istedi. Dergiye bir de röportaj veren et-Tartüsi, aylık yayınlanması münasebetiyle Türkiyeli Müslümanlardan dergiyi okumalarını ve okutmalarını istedi. 
Suriye'deki cihaddan çok sık bahsetmek gerektiğini ve oradaki durumu sıcağı sıcağına takip etmek gerektiğini ifade etti. 


Buradan Ingiltere'ye geçen et-Tartusi 2012'ye kadar ülkede kaldı. İngiltere'de mescidlerle davet çalışmaları ve derslerle faaliyetlerini sürdüren et-Tartusi'nin geçtiğimiz aylarda Esed rejimine karşı savaşmak üzere Suriye'ye gidip mücahidlere katıldığı bildirildi. Ebu Basir et-Tartusi Suriye'de çoğunluğu ilim talebelerinden oluşan İslami Fecr Hareketi isminde bir hareket kurdu. 
Ancak Suriye'de farklı farklı gruplara moral olarak des- 


Ebü Basir et-Tartüsi Fatih Camii müştemilâtını da gezerek, oradaki medreselerin tekrar dirilmesi için dua etti. 
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tek olmak ve Islami sorunlarını dinleyerek cevaplamak için bir müddet Suriye'de kaldı. Çok sayıda kitap yazan et-Tartusi cihadi cemaatlerin ónemsediği, hayatını ilim ve cihad yolunda sürdürmüş bir ilim adamı olarak tanındı. 


Halen İngiltere'de siyasi mülteci olarak yaşayan et-Tartusi evli olup 4 çocuk babasıdır. 
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Burma’da 


Müslümanlara Karşı 


Soykırım 


Glokal Telesis Msdia Front 


Küresel İslami Medya Cephesi tarafından yayınlanan bu tahlil, Burma’da son 


ünlerde olan olayları tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. İslam Dünyası icin Bilal 


Güz'ün çevirdiği bu makaleyi ilginize sunuyoruz. 


Bu soykırım neden başladı? 

Budist Rakhineler, üç Müslüman gencin 26 yaşındaki bir kadına tecavüz ederek öldürdüğü şeklinde Rohingya Müslüman azınlığına karşı sahte iddialarda bulundu. 
Müslüman azınlık Budist Rakhinelere karşı böyle bir şey yapmadıklarından bu iddia tamamen asılsızdır. Kadın, içlerinden biri erkek arkadaşı olmak üzere Budist Rakhinelerin bir çetesi tarafından tecavüze uğradı ve öldürüldü. Kadın ve erkek arkadaşı arasında bir anlaşmazlık vardı. Erkek arkadaşı kadını yeniden sevgilisi olmaya ikna etmek için elinden geleni yaptı ancak kadın onu reddetti ve yeni bir erkek arkadaşı edindi. Daha sonra kadının eski erkek arkadaşı iki yakın arkadaşının refakatinde kadına tecavüz edip, öldürerek ondan intikam aldı. 


Budist Rakhine katilleri kadının ölü cesedini cinayet konusunda hiç bilgileri olmayan bir Müslüman köyünün yakınına bıraktılar. Budist Rakhineler ve Quaffer Burma (Birmanya ya da Myanmar) yetkilileri kadının ölümünden Müslümanları suçladı. Sonuç olarak üç masum Müslüman genç tutuklandı. Onlardan biri ölene dek dövüldü, diğer ikisi mahkeme tarafından ölüm cezasına çaptırıldı. Hükümet, Müslümanlara karşı gerçek bir olayın fitilini ateşlemek için ortaya koyduğu sahte bir bahaneyi dünyaya gösterdi. 


Soykırımın başlaması öncesinde Rohingya Müslümanlarının durumu 

Geçtiğimiz aylar içinde, Rakhineli ekstremistler ve yabancı düşmanları “Rohingya, Burmalı (Birmanya-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Myanmar) bir ulus değildir” eski sloganını işleterek Burma'nın içinde ve dışında Rohingya-karşıtı propagandalar başlattı. Rohingyalıları tamamen yok etmek niyetiyle onların Bangladeşli illegal göçmenler olduklarını belirttiler. 


Rohingya Karşıtı Propaganda 


Şaşırtıcı bir şekilde, bu organize çabalar iktidardaki bazı hükümet yetkilileri ve sorumlu bakanların yaptığı son açıklamalar paralelinde gerçekleştirildi. 


Soykırım nasıl başladı ve sonra ne oldu? 

3 Temmuz 2012 tarihinde 8 Müslüman hacı, bir tur 
refakatçisi, bir muavin ve bir kadınla birlikte güney Arakan Devleti'nin Taungrup kazasında bir Rakhine halk çetesi tarafından öldürüldü. Diğer 5 Müslüman 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katliamdan kurtuldu. Kurbanlar güney Arakan Devleti'ndeki Thandwe'nin Thetsa Mescidinde manevi hizmetlerini tamamladıktan sonra bir otobüsle Rangoon'a geri dönen Müslüman hacılardı. 


Rakhine terörist çetesi 7 (Ga) 7868 resmi plakalı otobüsü bir göçmenlik kapısında durdurdu ve ellerinde ölümcül silahlar olduğu halde “hepiniz aşağı inin, aranızda herhangi bir yabancı var mı?” diye seslendiler. Tur refakatçisi ve yardımcısı Rakhineli teröristler- den yolculara herhangi bir zarar vermemelerini istedi, ancak teröristler onları zorla otobüse doğru itti ve onların yabancı olduklarını haykırdı. Sonra Müslüman hacıları dövmeye başladılar ve onları otobüsten alıp 300'ün üzerinde Rakhineli organize terörist çetesinin toplandığı yola doğru sürüklediler. Rakhineli teröristler Müslümanları ölene kadar dövdü. 
Haydutlar göçmen kapısında duruyorlardı ancak katliamı durdurmak için hiçbir yetkili gelmedi. 


— Y 


Kurbanlar Müslüman hacilardir 


Tachan Pai Cami'den Tahndwe'ye gittiklerinde dolaşan listeye göre 8 Müslüman kurban Burma'nın merkezindendi ve kimlikleri aşağıdaki gibi tespit edildi; 

1) Muhammed Sharief © U Ne Pwe s/o U Ahmed Suban, 58 8/Ta Ka Ta (N)095548, Taung Twin Gyi'den. 

2) Muhammed Hanif © U Maung Ni s/o U kay Pe Sufi, 
65 8/Ta Ka Ta (N)095530, Taung Twin Gyi'den. 

3) Shafield Bai (9 U Aye Lwin s/o U A Hpoe Gyi, 52 
8/Ta ka Ta (N)093573, Taung Twin Gyi'den. 

4) Aslam Bai © U Aung Myint s/o U Hla Maung, 508/Ta ka Ta (N)094557, Taung Twin Gyi'den. 

5) Balai Bai © Tayzar Myint s/o U Yakub, 288/Ta ka Ta (N)189815, Taung Twin Gyi'den. 

6) Shuaib (? Tin Maung Htwe s/o U Tin Oo, 218/Ta ka Ta (N)231084, Taung Twin Gyi'den. 

7) Salim Bai © Aung Bo Bo Kyaw s/o U Tun Tun Zaw, 2614/Ma La Na (N)231084, Myaung Mya'dan. 

8) Lukman Bai © Zaw Nyi Nyi Htut s/o U Ibrahim, 3314/Ma La Na (N)148133, Myaung Mya'dan. 

Ve diğer iki kurban Thandwe kazasından otobüs şoförü ile ilişkili bir karı-kocaydı. 

“7 (Ga) 7868” plakalı otobüste ayrıca yakıldı ve yok 

edildi. Diğer beş Müslüman vahşi katliamdan kaçarak 

kurtulabildi. Suçlular zaferlerini yol üzerinde sere 

serpe yatan cesetlerin üzerinde şarap ve alkol kadehleri tokuşturarak kutladılar. Ancak kimse tutuklan- 


-e- 


madı ve katillere yönelik henüz herhangi bir yasal harekete geçilmedi. Cesetler 3 Temmuz 2012 akşam vaktinde Thandwe'de gömüldü. 


Rakhineli bir güvenlik kuvveti 144 numaralı Kanun uyarınca Rohingya mülkünü yağmalıyor ve yakıyor 
144 Numaralı Kanunun dayattığı şekilde Burmalı yetkililer, Maungdaw Rohingya topluluğunun meskenlerinin dışına çıkmasına müsaade etmezken, Rakhine topluluğu ise özgürce hareket eder. 


Rakhineler Rohingyalıların evlerini ateşe verirken Rakhine toplumu güvenlik personelleri tarafından korunuyordu. 


Maungdaw'h bir yaşlıya göre mülklerini korumaya çalışan Rohingya halkına güvenlik personeli ateş açtı. 


Güvenlik personelleri ve Rakhine topluluğu Razak, Lalu ve Syed Ahmed'deki evleri ateşe veriyor. Değeri 150,000,000 kyattın üzerinde olan “in üzerinde giyecek mağazası yağmalandı ve Sawmawna köyündeki bir cami yıkıldı. 8 Temmuz 2012 akşamı çeşitli köylerden 200'den fazla Rohingyalı yaralandı. 

9 Temmuz 2012 tarihinde Rakhineli ırkçılar ve güvenlik personeli tarafından tahminen 100 kadar Rohingyalı öldürüldü ve 500 kadarı da yaralandı. 


Budist Rakhinler ve Burma güvenlik kuvvetleri sabah vaktinde bir Müslüman köyünü ateşe veriyor 


Ordu kontrolü ele geçirdiğini ilan ettikten sonra Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırım sürüyor Polis, güvenlik personeli ve Rakhineliler tarafından çok sayıda masum Rohingyalının öldürüldüğü ve Rohingya köylerinin yakılıp yıkıldığı Arakan Devleti'nde ki şiddet yüzünden Rohingyalı Müslümanlar Akyab'dan Bangladeş'e kaçıyor. Rohingyali Müslümanlar Bangladeş'in Müslüman bir ülke olduğunu ve bu durum süresince kendilerine yardım edebileceğini düşünüyor. 


Ne yazık ki, Bangladeş'in Tağut hükümet ve ordusu Rohingya Müslümanlarının Bangladeş'e girmesine izin vermiyor. Yerel Müslümanlar içinde herhangi biri Rohingya Müslümanına barınma sağlaması durumunda olanlar Bangladeş'in Tağut ordusu tarafından tutuklanıyor ve Müslüman Rohingya'ya sınır dışı ediliyor. 
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Burmalı yetkililer geçenlerde Maungdaw polis karakolu içinde özel bir mahkeme kurdu. Kasabanın bir yaşlısı şunu belirtti: “Özel mahkeme polis, Nasaka (sınır güvenlik kuvveti) ve ordu tarafından 8 Temmuzdan beri Maungdaw içinde problem yarattıkları iddialarıyla tutuklanan Rohingyalılar için kullanılıyor. Özel mahkemede herhangi bir yargılama yapılmıyor, hakimler sadece açıklamaları okuyor ve Rohingyalıları hapse gönderiyor.” 


Maungdawlı bir politikacı akrabalardan hiç birinin yetkililer tarafından tutuklanan yakınlarını bulamadığını ve özel mahkeme hakkında bir bilgilerinin olmadığını söyledi. 


Maungdawlı politikacı, Budist Burmalıların Rohingya toplumunda yeni tecavüz taktiklerini kullanıyor olması yüzünden Maungdaw'da Rohingyalı kadınlar için güvenilir bir yer kalmadığını söyledi. *Maungdaw'da 8 Temmuzdan 19 Temmuza kadar 60^in üzerinde kadın Rakhine ve Natala (yeni yerleşimciler) ile birlikte güvenlik personeli, polis, Hluntin (güvenlik kuvvetleri), Nasaka ve ordunun tecavüzüne uğradı.” 
Rohingyalı kadınların çoğu güvenlik personeli, Rakhine ve Natala tarafından tecavüze uğradı. Erkeklerin tamamı güvenlik kuvvetleri tarafından davet edildikleri bir toplantıda bulunurken, diğer güvenlik grubu köye girdi ve her bir eve baskın düzenledi ve tüm ev eşyalarını kırıp döktüler ve altın-para gibi sadece de-Berli şeyleri yağmaladılar. Paungzarr'dan bir tecavüz kurbanı, bu sırada evlerinde olan Rohingyalı Müslüman kadınların hepsinin güvenlik kuvvetleri, Natala ve Rakhinelilerin tecavüzüne uğradığını söyledi. 


“Güvenlik kuvvetleri- ordu ve Nasaka gece geç saatlerde ellerindeki aile listesini kontrol etmek için girdikleri köyde tutuklanma korkusu yüzünden hiç bir erkeğin bulunmadığı evlerde bulunan Rohingyalı kadınlara tecavüz ettiler.” 


Müslümanlar güvenlik kuvvetleri- Nasaka, Hluntin ve polisin ölüm kuvveti haline geldiği Arakan'da (Maungdaw ve Akyab) koruma altında değildir. Çaresiz insanları korumak, durumu kontrol altına almak ve kanun ve düzeni tekrar kurmak yerine Müslümanların köylerine saldırıp yaktılar ve yanan evlerinden kaçan insanlara ateş ettiler. Akyab şehri ve Maungdaw kasabasında Müslümanların sistematik olarak katledilmesini gerçekleştirmek için bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağının ardından, Arakar'ın holigan Rakhineleri sözde güvenlik kuvvetleri ve polis ile birlikte sokaklara çıktı ve zorla Müslüman köylerine girdi ve Müslümanları öldürmeye, ev ve mülklerini yakmaya ve yağmalamaya başladı. 
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Burma Müslümanlarına Yönelik 


Soykırım'a İlişkin 
Islam Ümmetine Çağrı 


Ebü Hüsâm eş-Şâmi / Fethu'l İslam Lideri 


İslam Ümmeti, Burma'da Budistlerin ve Hinduların bir deniz arasında yaşayan 


Müslümanların öldürülmesinin, özellikle cani Budist hükümetinin desteğiyle 


öldürülmesinin, üzerinde sessiz kalamayacağımız bir mesele olması gerektiğini 


bilir. Budistler muvahhidlere karşı sadece onlar Müslüman oldukları için sava 


ilan etmiştir. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi “Onlardan sadece güçlü ve övgüye 


layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlardı.” (Buruc, 8 


duymayan, salih müminlere izzeti veren, Şeytarı ve dostlarını zelil ve perişan eden Allah'a aittir. Salât ve selam Yüce Allah'ın salih kullarının İmamı ve önderi olsun diye seçtiği, yeryüzünde yürüyenlerin en seçkini Muhammed (s.a.v)'e, ehl-i beytine, ashabına, gece namaz kılan, gündüz Allah yolunda çarpışanlar üzerine olsun. 


H amd her şeye mutlak galip, hiçbir şeye ihtiyaç 


Yüce Allah Kur'an'da Nisa Suresinde şöyle buyurdu: “Artık Allah yolunda Cihad et! Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de cihada teşvik et; Umulur ki Allah kâfirlerin baskılarını defeder. Allah en güçlü ve cezalandırması da en şiddetli olandır.” (Nisa Suresi, 
84) 


Yine Yüce Allah şöyle buyurdu: “Size ne oluyor da Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan bu memleketten çıkar, tarafından bize bir sahip gönder ve yine tarafından bize bir yardımcı gönder” diye yalvarıp duran o ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kâfirler ise Şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise ey Müminler haydi Şeytanın taraftarlarıyla savaşın. Şeytanın hilesi gerçekten zayıftır.” (Nisa Suresi, 75/76) 


Ve Numan İbn Beşir'in (r.a) aktardığı iki sahih hadiste Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvuorganı hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” 


Başlarken Ümmetimizin zaferler ayı olan Ramazan ayını kutlarız. Yüce Allah'a duamız bu ayı Müslümanların her tür endişe ve sıkıntıdan kurtulduğu ve felah bulduğu ay yapması, her baskıcı ve zorbaya karşı zafer vermesidir. Allah her şeye kadirdir, Allah her şeye yeter. 


İslam Ümmeti, Burma'da Budistlerin ve Hinduların bir deniz arasında yaşayan Müslümanların öldürülmesinin, özellikle cani Budist hükümetinin destegiyle öldürülmesinin, üzerinde sessiz kalamayacağımız bir mesele olması gerektiğini bilir. 
Budistler muvahhidlere karşı sadece onlar Müslüman oldukları için savaş ilan etmiştir. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi “Onlardan sadece güçlü ve övgüye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlardı.” (Buruc, 8) 


Evlatları öldürülürken Tevhid Ümmetinin sessizliği bir rezilliktir, utançtır. Bu rezillik ve utanç Müminlerin kalplerini yatıştıracak olan kılıçların çarpışması, mızrakların saplanması dışında giderilemez. O cani putperest paganlar katil ve cani din adamlarının “Myo Pyauk Hmar Soe Kyauk Sa Yar” yani “Kişinin 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Irkını Kaybetme Korkusu” anlamına gelen risalelerinde belirttikleri gibi ırklarını korumak için Müslümanlara karşı bir soykırım savaşı yürütmektedirler. 
Bu suçlu din adamlarının dini tavsiyelerine göre en vahşi yollardan Müslümanlar öldürülmektedir. Bu sapık din adamları 1930'da yaşadıklarını ve istedikleri gibi Müslümanları öldürebileceklerini, kimsenin kendilerini engelleyemeyecegini sanıyor. Onlar, Burmalı Müslümanlara karşı belirli aralıklarla 300 yıldır zulüm uygulamaktadırlar. Ancak İslam Halifeliğinin çöküşü sürecinde öldürmede ve zulüm işlemede çok ileri gittiler. Özellikle 1930'da zulümleri doruk noktasına ulaştı. Onların suçlarla, zulümlerle dolu tüm tarihlerini sayıp dökmek istemiyoruz, ancak onları zamanın değiştiği konusunda uyarırız. O zamanlar Hilafet çöküş içindeydi ve şimdi ise zaman Hilafetin bir kez daha geri geldiği zamandır. Bu yüzden Ey taşlara tapanlar, eğer siz topraklarınızda Müslüman kanı döktüyseniz, Allaha yemin olsun ki bizde topraklarımızda sizlerin kanını dökeceğiz. Ve Cakarta'dan Tangier'e kadar sizi tüm Müslüman topraklarından sürüp atmaya kararlı olacağız. Ey dünyanın her tarafındaki Tevhid halkı, ayağa kalkın ve Burma'daki Müslüman kardeşlerinizi destekleyin. Onların kanı bizim kanımızdır, onların yıkımı bizim yıkımımızdır, Budistlere ve Hindulara karşı Cihad yapmak farzdır, Onların bize karşı savaş ilan ettiği gibi bizim de onlara karşı savaş ilan etmemiz farzdır. Burma Müslümanlarına karşı yapılan zulümlere karşı bugünkü sessizliğiniz putperest müşrik Budist ve Hinduların Burma'daki işlerini bittirdikten sonra Tayland, Filipinler, Hindistan ve Çin'de yaşayan Müslüman kardeşlerimizi öldürecekler demektir. Bu nedenle Müslümanları o topraklarda yaşayan Tevhid halkını savunma arayışı içinde olmaya ve onları silahlandırmaya çağırıyoruz. Ve Burma Müslümanlarını da silahlarını ele alıp putperest müşriklerle savaşmaya, islam" ve o toprakların şanlı tahini savunmaya çağırıyoruz. Cihad ederken ölmek dehşete seyirci kalmaktan daha iyidir. Bugünkü olaylar dünyanın maskesini bir kez daha düşürmüş ve onların insan hakları iddialarının bir hiç olduğunu göstermiştir. 


Şiir 

Zaman maskesini ortaya çıkarırsa, zorluklarınız artar 

Ölümden korkma ancak onunla buluş ve elinden geldiği kadar diren İpekli bir yatağı seçme ve mal ve mülk için ağlama 

Etrafında kadınlar yas tutuyor ve başörtülerini yırtıyorken 

Doktor nabzını kontrol ettikten sonra tedavi yöntemini sunacağını söylüyor Ancak eğer doktor ölüm hastalığını savacak bir tedavi bilseydi 

o ölüm acısının azabını cekmezdi 

Al Masanee savaşında biz eylemlerimizi yayılan bir haber olarak bıraktık El Zewabil'de bir savaş pazarı düzenledik, 

canlarımızı o pazarın malları yaptık 


Evlatları öldürülürken 
Tevhid Ümmetinin sessizliği bir rezilliktir, utançtır. Bu rezillik ve utanç Müminlerin kalplerini yatıştıracak olan kılıçların çarpışması, mızrakların saplanması dışında giderilemez. 


mp CR EN. CC KNEE IR MEE el 
Stop the Killing of Muslims in 


Allah'a yemin olsun ki, sizi ve size yapilanlari unutmadik ve unutmayacağız. Sizin kanlarınız dókülürken sessiz kalmayacağız. Bu prensibe dayanarak biz Fethü'l İslam Örgütü, Tevhid halkını her yerde ve her ne şekilde olursa olsun her Budist ve Hindu askerini öldürmeye çağırıyoruz. Onları en şiddetli şekilde öldürebileceğinizin caiz olduğuna dair fetva veriyoruz. 
Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Size yapılan saldırı aynı şekilde geri püskürtülür. Ey Pakistan, Horasan ve Banglades'deki halkımız! Sizler Burma'daki kardeşlerinize en yakın olan Tevhid halkısınız! Onlara yardım elinizi uzatın. Onların düşmanı sizin düşmanızdır. Destek ve yardımlarınızla Burmalı Müslüman-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Allah'a yemin olsun ki, sizi ve size yapılanları unutmadık ve unutmayacağız. Sizin kanlarınız dökülürken sessiz kalmayacağız. Bu prensibe dayanarak biz Fethü”l İslam Örgütü, Tevhid halkını her yerde ve her ne şekilde olursa olsun her Budist ve 
Hindu askerini öldürmeye çağırıyoruz. 
Onları en şiddetli şekilde 


-e- 


sizin karşı koyup direnemeyeceğiniz, size en şiddetli bir ölüm tattıracak olan ölümlerle donanmış Tevhid halkının askerleriyle birlikte size karşı koymanın arayışı içindeyiz. Bu nedenle sizi parçalarınıza ayıracak ve Cehenneme gönderecek olan İnşallah şehadet arayışı içinde olan tugaylarımıza karşı hazırlıklı olun! 
Bize sizi öldürmekten ve Burma'daki kardeşlerimizi desteklemekten ölüm dışında hiçbir şey engel olamaz. Allah'a yemin ederiz ki sizi öldürmeyi de ihmal etmeden Hilafetimizi kuracağız. 


Şiir 

Mızraklar mızraklara çarpıyor olduğunda yüce olan kuruldu ve ölüm onun etrafında çırpıntılı dalgalardı 

Diğerlerinin olmadığı gibi sabırlı olmuştum ve 

şimdi diğerlerinin olmadığı gibi onları kıracağım 


Ve sözlerimiz duyduklarınız değil görecekleriniz olacaktır. Taşlara tapan sizlere karşı ne bir huzur olacak ne de merhamet. 


Sonuncu ama son derece önemli olarak biz Fethü'l İslam Örgütü'nün askeri kanadı Hilafet Tugayları sevgili Ümmetimize müjdeler veriyoruz; İslam'ın Şam diyarında Nusayri Baasçılar ölüme iki yay uzunluğu mesafededirler ya da çökmek üzeredirler ve tarihin çöplüğüne atılacaklardır. Tevhidin askerleri olan kardeşlerimizle birlikte Suriye'de savaşıyoruz ve yüreklerimiz Burma'daki Müslümanları destekleme özlemi 


içindedir, İnşallah. Ey Allah'ım, her yerdeki kullarına zafer ihsan eyle. Ey Allah'ım, onları destekle onları yardımsız bırakma. Ey Allah'ım, zulme uğrayan Müslümanların yardımcısı, destekçisi, koruyucusu ve müttefiki ol. Her şeyi yapmaya muktedir olan Ey Allah'im, Putperest ve Ateist neslini hezimete uğrat, Senin gücün her şeye yeter. Son duamız Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdır. 


öldürebileceğinizin caiz olduğuna dair fetva veriyoruz. Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Size yapılan saldırı aynı 


şekilde geri püskürtülür. ) ) 


lar o topraklarda Tevhid halkının tamamının öldürülmesini engelleyebilirler. Eğer Burma'daki kardeşlerinizi desteklemeyecek olursanız ölüm ve katliamlar size ulaştığında sizi destekleyecek kimse bulamayacağınızı da bilin. Bu konuda Ahmed ve Ebu Davud'un Ebu Talha bin Süheyl El Ensari'den, onun Cabir bin Abdullah, onun İsmail bin Beşir, onun Yahya bin Salim silsilesi ile aktardığı Peygamberimiz (s.a. vin bir hadisi vardır: “Eğer herhangi bir yerde bir Müslümana hakaret ediliyor, aşağılanıyor ve onuru kirletiliyorken diğer Müslüman onu yardımsız bırakırsa, O kişi yardıma ihtiyacı olduğunda Allah onu yardımsız bırakır. Aşağılanan ve hakaret edilen bir Müslümana yardım eden her Müslümana ihtiyacı olduğunda Allah yardım eder.” 


Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuh 


Bu nedenle Müslümanları serbestçe katledenleri geri püskürtmek için ayağa kalkın, onlar Buda uğruna savaşıyorlar. Ve siz ise Allah uğrunda savaşıyorsunuz. 
Ve Allah mümin kullarının koruyucusudur. 


Buda'ya tapanlara bir mesajla çağrımızı sonuçlandırıyoruz. Sizden usandık, yaptıklarınızdan gına geldi ve artık sabırlı olmayacağız. Allah'a yemin ederiz ki 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Mali'de Azavad İslam Devleti'ni kuran mücahidler gün geçtikte halka yönelik hizmetlerini artırıyor. Azavad Haber Ajansı'nın yayınladığı bir videoda 


mücahidlerin hizmetlerine yer verildi. 


Mali'de Bayram Namazı 

Mali'de Ensar ed-Din Hareketi'nin hakim olduğu bölgelerde Ramazan bayram namazı kılındı. Namaz halkın büyük kesiminin katılımıyla ve huzur içinde kılındı. 


Hayvan pazarında tefecilik yapan birisinin pazardan çıkarıldığı görüntülerde, otomobili ve motor sikleti çalınan iki vatandaşın araçları da sahiplerine iade ediliyor. 


Ensar ed-Din Hareketi'nin Lideri Şeyh İyad kısa bir süre önce Burkina Faso dış işleri bakanını da misafir etmiş, hareketin basın sorumlusu da Ensar el-Mücahidin sitesine hareketi tanıtan 64 sayfalık bir röportaj vermişti. 


Mali'de Ensar ed-Din Hareketi'nin kontrolünde olan Azavad bölgesine ilk resmi ziyaret Burkina Faso'nun Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Ensar ed-Din Hareketi'nin Lideri Şeyh İyad ile birlikte Azavad'daki şehirleri gezdi. 
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Ramazan Bayramı 


münasebetiyle açıklama 


Molla Muhammed Ömer / Taliban Lideri 


Allah Azze ve Celle, düşmanın elinde esir olan kardeşlerimizin 


kurtulmalarına vesile olacak sebepler varatsin. Allah Azze ve Celle, Hak vol- 


unda şehid olan mübarek şehidlere, Firdevs cennetinde yüksek mevkiler 


versin, yaralılara acil sıhhat nasip etsin ve aile fertlerini kaybeden yiğitlere güçlü bir sabır, bol ecir, sevinç ve mutluluk versin. 


Rahman ve Rahim olan Allah'in adıyla 


Kim Allah'ı, O'nun Resulünü ve müminleri dost edinirse, (iyi bilsin ki) Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. (Maide, 56) 


Kuşkusuz ki hamd, Allah'a mahsustur. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin serriden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. 
Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. 
Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve rasülüdür. 


Bunu dedikten sonra, 
Kovulmus Şeytan'ın şerrinden Allah'a sığınırım. 


Ramazan bayramı münasebeti ile Mücahid Afgan halkını ve bütün İslam Ümmetini oruç ibadetleri ve Cihad alanındaki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Allah Azze ve Celle tutmuş olduğunuz oruçları, vermiş olduğunuz sadakaları ve Hak uğrunda yapmış olduğunuz emsalsiz hizmetlerinizi ve fedakarlıklarınızı katında kabul buyursun. Allah Azze ve Cellenin bu rahmet ve ibadet ayında size ibadetlerinizi hakkıyla ifa etme imkânı verdiğini umuyorum. Allah Azze ve Celle canlarını feda eden ve Ramazan ayında aç ve susuz oldukları halde mevkilerinden ayrılma- 


yan bütün Mücahidlere bu dünyada ve ahiret hayatında saadet versin. 


Allah Azze ve Celle, düşmanın elinde esir olan kardeşlerimizin kurtulmalarına vesile olacak sebepler yaratsın. Allah Azze ve Celle, Hak yolunda şehid olan mübarek şehidlere, Firdevs cennetinde yüksek mevkiler versin, yaralılara acil sıhhat nasip etsin ve aile fertlerini kaybeden yiğitlere güçlü bir sabır, bol ecir, sevinç ve mutluluk versin. Mübarek Ramazan bayramı vesilesi ile sizlerle bazı önemli meseleler hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 


Cihadın Genel Durumu: 


Cihadi faaliyetler düzenli bir şekilde ve modern taktikleri kullanarak sağlam adımlarla ilerliyor. Bu büyük başarı sadece Allahın yardımıyla, Müslümanların desteğiyle ve mücahid Afgan halkının birliği ve dayanışması ile elde edildi. 


Bu yılki “El Faruk’ operasyonları en yakın yerlerden en uzak yerlere kadar bütün bölgelere ulaşarak diğer operasyonlardan daha ayrı bir özelliğe sahip olmuş oldu. Mücahidlerin kayıpları azalırken buna paralel olarak düşmanın kayıpları ve hüsranı daha da arttı. 
Düşman artık büyük şehirlerde, kırsal bölgelerde ve hatta kendi üslerinde nefes alamaz hale geldi. Mücahidler savaşın insiyatifini kendi ellerine aldılar. Düşman, bütün mevkilerle savunma konumuna 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geçmeye zorlandı ve birçok askerini şehir merkezlerinden çekmek zorunda kaldı. Bu, düşman tarafından da zaman zaman itiraf ediliyor. 


Geçen sene kendilerine verilen talimat uyarınca Mücahidler, düşmanın saflarına cok zekice sızdılar. Düşman safındayken gerçeği anlayan bir çok şuurlu Afganlı, Mücahidlere yardım etmeye yönelik isteklerini çok akıllı ve kurnaz bir şekilde gösterdiler. Bunun sonucu olarak kahraman askerler, yabancı işgalcilere ve işbirlikçilere kendi askeri üslerinde yıkıcı darbeler indirdiler. Tarihe adını yazdıran bu cesur kahramanları takdirle karşılıyoruz ve bütün Afgan halkı onları övgüyle anıyor. Düşman safında yer alan diğer askerlerden de aynı cesareti ve şuuru göstermelerini bekliyoruz. Mücahidlerin düşman saflarına sızması neticesinde Mücahidler, düşmanın üslerine, ofislerine ve istihbarat merkezlerine güvenli bir şekilde giriş yapabiliyor. Düşman saflarına sızan mücahidler daha sonra kolayca koordineli saldırılar düzenliyor ve düşmana ağır can ve mal kaybı yaşatıyorlar. Ayrıca düşman saflarından ayrılan çok sayıda asker, silahları ve mühimmatları ile birlikte Mücahidlerin safına geçiyorlar. Mücahidler onları hürmetle kabul ediyor ve koruma altına alıyor. Son günlerde hepimiz bu olaylara sıkça şahit olduk. 


Sömürgeciler, Afganistan savaşı sebebiyle geniş bir ekonomik kriz ve halk muhalefeti ile karşı karşıyalar. Hatta kendi askerleri bile yürütülen yanlış politikalara karşı öf-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Sömürgeciler, Afganistan savaşı sebebiyle geniş bir ekonomik kriz ve halk o muhalefeti ile karşı 

karşıyalar. Hatta kendi askerleri bile yürütülen yanlış politikalara karşı öfkelerini ifade ediyorlar. 


kelerini ifade ediyorlar. Buna örnek olarak Afganistan'da görev yapmış askerlerin Chicago konferans binasının önünde düzenlediği gösterileri verebiliriz. Aynı şekilde savaş karşıtı gösteriler bütün dünya genelinde arttı ve halen artmaya devam ediyor. Bunun sonucu olarak sömürgeciler birbiri ardına, Afganistan'daki güçlerini geri çekmek zorunda kaldılar. Bu, mübarek Cihadımızın başarısından ve zaferinden başka bir şey değildir. 
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İşgalciler sadece siyasi, ekonomik ve askeri alanda değil, aynı zamanda ahlak yönünden de mağlup oldular. Bütün dünya, işgalcilerin hiç bir insani değer tanımadıklarına şahit oldu. Onlar hiç bir savaş etiğine sahip değiller. İnsan haklarını ve insan onurunu çiğniyorlar, kutsal değerlere küfrediyorlar, şehidlerin cesetlerine saygısızlık ediyorlar, çocuklara ve gençlere ahlaki açıdan saldırıyorlar, Zangavat ve Sajavand'da olduğu gibi geceleri evleri basarak kadınları, yaşlıları ve çocukları katlediyorlar. Köyleri, evleri, şehirleri, 


larına zarar verdi. Şimdi onların insanlar gözünde hiçbir inandırıcılıkları kalmadı. İnsanlar onların yayınladıkları her bir rapora artık sadece bir söylenti, propaganda veya Mücahidlere karşı bir komplo gözüyle bakıyor. İnsanlar artık satılmış medyanın kendilerini finanse edenlerin kayıplarını gizlediğini ve Mucahidlerin kayıplarını olduğundan daha yüksek gösterdiğini ve Mücahidlerin zaferlerini göz ardı etti-Bini biliyorlar. 


Düşman, şeytani istihbarat ağları sayesinde bir kaç 


gencin sapıklığını ve cehaletini kullanarak insanlar arasında kaos çıkarmaya çalıştı. Onlar ülkeyi 90'li yıllarda komünist hükümetin düşmesinden sonra oluşan karışık konuma döndürmek istediler. Allah'a hamd olsun, bu şeytani komplo henüz ilk devrelerinde iken başarısız oldu. Onların tiksindirici faaliyetlerini gören insanlar, Mücahidlere daha da yaklaştı ve düşmanın gizli komplolarına karşı daha da uyanık oldular. 


3 


Allah Azze ve Celle*nin dinine hizmet için bizleri seçmiş olması ve bize Cihada ibadetini nasip etmesi çok sevindirici bir durumdur. Dininizi, halkınızı ve ülkenizi koruma adına göstermiş olgunuz kararlılık ve her türlü fedakârlığa her zaman istekli olmanız sizin güçlü imanınızı, yüksek şevkinizi, sabit kararlılığınızı ve onurlu olmaya olan arzunuzun bir göstergesidir. 
Gerçekte siz, bütün dünya için ve özellikle Islam Ummeti için ve onurlu olmayı seven halkınız için bir gurur 


Devlet yönetiminin güçsüz Kabil hükümetine devredildiği sözde geçiş süreci, işgalcilerin başlattığı diğer bir aldatma oyunu oldu. Böyle yaparak kendi yenilgilerini gizlemek istediler. Aynı zamanda Afganlılara güvendiklerini ve sivil ve askeri yönden ülkelerinin geleceğini onlara bırakmak istediklerini iddia ederek Afgan halkını ve dünyayı aldatmaya çalıştılar. Bu şeytani süreç hakkındaki görüşümüz, bunun işgalcilerin halkı aldatmak ve şaşırtmak amacıyla yaptıkları diğer saptırıcı girişimler gibi başarısız bir girişim olduğudur. Bu girişimin yapıldığı bütün bölgeler güvenlik 


timsalisiniz. ) ) 


camileri, dini tórenleri, okullari, cenaze merasimlerini ve bayram törenlerini bombalıyorlar. Bütün bunları utanmadan insan hakları ve insanlık hakkında konuşurken yapıyorlar. 


Mücahidlerin Bedehşan'dan Helmend'e ve Nangarhar'dan Herat'a kadar bütün bölgelerde tek bir saf, tek bir sancak ve tek bir emir altında kardeşçe Cihad etmeleri bütün Müslümanları ve özellikle bütün Mücahidleri çok memnun etmektedir. Zaferin sırrı bunun altında yatıyor. Bu, düşman için bunalım ve korkunun bir sebebidir. 


Düşmanın Kurduğu Komplolar: 


Geride bıraktığımız son 11 sene boyunca düşman, bütün gücüyle medya gücünü kullanarak Afgan halkını kendi tarafına çekmeye çalıştı. Allah'a hamd olsun bu amaçlarına ulaşamadılar. Bunun sebebi insanların ve bütün dünyanın görebildiği mevcut gerçeklerdir. Onların şeytani komploları önlendi ve casusluk yapan ajanlar adına çalışan sözde bağımsız medyanın gerçek yüzü ortaya çıkartıldı. Onların abartılı reklamları ve propagandaları sonuçta kendi itibar- 


açısından, askeri ve idari açıdan düşmanın elinde olan yerlerdir. Verdikleri sözlere rağmen yönetimleri altında olan bölgeleri gece baskınları ve acımasız saldırılar düzenlemek için kullanıyorlar. 


Stratejik Anlaşma, Askeri Üsler ve Faydasız Konferanslar: 


Afganistan'ı satmak amacıyla stratejik anlaşmalar adı altında başlattıkları ve halen devam etmekte olan oyun, kahraman Afgan halkı açısından kesinlikle kabul edilemez. Kendileri tarafından kurulan zayıf bir rejim ile yaptıkları anlaşmaların hiç bir yasal geçerliliği yoktur. 


Afganistan'ın bağımsızlığı ve Şeriat”ın tesis edilmesi, İslam Emirliği'nin üzerinde müzakere etmeyeceği değerlerdir. İşgal, barış gücü veya stratejik işbirliği gibi isimlerle adlandırılsa da, Afgan halkı ülke tamamen bağımsız oluncaya kadar yabancı işgalcilere karşı Cihad etmeyi sürdürecektir. 


Yardım kisvesi altında düzenlenen konferansta, yozlaşmış Kabil yönetimine milyarlarca dolar yardım taahhüdünde bulunuldu. Yabancı işgalcilerin yaptığı bütün bu taahhütler, çökmekte olan ve can çekişen zayıf Kabil rejimini ayakta tutabilmek için yapıldı. 
Para yardımı yapan ülkeler ve milletler bu yardimların Afgan halkına ulaşmadığını, aksine Kabil yönetiminde bulunan belli şahısların ceplerine ve banka he- Afganistan'ın Geleceği: saplarına girdiğini bilmelidirler. Bu batmakta olan yolsuz ve hasta rejim ve bu rejimin yöneticileri sadece yabancıların çıkarlarını korumaktadırlar. 


İslam Emirliği, iktidar gücünü tekelleştirmeyi düşünmemektedir. Afganistan bütün Afganlıların vamp ği tanıdır. Ülkede yaşayan bütün vatandaşlar ülkenin Görüşmeler ve Müzakereler: korunması ile yükümlü olduğu için, yetenek sahibi kişilerin hükümete katılma hakları vardır. İslam Emirliği, hükümetteki pozisyonları göreve layık olan ve yolsuzlukları ortadan kaldırma gücüne sahip kişilere dağıtmak için elinden geleni yapacaktır. 


Biz bağımsız, İslami ve milli bir güç olarak her zaman Afganistan hakkında ve diğer küresel meseleler hakkında kararlar verdik ve şunu açıkça gösterdik ki bizler İslami bir sistemin kurulması için, toprak bütünlüğünü korumak için ve ülkenin bağımsızlığı İslam Emirliği, insanların eğitimini, bu dünya haya- için cihad ediyoruz. Afganistan İslam Emirliği, Afga- tında gelişimleri ve ilerlemeleri için ve ahiret hayanistan'ın bütün Afganlılar için ortak bir mesken yeri tında da saadetleri için önemli bir faktör olarak olması ve bu topraklar üzerinde birlik ve beraberlik görmektedir. İslam Emirliği, hatırlanacağı üzere geç- içinde yaşam sürmelerini sağlamak için, işgalcilerin | misteki iktidarı zamanında bütçenin büyük bir bölü- geri çekilmesinden hemen sonra bütün Afganlıları münü eğitime ayırmıştı. Bugün islam Emirliği'nin içine alacak olan, halkın benimsediği ve bütün Mü- bünyesinde, halka eğitim hizmetleri götürmek için cahidlerin, şehidlerin, yetimlerin ve dul kadınların çalışan eğitim komisyonu bulunmaktadır. Birçok kez çıkarlarına hizmet edecek İslami bir sistemin kurul- Mücahidlerin bazı okulları yakmakla veya öğrenciması hususunda farklı Afganlı gruplar ile mutabakat leri zehirlemekle suçlandığına şahit olduk. Bütün sağlamak için elinden gelen bütün çabayı göstere- bunlar yenilmekte olan düşmanın Mücahidlere cektir. çamur atmak için düzenledikleri gizli komploların 


Bazı konular hakkında Amerika ile müzakerelerin bir parçasıdır. 


başlaması ve daha sonra askıya alınması sebebiyle Biz, İslami prensipler, milli çıkarlar ve kültürümüz şuna da değinmek istiyorum. Bizim Amerika ile yap- ışığında, kadınlara bütün yasal haklarını vermeye tığımız görüşmeler ve müzakereler kesinlikle boyun azmettik. İşgalcilerin ülkeye girmesinden bu yana eğme veya hedeflerimizden vazgeçme anlamında de- kadınlar başta olmak üzere, insanların çeşitli zorlukğildir. Bundan ziyade biz, esirlerin takasını başlat- larla boğuşmak zorunda kalması çok üzüntü vericimak, siyasi bir ofis açmak ve hedeflerimize ulaşmak dir. Hatta birçok kadın kendisini kurban vermiş, için böyle bir adim attık. şehid edilmiş veya namusu çiğnenmiştir. Bu acımasız 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Ülkenin parçalanması için plan yapanlar şunu bilsinler ki İslam Emirligi, halkın yardımıyla bu şeytani planların başarıya ulaşmasına ve ülkenin etnik köken veya coğrafi bölge adına bölünmesine izin vermeyecektir. 


Dış Politika: 


İslam Emirliği, dünya ülkeleri ve özellikle İslam dünyası ve komşu ülkeler ile İslami yasalar, milli çıkarlar, karşılıklı saygı ve ortak işbirliği ışığında iyi ilişkiler ve karşılıklı etkileşim istemektedir. İslam Emirliği, başka ülkelerin içişlerine karışmayı amaçlamadığı gibi başka ülkelerin de kendi içişlerine karışmalarına izin vermez. İslam Emirliği, Afganistan topraklarının herhangi bir ülke aleyhine kullanılmasına izin vermez ve İslami kanunlar ve milli çıkarlar ışığında uluslararası hukuka ve prensiplere de saygı gösterir. 


Son Arap devrimleri sonucu oluşan yeni hükümetleri ve ulusları tebrik ediyoruz. Allah Azze ve Celle'den dileğim onlara bütün cephelerde ilerleme imkânı vermesi ve İslam'ın hükümlerinin gözetildiği güzel bir gelecek nasip etmesidir. Ailelerinden ve topraklarından ayrılarak göç etmek zorunda kalan mazlum Müslümanların yeniden ailelerine ve topraklarına kavuşmaları memnuniyet verici bir gelişmedir. 


Burma'da devletin vesayeti altında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen vahşet, bir Müslüman olarak ve insani duygular gereği bütün Afgan halkına büyük bir endişe ve üzüntü vermektedir. İslam Konferansı Örgütüne ve dünyadaki İnsan Hakları savunucularına çağrıda bulunarak, insani sorumlulukları gereği, bu vahşeti durdurmak için acil adımlar atmaya çağırıyoruz. 


Mücahid Kardeşlerim: 
Kıymetli ve sevgili Mücahid Kardeşlerim! 


Allah Azze ve Celle'nin dinine hizmet için bizleri secmiş olması ve bize Cihad ibadetini nasip etmesi çok sevindirici bir durumdur. Dininizi, halkınızı ve ülkenizi koruma adına göstermiş olgunuz kararlılık ve her türlü fedakârlığa her zaman istekli olmanız sizin güçlü imanınızı, yüksek şevkinizi, sabit kararlılığınızı ve onurlu olmaya olan arzunuzun bir göstergesidir. 
İslam Emirliği, yurt içinde veya yurt dışında yaşayan Gerçekte siz, bütün dünya için ve özellikle İslam Um- bütün vatandaşlarının profesyonel ve akademik tec- meti için ve onurlu olmayı seven halkınız için bir rübelerini ülkelerinin ve Afgan halkının refahı yö- gurur timsalisiniz. Sizler 21. yüzyılın özgürlük ve kurnünde kullanmaları için gereken bütün imkânları tuluş öncülerisiniz, yiğitliğin ve mertliğin seçkin kahhazırlayacaktır. ramanlarısınız. 


İslam Emirliği, ülkenin yeniden yapılandırılması, ta- Sevgili Kardeşlerim: rımın geliştirilmesi, yolların, köprülerin ve hastanelerin yapımı üzerine odaklanacaktır. Kısaca, altyapının inşa edilmesi, mayınların toplanması, kurak bölgelerin rehabilitasyonu, ülkenin sanayileştirilmesi ve teknolojik bilginin elde edilmesi üzerine Mazlum insanlarımızın canını, malını ve onurunu koyoğunlaşacaktır. rumaya çok büyük özen gösterin. Peygamberimizin 


gidişat halen devam etmektedir. İslam Emirliği'nin geçmişteki iktidarı döneminde kadınlar böylesi vahşetlere karşı korunma altındaydı. 


Eğer Peygamberimiz (s.a.v) ve onun sahabeleri (r.a) gibi Cihad edersek bizim Cihadımız ve fedakârlığımız verimli sonuçlar verecektir. 
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(s.a.v) güzel huyunu ve ahlakını takip ederek siz de insanlara karsı merhametle, sevgiyle, saygıyla ve şefkatle yaklaşın. Güzel ahlak ile insanların kalplerini kazanmaya çalışın. İnsanlara sıkıntı vermekten kesinlikle uzak durun ve insanlara sıkıntı verenleri emirlerinize bildirin. 

Cihadi faaliyetlerinizi yürütürken sıradan vatandaşların canına ve malına zarar vermeyen taktikler kullanın. Sivil kayıpları önlemek için size verilen talimatlara uymanız sizin üzerinize dini bir görevdir. 
Sivil kayıplara neden olan herhangi bir saldırı, bu dünyada ve ahirette bizim için bir kayıp demektir. O yüzden sizi sivil kayıplar hususunda kesinlikle çok dikkatli olmaya ve bunu bir sorumluluk olarak kendi üzerinize almaya çağırıyorum. 


Cihadi faaliyetlerinizi İslam Emirligi'nin genel yönetmeliğine uygun olarak organize edin. Etkili bir şekilde ilerleyebilmek, düzenli bir hareket oluşturabilmek ve yavaş adımlarla hedefe ulaşabilmek için birbirinizin işlerine müdahale etmekten kesinlikle sakının. Herkes kendi sorumluluklarına odaklanmak ve verilen görevi yerine getirmek zorundadır. 


Emirlerinize itaat edin ve Kur'an okumayı günlük programınızın bir parçası yapın. Allah'ı çokça zikredin, Peygamberimizin (s.a.v) hayatını ve onun öğrettiği duaları okuyun. İlminizi artırmak için kitaplar okuyun. 


Kabil Hükümeti Çalışanlarına: 


Kabil yönetiminin bütün çalışanlarını ve özellikle polisleri, askerleri, subayları ve istihbarat biriminde çalışanları, dininize ve ülkenize karsı savaşan işgalcilerin saflarını terk etmeye ve düşmana yıkıcı darbeler indiren diğer kahraman meslektaşlarınız gibi Mücahidlerin saflarına katılmaya çağırıyorum. Ülkenizi özgürleştirmek ve yabancı işgalcileri kovmak için yürütülen ve Allalvın izniyle zaferin eşiğinde olan bu mücadeleye katılın. Bu size hem dünyada hem de ahirette mutlu ve onurlu bir hayat yaşatacak, Yaradan'ın sevdiği bir kul ve yaratılmışların en hayırlısı yapacaktır. 


Bu fırsatı değerlendirmek sizin için simdi daha da uygun, çünkü işgalci düşmanın Afganistan'i terk edeceği gün uzak değil. İslam Emirliği bünyesinde “Davet ve Hidayet, Kalplerin ısındırılması ve Entegrasyon” adı altında yeni bir bölüm kurulmuştur. Bu bölümün dalları bütün ülkede faaliyet göstermektedir ve diğer hizmetler ile birlikte düşmanın safından ayrılıp Mücahidlerin safına geçmenizde size yardımcı olacaktır. 


Dünya İnsanlarına ve Afganistan'ı İşgal eden Ülkelere: 


Amerika uzun vadeli siyasi ve ekonomik hedeflerine ulaşabilmek için ve hem küresel hem de bölgesel düşmanlarını ve rakiplerini ezebilmek için Afganistan işgal etti. Ne yazık ki bazı ülkeler Amerika'nın çıkarları uğruna, Amerika'nın günah keçisi oldular 


ve Amerikan güçleri ile beraber inşalık suçları işliyorlar. Sizin ordularınız ülkemizdeki kadınları ve çocukları acımasızca şehit ediyor, köyleri ve evleri yıkıyor, kutsal dini değerlerimize hakaret ediyor, Onurunuzu ve kültürümüzü yeriyor, evlerimizi, yeşil bahçelerimizi ateşe veriyor, yıkıyor ve yerle bir ediyor. Tıpkı Fransa halkının yaptığı gibi, hükümetlerinizin bunları yapmasını engellemek sizin görevinizdir. Çocuklarınızı ve çıkarlarınızı Amerika'nın çıkarları ve hevesi uğruna kurban vermeyin. 


Çok sayıda askerinizin bizim ülkemizde olduğunu, sakat kaldığını veya savaşın stresinden dolayı çeşitli psikolojik hastalıklara maruz kaldığını bilmelisiniz. 
Fakat hükümetleriniz bunları sizden ve medyadan gizliyor. 


İslam Emirliği, İslam Konferansı Örgütünü, İslam dünyasını, İslami ulusları ve hükümetleri her yönden bu kurtuluş mücadelelerinde mazlum Afgan halkının yardımına koşmaya çağırıyor. Aynı şekilde uluslararası toplumu, insan hakları kuruluşlarını, tarafsız ve adil devlet adamlarını, yazarları, haber ajanslarını ve genelde bütün dünya insanlarını, insani sorumlulukları gereği, Afgan halkının özgürlüğü için çaba göstermeye davet ediyoruz. 


İnsan Hakları Kuruluşlarına: 


İnsan haklarını koruma adına çalışan bütün evrensel kuruluşları, sadece yabancı güçlerin raporlarına ve Batı medyasının haberlerine itibar etmemeye çağırıyoruz. Bölgedeki olaylar hakkında kendiniz tarafsız ve yerinde incelemeler yapın. Amerika'nın rastgele bombardımanları, evlere izinsiz yapılan baskınlar, köpeklerin çocukların ve kadınların üzerine salınması, cesetlerin üzerine bevledilmesi, hapishanelerdeki esirlere işkence yapılması, askerlerin, polislerin ve yerel milislerin kadınlara tecavüz etmesi, insanların onuruna ve malına yapılan saldırılar sonucu meydana gelen sivil zayiatlar artık insanlardan gizli kalan şeyler değil. 


Son olarak dindar bütün vatandaşların ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramlarını bir kez daha tebrikediyorum ve Allah Azze ve Celle'den onlara her iki dünyada da saadet vermesini ve düşmana karşı zafer bahşetmesini diliyorum. Bu sevinçli bayram günlerinde zengin Müslümanlara, kendi çocuklarına ve ailelerine gösterdikleri ilgiyi şehidlerin ve esirlerin çocuklarına ve ailelerine de göstermeye davet ediyorum. Onlar anne ve babalarının şefkat kanatlarından mahrumlar. Maddi ve manevi yardımlarınızla onları bağrınıza basın. 


Molla Muhammed Ömer Mücahid 
İslam'ın Hizmetcisi 

2012/8/16 

1433/9/28 
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Dağıstan'da 3 Kukla Öldü ve Yaralandı 


Dağıstan”ın Tsunta İlçesi'nde 6 Ağustos'ta düzenlenen pusu saldırısı sonucu 2 işbirlikçi öldü, biri de yaralandı. 


Kafkasya Emirliği kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Kidero-Mokok yolundan geçen araç konvoyuna ormanlık alandan ateş açıldı. Saldırı sonucu araçlardan biri ağır hasar gördü ve içindeki kuklalardan ikisi ölürken biri de yaralandı. 
Olayla ilgili diğer ayrıntılar bilinmiyor. 


İşgalciler Çeçenya'nın Kalbinde Vuruldu 


Rus işgalci kaynakları, Çeçenya'nın Caharkale (eski Grozni) kentinde bugün (6 Ağustos Pazartesi) öğleden sonra 2 şiddetli patlama meydana geldiğini bildirdiler. 


Verilen bilgilere göre patlamalar, şehrin Yandarbiyevski (eski Oktayabrki) semtinde meydana geldi. Saldırı sonucu meydana gelen zayiatla ilgili çelişkili bilgiler veriliyor. Farklı kaynaklardan derlenen bilgilere göre, en az 8 işgalci askerinin öldüğü, 6 askerin de yaralandığı tahmin ediliyor. 
Ölen ve yaralanan işgalcilerin “Rusya Federasy- onu İçişleri Bakanlığı-İç Ordu”ya bağlı 46.Takım'a mensup oldukları bildirildi. 

Saldırıların şehadet saldırısı şeklinde olduğu iddia edildi. Kafkasya Emirliği kaynaklarından Caharkale'de meydana gelen saldırılarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 


Dağıstan Vilayeti'nde İşbirlikçilere Ağır Darbe! 
Rus işgalcilerin kaynakları, Dağıstan'ın Çeçen sınırında bulunan Botlikh bölgesinde 9 Ağustos günü şiddetli bir 

çatışma yaşandığını bildirdiler. Buna göre mücahid grubu, 

Çanko Köyü yakınında işbirlikçilere saldırı düzenledi. H İşgalci kaynaklarında olayla ilgili çelişkili bilgiler verildi. 

Kafkasya Emirliği haber kaynakları, çatışmada en az 5 

işbirlikçinin öldürüldüğünü, birkaçının da yaralandığını 

duyurdu. 

Bu bağlamda, 1999 yılında Dagistan'daki ilk çatışmaların 

Botlikh Bölgesi'nde patlak verdiğini hatırlatmak isteriz. 

Yine Dağıstan'ın Rabbanikale (eski Kizilyurt) kentinde 5 

Ağustos günü bir ceset bulundu. Halilov Caddesindeki terk 

edilmiş bir benzin istasyonu yakınında bulunan cesedin bir 

yerel İçişleri (MVD) çetesi mensubuna ait olduğu öğrenildi. 


Rus ve İşbirlikçilerine Çeçenya ve İnguşetya'da Rahat Yok 


Rus işgalci haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Nohçiçö (Çeçenya) Vilayeti'nin Açhoy-Martan İlçesi'nde dün (10 Ağustos) OMON çetesine ait bir BTR(Zırhlı Personel Taşıyıcı) havaya uçuruldu. Patlama sonucu 4 OMON mensubu yaralanırken BTR tamamen kullanılamaz hale getirildi. 

Haber kaynakları, BTR'nin Voronej MVD'ye bağlı kafirlere ait olduğunu iddia etti. 

Öte yandan aynı gün Galğayçö (İnguşetya) Vilayeti'nin Nazran şehrinde yerel “Savcılık” çetesine ait bir binaya saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu binada ağır hasar meydana geldiği bildirildi. 

Olayla ilgili başka bir ayrıntı bildirilmedi. 
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Kafkasya Cihadı Ramazan Ayı (20 Temmuz-18 Ağustos) Raporu 


Dağıstan Vilayeti: 
Operasyon Sayısı: 44 
Öldürülen Rus Asker Sayısı: 3 
Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı: 33 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: 4 
Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı: 24 
Şehidler: 12 
Rus İşgalciler ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 11 (3'ü kadın) 
Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 18 erkek 


Nohçiçö (Çeçenya) Vilayeti: 
Operasyon Sayısı: 7 

Öldürülen Rus Asker Sayısı: 9 

Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı: 3 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: 12 

Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı: 5 
Şehidler: - 

Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından 
Öldürülenler: 1 

Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından 
Kaçırılanlar: 3 


X miii [S 
Kabardey-Balkar ve Karacay Vilayeti: Operasyon Sayısı: 7 | 
Öldürülen Rus Asker Sayısı: - 

Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı: 2 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: - 

Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı: 4 
Şehidler: 4 

Rus İşgalciler ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 2 kişi (Vi kadın) 

Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 4 kişi 


mi ) 5 


Galğayçö (İnguşetya) Vilayeti: 
Operasyon Sayısı: 7 

Öldürülen Rus Asker Sayısı: - 
Öldürülen Işbirlikçi Asker Sayısı: 3 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: 1 Yok edilen Düşman Sayısı: 60 
Yaralanan Işbirlikçi Asker Sayısı: 4 Yaralanan Diemen a 


Şehidler: - Şehidler: 18 


ewe 


Kafkasya Emirliği Toplam İstatistikleri: Mücahidler tarafından düzenlenen tüm 
operasyonların sayısı: 78 


Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 4 erkek ve 1 bebek (yaralı) Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 13 erkek 


Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 19 kişi GO kadın) ve yaralı Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından 
Kaçırılanlar: 25 
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Muhtâr Ebû Zübeyr 


Genç Mücahidler Hareketi Lideri 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amd âlemlerin Rabbi olan Allaha aittir. Güzel netice Allahtan gerektiği 


gibi korkanlarındır. Zalimler haricin- H 


dekilere düşmalık yoktur. Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v) ailesine ve ashabına olsun. 


Es Selâmu Aleykum ve Rahmetullâhi ve Berakatuhu 


Her yerdeki tüm Müslüman Ümmete özellikle haçlı seferi ile karşı karşıya bulunan Somali halkının İslami vilayetlerine selam olsun. Yüce Allah şöyle buyurdu: “İnsanlar tek bir ümmet idi. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Beraberlerinde hak ile kitap indirdi ki, insanlar arasında ihtilaf ettikleri noktada hakem olsun...” 
(Bakara, 213) 


Yüce Allah bu kâinatı yalnız kendisine ibadet edilsin diye yarattı. Bu sebeple elçilerini gönderdi, kitaplar verdi ve insanlar Allah'a ve elcilerine inanan mü'minler ve Allahı ve elçilerini reddeden kâfirler olarak ayrıldılar. Bu iki grup daima bir savaş ve anlaşmazlık içindedir ve bu Allah'in evrensel Sünneti'dir. Kur'an'da bahsedilen bu sünnet, Peygamberin (s.a.v) hayatında, raşid halifeler tarihinde pek çok örneklerle bu konuya işaret eder. Bu olaylar ve © örnekler Müslümanların yolunu aydınlatır. 


© İSLAM DÜNYASI e EYLÜL 2012 e SAYI:6 © 


52 


—9— 


| 52-57 somali Layout 1 08.09.2012 13:16 Page2 D | 


li somali somali somali somali sc 


İki büyük savaş hakkında konuşacağız, ilki Ahzab (Hendek) Gazvesi ki bu savaşta kafirler birleşti ve o zaman Peygamberin (s.a.v) liderliği altında bulunan genç İslam devletinin başkenti Medine'ye saldırdı. 
Onların amacı İslamla karşı karşıya gelip, islam" ortadan kaldırmaktı. Ve Allah bize o zamanki durumun nasıl olduğunu anlattı: 


Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ozaman onlar size, hem üst tarafınızdan, hem de aşağı tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Allah hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz.” (Ahzab, 10) 


Yüce Allah düşmanın dört bir taraftan geldiğini, gözlerin kaydığını, kalplerin bir korku ve şüphe içinde bulunduğunu belirtti. Yüce Allah bize savaşın müminler için bir imtihan olduğunu ve onlar için bir irdeleme olduğunu anlattı. Ve ayrıca Müslümanların safında olanların iki gruba ayrıldığını belirtti: samimi olarak iman eden müminler ve münafıklar. Yüce Allah bu durumda müminlerin duruşunu şöyle açıkladı: 


“Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, “Bu, Allah ve resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve resulü, doğru çıktı” dediler. Bu, onların ancak iman ve teslimiyetlerini arttırdı.” (Ahzab, 22) 


Allah, müminlerin bu durumu Allah ve elçisinin doğru çıkan bir vaatleri olarak gördüğünü, sıkıntı ve zorlukların onların Allah'a olan iman ve teslimiyetini arttırdığını, sonuç olarak Allalva olan teslimiyetleri ve elçisine olan bağlılıklarını arttırdığını bildirdi. Diğer yandan Yüce Allah münafıkların durumunu da bize anlattı: 


“O vakit, münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, “Allah ve resulü bize aldanmadan başka bir şey vaat etmedi! diyorlardı. O vakit onlardan bir grup, “Ey Medineliler! Sizin için duracak yer yok! Hemen dönün! 
diyordu. Onlardan diğer bir grupta peygamberden izin istiyor, “cidden evlerimiz açık, korumasız!” diyorlardı. 
Oysa onlar açık ve korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.” (Ahzab, 12/13) 


Allah münafıkları Allah ve elçisinin vaadini reddedenler olarak tanımladı ve onlar insanları Cihada katılmaktan alıkoyuyorlardı. Ayrıca münafıklar Cihadı terk edip evlerinde kalmak için Allah'ın Resulü'ne (s.a.v) özürlerini beyan ediyorlardı. 


Ve Yüce Allah bize Hendek Gazvesi'nin nasıl sonuçlandığını ve neticesinin ne olduğunu bildirdi: 


“Allah, o kâfirleri, kinleriyle geri döndürdü. Bir hayra ulaşamadılar. Allah, savaşta müminlere yeter. Allah güçlüdür, kuvvetlidir.” (Ahzab, 25) 


İkincisi, Ebu Bekir Sıddık'ın (r.a) zamanında yaşanan savaştı. O zaman İslam yayılıyordu ve tüm Arap Yarımadasına hâkim oluyordu. İnsanlar bireyler, gruplar ve delegeler halinde dünyanın dört bir yanından Me- SG: dine'ye geliyorlardı. T. 
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O zaman Allah'ın Resulü (s.a.v) öldü ve onun ölümü insanların İslam'dan çıkması ve Müseylimetü”l Kezzab (Yalancı Müseylime) ve El Esved El Ansi gibi yalancı peygamberlerin ortaya çıkması için bir neden oldu. Kabileler mürted oldu (İslam'dan döndü), diğerleri Zekât vermeyi reddetti. Mürted olanlar arasında Allah Resulü'nün (s.a.v) kendisine 100 deve vererek onurlandırdığı Beni Gatafan lideri Uyeyne İbn Hisin'de vardı. Ve o noktaya ulaştı ki Cuma vaazları sadece üç şehirde Mekke, Medine ve Bahreyn'in bir bölgesindeki bir köyde okunur hale geldi, diğer tüm bölgeler dinden döndüler. 


Diğer yandan müminler sağlam ve sebatkârdı ve tüm düşmanlara karşı kararlı bir şekilde direndi. Ebu Bekir (ra) planını yaptı ve şu sloganı kullandı: “Ben sağken, din alçalacak mı!” ve zor bir karar aldı. Medine tehlike altında olmasına karşılık hazırlanan Usame'nin ordusunu Bizans'a saldırmaya gönderdi, Ebu Bekir tüm kararları aldı ve her biri ayrı bir sancak altında on bir orduyu mürtedlerle savaşmak üzere gönderdi. Ve Müslüman orduları tüm mürtedler tamamen mağlup edilinceye kadar şiddetle savaştı. Hayati bir rol oynayan ve tarihe isimlerini yazdıran Müslüman orduları- nın arasında Müseylimetü'l 
Kezzab'a karşı savaşlarında 
Müslümanlara yardım eden 
Beni Hanife'den Sümâme bin 
Üsâl vardı. Ayrıca Adiy ibn 
Hatim kabilesi Tai'nin mürted olmayıp, Müslüman saflarında kalmasında önemli bir rol oynadı. 


Bu nedenle her test ve sınav insanlar için bir irdeleme ve ayırt edicidir. Ve bu Allah'ın vaat ettiği Sünnetidir. 
Yüce Allah buyurdu: “Ey İman edenler! İçinizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah, onun yerine Allah'ın kendilerini sevdiği, onların da Allaı sevdiği, müminlere karşı yumuşak başlı, kâfirlere karşı onurlu ve güçlü olan bir topluluğu getirecektir. Onlar, Allah yolunda 


Cihad ederler, kınayanın kınamasından korkmazlar... 


» (Maide, 54) 


Şeyhü”l İslam Takıyyüdddin İbn Teymiyye şöyle söyledi: 


“Onlar Allah'a karşı sırt çevirenlere karşı Cihad ettiler ve Allah'a karşı sırt çevirenler Allah'a zarar veremezler. Allahın Kur'an'da açıkladığı her ayet insanlar tarafından yerine getirilmiştir ve diğer insanlar tarafından da yerine getirilecektir. Allah'ın ve Resulü'nün (s.a.v) sevdiği ve dine karşı müteşekkir bir şekilde sadık kalanlar dinlerini terk eden dinden sırt çevirenlere karşı Cihad yapacaklar ve Müminlere karşı iki şeye birden Şehadet eden ve Şeriat olmaksızın İslamın olacağını iddia eden mücrim bozuk in- 


Ve Yüce Allah şöyle buyurdu: “...Gerçi Allah dileseydi onlardan öç alırdı. Fakat 0, sizi birbirinizle sınayacak...” 
(Muhammed, 4) 


sanların olduğu tarafı terk edeceklerdir.” 


Şeyhül İslam, Ebu Bekir Sıddık ve Sahabinin (r.anhum) Allalvın ayetinde bahsettiği bu özelliklerde olduğunu, onların Allah için Cihad yaptığını ve Hak üzerine sabit olduklarını, Sahabilerin mürtedlere karşı Cihad yaptığını söylüyor. O ayrıca Müslüman olduklarını iddia eden Tatarlara karşı Cihad yapanların durumunun Ebu Bekir'in (r.a) Cihadıyla benzer oldugunu belirtti. 


Bu test ve denemelerin pek çok faydası vardır: 


İlk olarak: Allah bazı insanları seçer ve onlara şehadet 

bahşeder. Yüce Allah ayrıca münafıkları ve fesatçıları 

ortaya çıkararak kâfirleri mağlup eder. Yüce Allah 

şöyle buyurdu: *...Hem biz o günleri insanlar arasında 

evirir çeviririz. Bunu, Allah iman edenleri bilsin, sizden 

şehidler, şahitler tutsun diye yapmaktayız. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri seçip, kâfirleri yok etsin diyedir.” (Al-i İmran, 
140/141) 


Ve Yüce Allah şöyle buyurdu: 
“Gerçi Allah dileseydi onlardan öç alırdı. Fakat O, sizi birbirinizle sınayacak...” 
(Muhammed, 4) 


Eğer İslam Ümmetinin geçmekte olduğu son safhaya bakarsak Siyonist-Haçlı ittifakının Müslümanların tüm topraklarına saldırdığını özellikle Yemende, Afganistan'da, 
Magrip'te ve Somali'deki Mücahidlerin topraklarına saldırıp kasıp kavurduğunu görürüz. 


Bu bir işgaldir çünkü Kâfirler, Müslüman Ümmeti için iyi hiçbir şey istemezler, bir kere istedikleri İslam Ümmeti için küfürdür. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Onlar, kendilerinin inkara saplandıkları gibi, sizin de sapıp onlarla beraber olmanızı istediler...” (Nisa- 89) ve Müslümanların başardıkları emniyet, güvenlik ve hayat standardı onlar (kafirler) için üzüntü oldu. 


Tarımsal üretimin, ticari aktivitelerin, güvenlik ve yönetimin gelişimi, adalet ve yargının gelişimi ve adaletsizlikle savaş, zayıf ve çaresizlere yardım etmek, Davanın yayılması ve dinin öğretilmesi, hicab ve cemaatle namaz, kabileler arasında İslam kardeşliği ve barışın oluşturulması ve yabancı ajanslara gerek olunmaması gibi faziletlerin kısa bir zaman içinde başarıldığını gördüler ve bütün bunlar küresel Küfür için tolerans gösterilemeyecek bir şeydir ve bu bir işgal nedenidir. 


Kâfirlerin amacının Ümmeti ölüm ve yaşam arasında kılmak olduğunu biliyoruz. Onlara ihtiyacımızın olmaması onların pişmanlığıdır, hatta onlar Allah'ın rızkını kontrol etmeye çalışıyorlar, Allah'ın lütfüyle 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zengin olan Ümmetimize yaptıkları fakirlik, kıtlık ve yetersiz beslenmenin bir sembolü olan ekonomik modele bakmak bizim için kâfidir. Onlar Ümmeti her tür ekonomik kaynaktan mahrum bıraktı, hayvan ticaretini ve tarım ürünlerinin ihracatını yasakladılar. 
Ümmetin hale etkin olduğunu gördüklerinde Ümmet arasındaki işbirliğin bir sembolü olan taşıyıcı şirketleri kapattılar. Ve bir kez daha İslami yardım kuruluşlarını def ettiler ve yerlerini İslam'la savaşan ve insanlar arasında yolsuzluğu yayan, tarımsal üretimle savaşmak için son kullanma tarihi geçmiş olan ürünleri ihraç eden ve halkın sağlığını bozan Hıristiyan kuruluşlar aldı. 


Ve şimdi ucuz fiyatlarıyla son kullanma tarihi dolmuş ürünlerin ticaretini yaparak en son ekonomik kaynakları da pasifleştirmekteler. İşledikleri tüm bu suçlarla bizi Ümmete yardım etmek için geldiklerine ikna etmek istiyorlar. Bu yüzden biz Cihadın amacının Yüce Allahı hoşnut etmek ve İslam devleti kurmak olduğunu ve 
Ümmetin İslam adaleti ve 
Tevhid bayrağı altında olmak zorunda olduğunu daima hatırlamalıyız. Hedef dini, canı, aklı, malı ve onuru korumak yani Şeriatın amaçlarını elde etmektir. İslam devleti can ve mal feda edilmeden, bu büyük hedefe ulaşmak için 
Kâfirlere ve destekçilerine karşı düşmanlık yapılmadan başarılamaz. İslam devletinin kuruluşu ve güçlenmesi insanları ayıran testlerden sonra gelir ki bu yol tüm peygamberler ve ıslahçılar tarafından gidilen yoldur. 
Onlar zararlar gördü ve zorluklar çekti. Nuh, Yunus, Yahya ve Musa Peygamberlerin (Allah'in selamı üzerlerine olsun) hepsi test edildi, onlar en ağır imtihanlara maruz kaldı. Peygamberimiz (s.a.v) hicret etti, yaralandı ve zarar gördü. 


İmam Safii'ye (rahimehullah) soruldu: “Bir insan için hangisi daha iyidir; güçlendirilme ya da yetkilendirilme mi yoksa teste tabi tutulma mı? O cevapladı: “İnsan teste tabi tutulmadan güçlendirilmez.” Yüce Allah şöyle buyurdu: “İnsanlar, “İnandık!” demeleriyle bırakılacaklarını, imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar. Yemin olsun ki, Allah, sözlerinde doğru olanları bilsin, yalancıları bilsin diye Biz onlardan öncekileri de imtihan ettik” (Ankebut,2/3) 


İlk sırada bulunan Mücahidlere şunu söylemek istiyorum, Allalvın sizin için seçtiği davranışta, sizi yönelttiği rehberlikte müjdeler vardır. Bir adamın gönlü uzlete çekilmeye meyletti ve bu konuyu Peygamber (s.a.v)e sordu. Peygamber (s.a.v): “Bunu yapma, çünkü herhangi birinizin Allah yolundaki faaliyeti evinde yetmiş yıl kıldığı namazından daha efdaldir. Al- 


Kâfirlerin bizden hoşnut olmayacaklarını kabul etmeliyiz, kâfir ve münafık ajanların farkında olmalıyız ve kâfirleri müttefik olarak edinmemeliyiz, çünkü onlar müttefik değillerdir. 


lah'in sizi affetmesini, cennete koymasını arzu etmiyor musunuz? Allah yolunda savaşa gidin, kim Allah yolunda bir deve sağımı süresince savaşırsa onun cennete konması vacib olur” buyurdu. 


Ve yine Resulullah (s.a.v) şöyle söyledi: “Müslümanları korumak için bir gece nöbet tutan namaz kılan ve oruç tutanın elde ettiği ecri geçecektir.” Bu yüzden bu yolda sabırlı olun, sabırda başarı gösterin. Siz iki güzellikten birini arıyorsunuz, zafer ve şehadet. 


Yüce Allah buyurdu: “De ki: Siz, bizim başımıza ancak iki güzellikten birinin gelmesini beklersiniz. Biz ise, size Allahın kendi katından veya bizim ellerimizle size bir azap indirmesini bekliyoruz. Bekleyin, biz de sizinle beraber bekliyoruz.” (Tevbe, 52) 


Amerika bu ülkeyi işgal etti ve yenildi. Ve Etiyopya geldi ve başarısızlığa uğrayarak bir kaybeden olarak çıktı. AMISOM haleflerinin yolunu alıyor ve onların durumu daha da kötü olacak ve bugün 
İnşallah bu yolda bazı darbeler almaya başladılar. 


Allahtan takva ile yardım isteyin, zikir yapın ve bol bol 
Kuran okuyun, kendi aranızda kardeşlik kurun. Emirlerinize güçlü bir şekilde itaat edin. Halife Ömer İbn Hattab (r.a) bunu komutanlarından Saad İbn Ebu 
Vakkas'a tavsiye etti: 


“Sana ve seninle beraber olan askerlerine hangi koşul altında olursa olsun Allah'ın farkında olmanızı emrediyorum, Allalva karşı takvalı (korku ve farkındalık) olmak düşmanınıza karşı en iyi silahınız ve savaştaki en güçlü stratejinizdir. Ve sana ve seninle birlikte olanlara düşmanlarınızdan daha çok her tür günahı işlemekten kaçınmanızı emrediyorum, bir ordunun işlediği günahlar düşmanlarından daha korkutucudur. Ve Allahtan düşmanlarınıza karşı yardım istediğiniz gibi size yardım etmesini isteyin? 


Resulullah (s.a.v) şöyle söyledi: “Kolaylıkta ve zorlukta, hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız durumlarda ve hatta diğerlerinin tercih edilmesi durumunda bile itaat edin.” İmam Nevevi şöyle söyledi: “Âlimlere göre bu, nefislerin nefret ettiği ve bir günahın söz konusu olmadığı durumlarda yöneticilere itaat etmenin bir zorunluluk olduğu anlamına gelmektedir” Ve Dünya meselelerinde tekelleşme ve özelleşme demek olan Ben Merkezcilik Emirlerin dünya işlerini tekel altına almaları ve ellerinde olan hakkınızı size vermemeleri durumunda bile dinleyip itaat etmeniz demektir. O şöyle söyledi: “Bu hadis tüm koşullar da dinleyip itaat etmeyi teşvik ediyor. Çünkü bu sayede Müslümanlar birlik olur, anlaşmazlık Dünya ve Ahirette durumları bozmak için bir nedendir” 
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Takıyyüddin İbn Teymiyye şöyle söyledi: 


“Yöneticilere itaat etmek bir zorunluluktur, çünkü Allah onlara itaat edilmesini emretti. Bu nedenle Allahın kuralına itaat ederek Allah'a ve elçisine itaat edenler bunun ecrini alacaklardır. Yöneticilere sadece makam ve para almak için itaat edenler, istedikleri onlara verildiğinde itaat eden, verilmediğinde itaatsizlik edenlerin Ahiret mutluluğunda payları olmayacaktir? Sonra Ebu Hureyre'nin (r.a) Sahihayn'da belirtilen hadisinden bahsetti: “Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara nazar etmez ve günahlarından arındırmaz, onlara acı bir azap vardır... İmama sadece Dünya hayatı için biat eden adam, ona istedikleri verilirse yerine getirir, verilmezse yerine getirmez.” 


Tirmizi ve Ahmed'in aktardığı bir hadisinde Resulullah (s.a.v) şöyle söyledi: “Size beş şeyi emrediyorum; Cemaat, dinleme, itaat etme, hicret ve Allah yolunda Cihad. Zira kim bir karışta olsa cemaatten ayrılırsa cemaate katılana kadar İslam'la olan bağını boynundan çıkarıp atmıştır. Her kim cahiliye hükümlerine çağırırsa o kişi cehennemin taşlarındandır, hatta Müslüman olduğunu iddia edip oruç tutsa ve namaz kılsa da? Bilelim ki bizler İslam'ın cephelerinden birindeyiz, bu nedenle ilk saftaki Mücahidlere rolümüzü ihmal etmeyelim diyorum, Allahın vaat ettiği zafer yolunda yükselelim çünkü Yüce Allah şöyle buyurdu: “Andolsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmıştık ki: “Muhakkak yeryüzüne benim iyi kullarım varis olacaktır.” (Enbiya,105) “Biz resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde, elbette yardım ederiz.” 
(Mümin, 51) 


İslam Vilayetleri yöneticilerine hatırlatırım: Allah'ın Seriatr'nin kurulması ve bu sayede Vilayetlerin refaha ulaşması yüzünden düşman ülkemizi işgal ediyor. Allahın Şeriatı'nı, Müslüman halkı, mülklerimizi ve onurumuzu savunmaya hazır olmamız gerekmektedir. 


Vilayetlerdeki Müslümanları düşmana karşı birlikte Cihad yapmak için teşvik etmeliyiz, Yüce Allah şöyle buyurdu: “Onun için Allah yolunda savaş. Ancak kendinden başkasıyla yükümlü değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah kâfirlerin baskılarını defeder. Allah baskıca zorlu azap verme bakımından en şiddetlidir.” (Nisa, 84) Allah düşmanı iki nedenden dolayı yener: Ümmeti Cihada teşvik etmek ve Düşmanla Cihad yapmak. 


Cihadi terk ettiğimiz için Allah bize ders veriyor, bizi azarlıyor ve bizi kâfirlerin elinden zulme uğrayan kadın ve çocukları kurtarmak uğruna savaşmaya teşvik ediyor. Ki kâfirler size işkence yapmak için onlara zarar vermektedirler. 


Ve her yerdeki Müslüman Somalili kabilelere sesleni- 


yorum. Dininize, ülkenize ve kimliğinize karşı saldırı yapıldığı için canlarınızı ve mallarınızı feda ederek düşmana karşı Cihad yapın. Allah'ın Resulü (s.a.v) şöyle söyledi: “Cihadı terk edenlerin üzerine Allah azap gönderir.” Yüce Allah şöyle söyledi: “Ey Müminler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda canlarınızla ve mallarınızla Cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız, sizin için hayırlı olan budur.” (Tevbe, 41) 


Kâfirler bizim için iyi bir şey asla istemeyecek. Yüce Allah şöyle buyurdu: *...Kafirler, ellerinden gelse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse, işte onların dünyada da, ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennem ehli olup orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara, 217) 


Şeyh Süleyman bu ayeti yorumlarken şöyle söyledi: Yüce Allah can ve mal korkusuyla Küfür üzerinde kâfirleri tanıması için hiç kimseye izin vermedi. Hatta onların kötülüklerini geri püskürtmek için onlarla savaştıktan sonra onları (kâfirleri) onaylayanlara bile izin vermedi. Böyle yapanlar mürted oldu. O takdirde onlarla savaş yapmaksızın onları tanıyan ve onaylayanların durumu nasıl olacaktır?! 


Kâfirlerin bizden hoşnut olmayacaklarını kabul etmeliyiz, kâfir ve münafık ajanların farkında olmalıyız ve kâfirleri müttefik olarak edinmemeliyiz, çünkü onlar müttefik değillerdir. 


Bugünün tarihi kaydediliyor ve İslam'ında ve dini desteklemede kim samimi kim münafık ortaya çıkacaktır. Bu yüzden kabileler islam ve Müslümanları samimiyetle desteklemelidir. 


Son olarak Allahın zaferinin Müslümanların olacağı, küfrün yenileceği vaadinden eminiz. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Kâfirler, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar! Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu, onlara yürek acısı olacak, sonra da mağlup edilecekler. 
İnkârlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler.” (Enfal, 36) 


Ey Allahım, ön cephelerdeki Mücahid ve Murabıtları destekle! 


Ey Allalvım, onların ayaklarını sabit kıl ve onların atışlarını ve fikirlerini isabetli kıl! 


Ey Allah'ım, yaralılarımıza şifa ver, sehidlerimizin şehadetini kabul buyur! 


Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, kâfirleri hezimete uğratan Yüce Allah'ım kâfirleri, mürtedleri ve münafıkları hezimete uğrat. Onlara karşı bize zafer ver. 


Ve son sözümüz hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. 
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SEBAB HAREKETİ'NDEN KUR'AN YARIŞMASI 


Somali'nin büyük bir bölümünü elinde tutan Genç Mücahidler Hareketi (Şebab) Ramazan ayı münasebetiyle Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yaptı. Yayınlanan fotoğraflarda Kur'an okuyanların mücahidlerden olduğu ve silahlarını önlerinde tuttukları gözlemlendi. Genç Mücahidler Hareketi resmi sözcüsü Ali Mahmud Râci, bölge valisi Ebü Abdullah ve pek çok ilim adamının huzurunda gerçekleşen yarışmada başarılı olanlara ödüller takdim edildi. Yarışmaya katılan hafızların hepsi de aynı zamanda Şebab Hareketi'ne mensup mücahid... Şebab Hareketi'nin farklı cephelerinden katılan mücahid hafızlara ilgi büyüktü. 
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“Milli çıkar” ve 


‘milli güvenlik 


uğruna verilen bir kurban daha 


Üstad Ahmed Faruk / El-Kaide Pakistan Lideri 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Bir Mü'min icin ahiret hayatı dünya hayatından, ebedi ikametgah geçici cikarlardan 


ve Allah'ın emirleri insanların isteklerinden önce gelir. Allah'ın Kitab'ı bize, bütün 


değerleri, ahlâkı 


erefi ve Rabbi'nin rızasını ve gazabını umursamadan, kararlarını 


ve tahlillerini sadece dünyalık çıkarlar üzerine kuran bozulmuş zihinleri takip et- 


mememizi ve onların kılavuzluğunu reddetmemizi öğretiyor: 


Salat ve Selam Allah'in Nebisi'nin üzerine 


N Ilahın adıyla, bütün hamd O'na mahsustur. 
olsun. 


Sevgili Pakistanlı kardeşlerim, 
Es-selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuhu, 


Sekiz aydır yaşanmakta olan dram sonunda bir neticeye bağlandı. Sonuç beklendiği gibi: Pakistan ordusundaki Generaller ve üst düzey hükümet yetkilileri bir araya gelerek NATO ikmal yollarının yeniden açıldığını duyurdular. Ne Amerikan hükümetinden resmi bir özur geldi, ne de insansız hava araçları tarafından yapılan saldırılar son buldu. 
Buna rağmen Amerikan güçlerine giden ikmal yolları 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tekrar açıldı. “Milli çıkar? ve “Milli güvenlik” mantığı, milli onur ve seref'ten önce geldi. Yöneticilerimiz, son sekiz aydır dillerinden istemeden ve kazara çıkan onur ve şeref sözlerinden dolayı pişman oldular ve sessizce Amerika'nın itaatkar köleleri oldukları eski konumlarına geri döndüler. 


Kalemlerini satan gazeteciler ve analistler, “Amerika olmazsa Pakistan hayatta kalamaz”, “Amerika ile ilişkilerimizi bozarsak açlıktan ölürüz” gibi küfrün sınırında olan cümleleri tekrarlayıp duruyorlar. Sanki onların Rabbi ve ilahı Amerika! Pakistan ordusu ve hükümeti tarafindan yapılan açıklamalarda, Amerika ile iyi ilişkilerin korunmasının arkasında “milli çıkarların yattığı söylendi. Amerika'nın memnun 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edilmesi, İslam'ın bir çok emrinin ciğnenmesine ve Allahın gazabını gerektirmesine rağmen böyle bir açıklama yapıldı. Kuran'ın ve Peygamberimizin (s.a.v) emirlerinden yüz çevirerek herşeyi geçici maddi çıkarlara göre değerlendirme anlayışı, içinde bulunduğumuz yıkımın en büyük sebebidir. 
Muhammed İkbal şu sözlerini sarfederken belki de bu yöneticilere işaret etmişti: 


Bu kölelerin inancı Kitab'ın eksik olduğudur 


Çünkü bu Kitap, Müminlere köleliğin kuralını öğretmiyor 


Bir Mümin icin ahiret hayatı dünya hayatından, ebedi ikametgah geçici çıkarlardan ve Allah'ın emirleri insanların isteklerinden önce gelir. Allah'ın Kitab'ı bize, bütün değerleri, ahlâkı, şerefi ve Rabbi'nin rızasını ve gazabını umursamadan, kararlarını ve tahlillerini sadece dünyalık çıkarlar üzerine kuran bozulmuş zihinleri takip etmememizi ve onların kılavuzluğunu reddetmemizi öğretiyor: 


“Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. 
İşte onların ilimden erişebilecekleri budur. Şüphesiz, Rabbin, yolundan sapanı da iyi bilir; O, hidayette olanı da iyi bilir.” (Necm, 29-30) 


Sevgili kardeşlerim, 


Sivil ve askeri liderlerin almış olduğu bu karar aslında bir sürpriz değil. Pakistan yöneticilerinin Amerika ile olan bağları Pakistan tarihi kadar eski. Pakistan, Ağustos 1947'den sonraki ilk yıllarda, İngiltere Kraliçesine bağlı olarak İngiliz İmparatorluğu'nun bir eyeleti olarak kaldı. Bir müddet sonra İngilizler, yöneticilerimizi yeni efendileri Amerika'ya takdim ettiler. Pakistan, 50'li yıllarda Güney-doğu Asya Antlaşma Teşkilatı'na (SEATO) ve Merkezi Antlaşma Teskilatrna (CENTO) katılarak siyasi ve ekonomik alanda Amerika'nın ebedi müttefiki oldu. Yine bu dönemde Amerikalılar, Pakistan ordusunu Amerikan çizgisine göre eğitmeye ve yeniden düzenlemeye başladılar. Amerika bu sayede Pakistan ordusunun askeri alanda Amerika'ya hizmetçi olarak kalmasını garanti altına almış oldu. Bugün yöneticilerimiz ve generallerimiz, 60 sene önce önünde eğildikleri bâtıl ilahlarının önünde yine büyük bir saygı ve sadakat ile eğiliyorlar. Bağımsızlığı elde etmeden önce bu rezil mevkiye getirilmeleri İngiliz yetkililerin eliyle olmuştur. Ülkenin egemenliği, bağımsız olduktan sonra bile Amerika'nın gözetimi altında kaldı. O yüzden bu yönetici sınıfı, yabancı efendilerinin desteği olmayan bir yaşamı hiç bir zaman hayal edemezler. 


Son sekiz ayda meydana gelen gelişmelerin hakikati şudur: Efendilerinin önünde saygıyla eğilmekte olan yönetici sınıfı, yeniden diz çökmek üzere başlarını kaldırdılar. Böylece hava saldırıları ve NATO ikmali konusunda yaptıkları işbirliği sebebiyle efendilerinin 


Amerika'nın yaklaşmakta olan yenilgisini göremiyorlar mı? Amerika, Afganistan'dan çıkacağı son tarihi ilan etmedi mi? Bazı önemli NATO üyeleri bu yılın sonunda evlerine dönmeyecekler mi? Afganistan burda kalacak ve Taliban, Allah'ın izniyle islam Emirliği'nin bayrağını 
Kâbil üzerinde dalgalandıracak. O yüzden, okyanus ötesindeki oturan 


kafirlerin hatırına yanıbaşımızda oturan Afganlı Müslümanların nefretini kazanmanın hikmeti nedir? 


ilgisini kazansınlar ve daha iyi bir maaş alsınlar. Bir köle nasıl olurda efendisinin gözlerine bakmaya cesaret edebilir veya özgür bir hayat sürmek için köleliği bırakmayı düşünebilir ki? 


“Milli çıkarlar? ile ilgili şu sorumuza cevap verirlerse hükümete, orduya ve bürokrasiye çok minnettar olacağız: Amerika'nın ve NATO'nun Afganistan'daki kardeşlerimizi öldürebilmeleri için ihtiyaç duydukları silahların ve diğer malzemelerin Pakistan topraklarından sevkedilmesi, Pakistan'daki Müslümanlara ne gibi bir fayda sağlıyor? Bunun yanında, hava saldırılarında Amerika ile yapılan işbirliği ne gibi bir fayda sağlıyor? 


Amerika'nın yaklaşmakta olan yenilgisini göremiyorlar mı? Amerika, Afganistan'dan çıkacağı son tarihi ilan etmedi mi? Bazı önemli NATO üyeleri bu yılın sonunda evlerine dönmeyecekler mi? Afganistan burda kalacak ve Taliban, Allahın izniyle İslam Emirligi'nin bayrağını Kâbil üzerinde dalgalandıracak. O yüzden, okyanus ötesindeki oturan kafirlerin hatırına yanıbaşımızda oturan Afganlı Müslümanların nefretini kazanmanın hikmeti nedir? 


Afganistan'daki Müslümanlar ve Mücahidler, İslam Emirligi'nin yıkılmasından bugüne kadar süren ve bitmek bilmeyen bu ihanetleri unutacaklar mı? Biz ayrıca Pakistan ordusunun Amerika'nın emriyle Pakistan'daki aşiret bölgelerine düzenlediği askeri operasyonların ülkeye ne gibi bir fayda sağladığını da 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bilmek istiyoruz. Pakistan'ın hava saldırılarına destek vermek amacıyla kurduğu geniş casusluk ağları ülkeye ne gibi bir fayda sağlıyor? Bizi yönetenler, aşiret bölgelerinin tarihi hakkında cahiller mi? Onurlu Peştun milletinin Veziristan'dan Swat'a kadar olan bölgeye yerleşen İngiliz efendilerine nasıl bir acı tattırdığını bilmiyorlar mı? Bizi, bu bitmek bilmeyen savaşın içine atan generaller, hangi milli çıkar uğruna bu “terörizmle savaşa” katılmaya karar verdiler? Kendi halkınıza karşı on yıldır sürdürmekte olduğunuz bu savaşa devam etme kararının ülkenin güvenliği ile nasıl bir ilişkisi var? 


Gerçek şu ki, “milli çıkar ve “milli güvenlik), bizi yıllardır aldatmak için kullanılan göz boyayıcı terimlerdir. Yönetici sınıfı bu terimleri kalkan yaparak esasında kendi koltuklarını muhafaza etmek ve çıkarlarını korumaktadırlar. Bu yeni olan bir şey değil. 


~ Primary Route 
— Secondary Route 
— Other 
District Control 


Ez] Taliban Control 
V Nd d [33] Contested Contro! 


Her asrın Firavunu, bu tür sözcüklerle halklarını aldatmış ve attıkları adımları halkın çıkarları için atılmış adımlar olarak göstermişlerdir. Kur'an bize, Firavun gibi zalim ve cani bir yöneticinin, halkına şu şekilde konuştuğunu anlatıyor: 


“Firavun: “Ben size görüşümden başkasını göstermiyorum ve herhalde ben size doğru yolu gösteriyorum” dedi.” (Mi? min, 29) 


Böylece bizim akibetimiz, kendi çıkarını düşünen insanların elinde kalmış oluyor. Bu yöneticilerin yalanlarına inanmak kölelikten hiç bir zaman kurtulamayacağımız anlamına geliyor. Milletçe bu kölelikten kurtulmak ve Allahtan başkasına boyun eğmeyen özgür bir millet olarak yaşamak istiyorsak, iktidarın yularını bu ahmak insanların elinden almak ve onların yozlaşmış sistemlerini devirmek zorundayız. 


Pakistan'daki onurlu Mücahidlere gelince; Muhammed Ikbalin şu mısraları onların içten duygularını yansıtıyor: 


Sen beni bu ülkede yarattın 
Halkı kölelikten razı olan bir ülke 


Mücahidler, bu kölelik hayatından hiç bir zaman razı olmayacaklar ve şu hedeflere ulaşıncaya kadar canlarını feda etmeye devam edeceklerdir: 


Pakistan milleti, generallerin, bürokratların ve siyasi ailelerinin oluşturduğu şeytani üçlüden kurtuluncaya kadar; 


Pakistan devletinin, doğrudan ve dolaylı yoldan Amerika'ya boyun eğdirilmesi son bulana kadar; 


Afganlı kardeşlerimizi sırtından hançerleyen eller kesilinceye kadar; 


Şu anki baskıcı sistemin yerine Şeriatın adil sistemi tesis edilinceye kadar; 


Bu vesile ile Karaçi ve Makran'dan Hayber'e kadar olan yerlerdeki bütün Mücahid kardeşlerimi, Amerikan ve NATO ikmal yollarını hedef almaya çağırıyorum. 
Afganlı kardeşlerinize ölüm malzemeleri götüren konteynerleri omayınlarla imha edin. Gerilla 


Minuteman 


Pakistan 


operasyonları ile bu konvoylari yok edin. Bu konvoylara malzeme saglayan sirketleri hedef alin. Kisaca, ne pahasina olursa olsun Afganistan islam Emirligi'nin arkasını koruyun! Allah Azze ve Celle size zafer bahşetsin ve sizleri isabetli kılsın! 


Yine bu vesile ile bu Pakistan'daki alimleri, davetcileri ve onur ve şeref sahibi insanları Afganistan'daki Cihad'a karşı yapılan bu ihaneti reddetmeye cağırıyorum. Pakistan'ı, İslam'a karşı yapılan bu küresel savaşın içinden çekip almaz ve gücümüz nisbetinde gereken adımları atmazsak, Hesap Günü Allahın huzurunda suçlular ve katiller olarak muamele goreceğiz. Dini okullardaki gruplar ve ülkedeki halk kitleleri Afganistan cihadına yönelik yapılan ihaneti caiz olan bütün yollarla durdurmaya azmeder ve hava saldırılarına ve NATO ikmal yollarına karşı kitlesel halk hareketi başlatırlarsa, hükümet ve ordu birkaç gün içinde geri adım atmak zorunda kalacaktır. Pakistan halkı, Allahın yardımını dilediği takdirde bunu başarma gücüne halen sahiptir. 


Şunu unutmayın kı ikmal yollarının Haçlı ordularına açılması kararı, önceki açılma kararından daha da ciddidir. Bu karar, 11 Eylül'den sonra sadece bir şahıs tarafından empoze edilmişti. Fakat şimdi halkın temsilcisi olduğunu iddia eden  parlemento ve komisyonları bu ihanete imza attılar. Bu mesele hiç şüphesiz çok ciddi bir meseledir ve Allah'a hesabının verilmesi açısından çok daha tehlikeli bir meseledir! 
Allah Azze ve Celle bizleri bu dünyada ve ahirette yöneticilerin işlemiş olduğu bu büyük suçun neticesin- den korusun! 


Salât ve Selâm Muhammed aleyhisselâm'ın, ailesinin ve Ashabr'nın üzerine olsun! 
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hesiz yollarımızı gósteririz"(Ankebut:69) buyu- 

an âlemlerin Rabbine hamd olsun. Salât ve selam, öncekilerin ve sonrakilerin önderi ve seçkin savaşçıların komutanı, emin vasıflı peygamber Muhammmed b. Abdullah'a, ailesine ve tüm ashabı üzerine olsun. 


IK “Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüp- 


Kuşkusuz bugün Müslümanların birçoğu, düşmanın Müslümanların topraklarını istila etmesi nedeniyle cihadın farz-ı ayn oluşunda tam bir kanaat içerisindedirler. Yine mücahidlerin ve İslam ümmetinin, -bu dini ve Müslümanların kanlarını ve ırzlarını koruyacak- erkeklere ihtiyacı olduğu konusunda da ikna olmuş durumdadırlar. 


Ancak bu kanaat, Müslümanların birçoğu tarafından, savaş meydanlarına iltihak etmeleriyle meyvesini verecek bir amel olarak tercüme edilmemiştir. Bilakis içeriği “Cihad sahasına yol nerede?” “Savaş meydanlarına nasıl ulaşabilir?” gibi sorular ile karşılaşıldığında bu kanaat dağılmakta ve silinip gitmektedir. Bu soruya, Müslüman evlatlarının birçoğunun verecekleri ameli cevapları, ısrar edip yol arama değil de oturup araştırmayı terk etmek ve bunun Allah huzurunda bir mazeret olduğu ile kendilerini aldatmaktır. 


Burada cihad yolundan, ümmetin oralara nasıl ulaştı- e ğından ve yolun ne anlama geldiğinden söz edeceğim. 
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Bunun üzerine ey Allah'ın kulu, eğer gerçekten kendi nefsine cihaddan bahsedenlerden isen, bundan yalnızca bahsetmekle kalmamalısın. Bu, çıkmaya veya başarı ihtimali olan bir yeltenişe gücün yettiği sürece cihada çıkmanı terk etmende Allah katında bir özür olmayacaktır. Yol ara ve cihad yolunda yürü. Cihada ulaşanlar harikulade kimseler değillerdi. Yalnızca yol aradılar ve Allah'ta onlara kolaylaştırdı. Gözleri ve kulakları onlardan alıkoyup cihad sahalarına geçmelerine vesileler oluşturdu. 


-e- 


Kuşkusuz bugün cihad, Yahudi ve haçlıların rahat yerlerini sarsan bir vahşet ve ürkütücü bir unsur olarak kabul edilmektedir. Haçlıların bu tür isimlerle adlandırmaktan hoşlandıkları şekil üzere, bugün cihad, onlar için dünyayı, medeniyetleri ve güvenliği tehdit eden bir afettir. Tüm dünyanın cihadı tasvir ettiği şekil bu iken, Müslüman, cihad sahasına tam bir kolaylık ve rahatlık ile ulaşacağını asla zannetmesin. Bilakis cihad sahasına ulaşabilmesi için, girmesi gereken bazı tehlikelerle karşılaşacaktır. Bu gün Müslümanlardan hiç kimse, düşmanının, “Allah'ın rızası ve cennet için ge” diyerek cihad yoluna güller ve reyhanlar sereceklerini zannetmesin. Düşmanı hakkında böyle bir zan besleyen kimse gaflettedir ve ne düşmanının yapısını nede düşmanının hakikatini anlamamıştır. Bununla ilgili olarak Allah subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: “Eğer güç yetirseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar.”(Bakara:217) Onlar gece gündüz iman edenleri dinlerinden ve cihaddan geri döndürmek için çalışmaktadırlar. 


Bunlar, asla cihada şevki olan kimselerin himmetlerini ağırlaştırmak için değildir. Fakat müslümanın cihad yoluna çıkmadan evvel zihnine koyması gereken şeklin yakınlaştırılmasıdır. Kendi kendisine cihada gitmekten söz eden herkes bilmelidir ki, yalnızca kendi nefsinle konuşman, Allah katında senin için bir özür olabilmeye yeterli değildir. Evet, kendi kendine konuşman senden nifakı kaldırır. Fakat cihadın terki için mazeret, kendi kendine konuşmanın ötesine de ihtiyaç duymaktadır. 
Yine ümmetin gençleri bilmelidirler ki, onlardan önceki samimi kimseler, çalışıp tüm enerjilerini ortaya koyarak cihad sahasına girmişlerdir. Ama neyden sonra? Yo- 


rulduktan, korktuktan, kovulduktan sonra... Allaha sadakat gösterdiler ve ulaştılar. 


Bu nedenle Allah Subhanehü ve Teâlâ cihad yolunu, başlı başına bir cihad olarak saymıştır. Ve bunun içinde buna en büyük ecri ve sevabı vererek; cihada çıkanı mücahid, eğer ölürse şehid saymıştır. Tüm bu fazilet ve sevaplar, ümmetin erkeklerini cihada yönlendirmek için gelmiştir. Mücahid cihadından neyi ister? Kuşkusuz cihadından iki güzellikten birisini ister; ya zafer ya da şehadet. Bunlardan birisine nail olduğunda galip gelmiştir. Bu nedenle Allah Subhanehü ve Teâlâ ve resulü, cihada çıkan kimsenin iki güzellikten birisine nail olacağını beyan etmişlerdir. 


Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allaha ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allaha düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.”(Nisa:100) Allahu Teâlâ bu ayette, cihada çıkan kimsenin sığınabileceği birçok yerler ve rızkında bolluk bulacağını, eğer ölüm gelirse de ecrinin -ebedi cennetin aşağısı olmayan bir mükâfat ile mükâfatlandıracak- el-Kerim olana ait olduğunu beyan etmektedir. 
Yine Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah, onları güzel bir rızıklarızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”(Hac:58) Allahu Teâlâ bu ayette, cihada çıkanın ya öleceğini yada óldürüleceğini ve her iki durumda da Allahın ona güzel bir rızık vaat ettiğini beyan etmektedir. 


Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Zulme uğratıldıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde barındıracağız; ahiret karşılığı ise daha büyüktür. Bilmiş olsalardı.”(Nahl:41) Yine Allahu Teâlâ, mücahidi rızıklandıracağını ve yalnızca ecir olmayan güzel bir rızık ile rızıklandıracağını açıklamaktadır. 
Çünkü büyük olan, ahiret ecridir. Hatta Allahu Teâl&niın bildiği bir hikmetten ötürü dünya hayatındaki güzel nzik gitse bile... 


Sünnette ise, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu durumu en açık ibare ve en güzel beyan ile sunarak, nefisleri cihada çıkmaya şevklendirmek için kula, karşılaşacağı sıkıntı ihtimallerinin şekillerini yakınlaştırmaktadır. Ebu Davud ve diğerlerinin Ebu Malik el-Es'ari'den (radıyallahu anh) rivayet ettikleri bir hadiste şöyle demektedir: “Resulullah'ın şöyle dediğini işittim: “Kim Allah yolunda (yurdundan) ayrılır ve ölür veya öldürülürse şehiddir. Atı veya devesi onu düşürürse, bir hayvan sokarsa veya yatağında ölürse yada Allahın dilediği herhangi bir ölüm şekli ile eceli gelirse şehiddir ve ona cennet vardır.” İbn Muflih el-Fürü adlı kitabında şöyle der: “Bu hadisin senedinde, hakkında ihtilaf olunan Bakiyye vardır. Ancak bu hadis inşaalah hasen hadistir.” İbn Ebi Âsım şöyle der: “İsnadı hasen li Bayrihidir? Hâkim ise Müslim'in şartı üzere oldugunu söyler. İsnatta Bakiyye ve Abdurrahman b. Sevban bulunmaktadır, bu ikisi ise zayıftırlar. Ancak Beyhaki'nin Sünen'inde getirmiş olduğu hadisle desteklenmektedir. 
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Ebü Malik el-Es'ari'den (radıyallahu anh) gelen bir hadiste şöyle demektedir: “Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini işittim: “Allah azze ve celle, Onun rızasını umarak, vaadini tasdik ederek ve gönderdiklerine iman ile Allah yolunda çıkan kimseye kefil olmuştur; ya Allah onu dilediği bir ölüm şekli ile öldürecek ve cennetine koyacaktır ya da -gözden kaybolması uzun sürse bile- Allah'ın güvencesi altında seyahat edecektir. Sonra elde ettiği ecir ve ganimet ile birlikte salim bir şekilde ailesine geri döndürecektir. 
Kim Allah yolunda (yurdundan) ayrılır ve ölür veya öldürülürse şehiddir. Atı veya devesi onu düşürürse, bir hayvan sokarsa veya yatağında ölürse ya da Allah'ın dilediği herhangi bir ölüm şekli ile eceli gelirse şehiddir ve ona cennet vardır.” 


Yine İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadis de bunu destekler. Abdullah b. Atik'ten rivayet olunduğuna göre şöyle der: “Resulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini işittim: “Kim Allah azze ve celle yolunda mücahid olarak evinden çıkarsa.. sonra başparmağını, işaret parmağını ve orta parmağını birleştirerek sözüne şöyle devam etti: “Mücahidler nerede? Bundan sonra ölürse onun ecri Allahu Teâlâ'ya 


aittir. Veya bir hayvan sokar ve ölürse ecri Allahu Teâl&ya aittir. Veya kendi eceli ile ölürse ecri Allah azze ve celle”ye aittir.” Bu hadiste de Muhammed b. İshak bulunmaktadır. Ancak geçen ayetler hadisleri desteklemekte ve herhangi bir zıtlık teşkil etmemektedir. 
Buhari de (rahimehullah) bunu böyle anlamış ve Sahih'inde bunun için bir bab açmıştır. Şöyle der: “Allah yolunda iken düşüp ölen kimsenin onlardan olacağına ve Allahu Teâlâ'nın “Allah'a ve Resulü”ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah'a düşmüştür.” buyruğu ile ilgili bab.” “Düşmüştür” yani gerekli olmuştur. 


İbn Hacer şöyle der: (Onlardan olacağı) yani mücahidlerden olacağıdır. (Sonra kendisine ölüm gelen) öldürülme veya hayvanından düşme ve diğerlerinden daha geneldir. Böylece ayet yorum ile uyum içerisindedir. Taberi'nin, Said b. Cübeyr, Suddi ve diğerleri yoluyla rivayet ettiğine göre ayet, Mekke'de ikamet eden Müslüman bir adam hakkında nazil olmuştur. 
Allahu Teâlâ'nın “Allah'ın arzı geniş değimliydi, oralara hicret etselerdi?” ayetini duyunca, hasta olduğu halde ailesine: “Beni Medine tarafına çıkartın” der. 
Onu dediği yere çıkarırlar ve yolda ölür. Bunun üze-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Cihada giden yollar ne kadarda çoktur. İşte Afganistan, etrafındaki ülkeler, Pakistan, İran, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Çin'dir. Yine Çeçenistan'ın etrafındaki sınırları, Gürcistan, 
Dağıstan, İnguşya ve Rusya oluşturmaktadır. Filistin'in etrafında Mısır, Ürdün, Lübnan ve 
Suriye bulunmaktadır. Keşmir'in etrafında Pakistan ve Hindistan bulunmaktadır. 


ITT 


rine bu ayet nazil olur. Sahih olan görüşe göre bu kisinin adı Damre'dir. Bunu Sahabe kitabında açıklamıştım. (Düşmüştür yani gerekli olmuştur) yani sevabı Allah üzerine gerekli olmuştur.” İbn Hacer'in sözleri burada son bulur. 


Cihada giden yolun sevabı budur. Öyleyse cihadın kendisinin sevabı nasıl olur! Allahu Teâlâ'nın, cihada giden yolun sevabını bu derece güvende kılmasının nedeni, cihada giden yolun iki nedenden ötürü meşakkatli olduğunu bilmesindendir. Birincisi: Ailesin- den ve mallarından ayrılmasından sonra ve kendisini meşakkatlere alıştırmadan önce mücahidin karşılaşacağı ilk zorluktur. İkincisi ise: Düşmanın Müslümanların cihad yolunu kesmesi, tedbirlerini ve silahlarını almalarından sonra mücahidleri öldürmesinden daha kolay olmasıdır. 


Himmetleri bilemek ve nefisleri doldurmak için Allahu Teâlâ cihad yoluna bu büyük ecri vermiş ve yine şüphe sızmayacak bir şekilde mücahidin ecrini garanti altına almıştır. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyreden rivayet olunan bir hadiste Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: "Allah, kendi yolunda çıkan kimseye kefil olmuştur; “Onu ancak benim yolumda cihad, bana imanı ve resullerimi tasdiki çıkarmıştır. Onu cennete sokacağıma ya da çıkmış olduğu meskenine, elde etmiş olduğu ecir veya ganimetle geri döndüreceğime ben kefilim...” 
Allah Subhanehu ve Teâlâ tarafından, kendi yolunda çıkan kimseye bu şekilde tekitli bir ifade ile kefil olunması, açık bir şekilde cihada çıkmanın nefislere meşakkatli olduğuna ve tehlikelerle kuşatıldığına delalet 


etmektedir. Bu nedenle Allahu Teâlâ, bu büyük ecir ile bu zorlukları kolaylaştırmış ve hafifletmiştir. 


Bunun üzerine ey Allahın kulu, eğer gerçekten kendi nefsine cihaddan bahsedenlerden isen, bundan yalnızca bahsetmekle kalmamalısın. Bu, çıkmaya veya başarı ihtimali olan bir yeltenişe gücün yettiği sürece cihada çıkmanı terk etmende Allah katında bir özür olmayacaktır. Yol ara ve cihad yolunda yürü. Cihada ulaşanlar harikulade kimseler değillerdi. Yalnızca yol aradılar ve Allah'ta onlara kolaylaştırdı. Gözleri ve kulakları onlardan alıkoyup cihad sahalarına geçmelerine vesileler oluşturdu. 


Cihada giden yollar ne kadarda çoktur. İşte Afganistan, etrafındaki ülkeler, Pakistan, İran, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Cin'dir. Yine Cecenistamın etrafındaki sınırları, Gürcistan, Dağıstan, İngusya ve Rusya oluşturmaktadır. Filistin'in etrafında Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye bulunmaktadır. Keşmir'in etrafında Pakistan ve Hindistan bulunmaktadır. Endonozyanın dört bir tarafını denizler kuşatmaktadır. Eritre'nin etrafında Sudan, Etiyopya ve Kızıl Deniz bulunmaktadır. Filipinler'e ve diğer cihad sahalarına bak. Her birine birçok yollar bulunmaktadır ve cihada istekli bir kişinin tüm bu yollar arasında hiçbir yol bulamaması imkânsızdır. Düşünceni zorla, Allahu Teâlâ'nın izni ile ulaşacaksın. 


Ayrıca bizim ümmetimiz, sayısı milyara varan bir ümmettir. Eğer Müslümanların bir milyonu cihad sahasına geçmeye yeltense, bunlar arasında en az yüz bin mücahid ulaşacaktır. Bunlarla da Allahu Teâlâ'nın izniyle cihad sahalarındaki ihtiyaç karşılanır. 


Fakat ümmetin tümü cihaddan yüz çevirip yolun kapalı olmasını bahane etmiştir. Allah Subhanehu ve Teâlâ özürlerimizi kesmiş ve yolda iken ölenin veya öldürülenin ecrini şehidlik olarak belirlemiştir. Ancak bizler, bunu ertelemek ve geride kalmak için başka özürler aramaya devam etmekteyiz. Allahtan bizleri hakkında şöyle buyurduğu kimselerden kılmamasını diliyoruz: “Eğer onlar çıkmak isteselerdi elbet bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların (mücahidlerle birlikte savaşa) çıkmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve (onlara) “Oturanlarla beraber oturun? denildi.” (Tevbe: 46) Yine Ondan, bizleri haklarında şöyle buyurduğu kimselerden kılmamasını diliyoruz: “Eğer yakın bir menfaat, orta yollu bir yolculuk olsaydı, elbette arkandan gelirlerdi. Fakat bu kadar uzun bir mesafeyi kat etmek onlara ağır geldi. 
“Gücümüz yetseydi her halde bizde sizinle beraber cihada çıkardık” diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini helake sürüklüyorlar. Onların muhakkak yalancı olduklarını Allah biliyor.” (Tevbe: 42) 


Fakat ey Allah yolundaki kardeşim, Allah'a güven. Eğer cihada giden yolda Allah'a karşı sadık olursan kuşkusuz Allah'ta seni tasdik edecektir. Ayrıca seni ulaştıracağına da kefil olmuştur. O şöyle buyuruyor: “Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz.” 


Salât ve selam, Allah'ın resulüne, ailesine ve tüm ashabı üzerine olsun. 
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Abdullah Salih 


ların süper gücü İngiltere, Almanya, Hollanda vs. ülkeler yeryüzünü ayırım yapmadan talan edercesine sómürmüs, İslam toprakları da bundan payını maalesef almıştı. Bu topraklarda yaşayan Müslümanlar hadis-i şerifde de belirtildiği gibi çoğunlukları vardı ama suyun üzerindeki çer-çöp gibi etkileri yoktu. Üzüntü ve acı bu topraklar- dan sanki hiç çıkmayacakmış gibiydi... 


B^ Dünya Savaşı'na kadar gördüğümüz bir gerçek var. O zaman- 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgecilik bayrağını Amerika ve Rusya aldı. Yeryüzünü Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde diledikleri gibi yönetmek istediler. Bütün ülkeleri ve halkları 5 ülkenin (Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya) veto boyunduruğu altına aldılar. Bu ülkelerin kendi hegomonyası altındaki ülkeler sahte bağımsızlıklarla etki altina alındılar. Liderleri ya diktatör oldular, ya kral, ya da demokrat... 


29 Ağustos 1966 tarihinde “Yoldaki İşaretler” kitabı bahane edilerek 
şehid edilen Seyyid Kutub “Küresel Cihad”ın uyuyan hücrelerini uyandırdı. Onun mübarek kanı, eserlerindeki etkiyi daha da artırmış, ümmetinayağa kalkmasına vesile olmuştur. Eserlerindeki aksiyon dolu sözler; ümmetin, bölgesel bir hareketten ziyade küresel bir hareket olduğunu gözler önüne sermiştir. 


Aksiyon adamıydı Seyyid Kutub... Kalemi bir silah gibi kullanıyor, çağın firavunlarını, Musa'nın âsâsı gibi yerle yeksan ediyordu... 


Arkasından Abdullah Azzam geldi. Seyyid Kutub'dan almış olduğu aksiyon dolu sözlerin fiiliyata nasıl geçirileceğini gösterdi. İslam toprağı olan Afganistan'da işgale maruz kalan bu halkın direnişinin sadece Afganların işi olmadığını, tüm dünya Müslümanlarının bu cihadı desteklemesi gerektiğini hayatıyla ortaya koydu. Sözleri ve davranışları ile “cihad” kelimesi- nin ne anlama geldiğini dünya aleme gösterdi. Onun tabiri ile “özürlü” de olsa yıllardır ümmetin hasretle beklediği evladı dünyaya gelmişti. 
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Ruslar zelil olmus bir sekilde Afgan topraklarini terk ettiğinde yeni bir kahraman da filizlenmeye başlamıştı. 
Abdullah Azzam, Seyyid Kutub'dan aksiyon bayrağını almıştı. Yeni kahraman Usame b. Ladin de Abdullah Azzam'dan aldığı cihad bayrağını, küresel cihad ile ümmete hediye etti. Bu hareket el-Kaide hareketi olarak tüm dünya tarafından bilindi, sahiplenildi. 


Yıllardır ümmetin yer altı, yer üstü ve daha nice kıymetli değerlerini sömüren sömürü çarkı yeni bir tehditle karşı karşıya gelmişti. Üstelik savaşı hep Müslümanların topraklarına yıkan bu tağutlar, ilk kez savaşın ve gözyaşının acı tadını kendi topraklarında da gördüler. Zaten 11 Ey-Iül'den önce bunun ip uçları verilmişti. Bu zalimlere gereken uyarılar defalarca yapıldı. Söz dinlemeyen, uyarılara kulak asmayan Amerika, İngiltere, İspanya ilk kez kendi topraklarında acıyı hissettiler. 


Bugün yeryüzünün birçok bölgesinde artık cihad bayrağı dalgalanmakta ve kafirler bundan rahatsızlık duymaktadırlar. 


İşte size bir haber... 


CNN 


= 
© 
© 
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Dünya 


Ana Sayfa Video Turkrye 


15.08.2012 14:50:05 
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Ekonomi 


Güncel Konular » ABD | Suriye | Deprem | Yunanistan | İsrail | Kaddafi | Diğer Konular » 


Batı'yı El Kaide korkusu sardı 


-5 VİDEOLAR 


-e- 


Batvrnin artık sunu iyi bilmesi gerek: Allah kendi kelimesini en üstün kılacaktır. Bu konuda 
Müslümanların zerre kadar şüphesi yoktur. Tarihin akışı bunu net olarak göstermektedir. Bati'nin Demokrasi balonu sönmüş, 
Komünizm, Sosyalizm ve diktatörlükler yerlerde sürünmektedir. 
İnsanlık İslam'ın merhametine, 
Allahın rahmetine muhtaçtır. 


Haberdeki ifadeler bize endişelerinin kaynağını da gösteriyor. “Esed sonrası dönemde Suriye için farklı emellerin olabileceğinden endişe ediyor.” 


Spor v Kultur Sanat Yaşam Bilim Teknolo 


Yazı boyutu 


Suriye'deki çatışmalarda El Kaide unsurlarının varlığı, hem ülke içinde mücadele eden muhalif gruplarda hem de Batı'da endişeye yol açıyor. "Suriye kökenli" silahlı muhalifler, bağımsız islamcı savaşçıların "Esad sonrası dönemde Suriye için farklı emelleri olabileceğinden" endişe ediyor. Batı ülkeleri ise, aşırı Islamcı grupları takip altında tutmak için, muhaliflere yönelik stratejisinde değişikliğe hazırlanıyor. 


pe VİDEOLAR İÇİN TIKLAYIN 


Bir yanda, Suriye içinde ve sınır bölgelerinde çekilen videolardaki EI Kaide bayrakları, diğer yanda başkent Şam'daki saldırıları EI Kaide bağlantılı örgütlerin üstlendiği açıklamaları... Suriye isyanında radikal İslamcı terör örgütlerinin rolü, hem işbirliği yaptıkları muhalifleri hem de Batı'yı tedirgin ediyor. 


KEiRecommend Tweet LH +1 


ilgili Haberler 


Tarih: 15/08/2012 /Haberi veren: CNN Türk 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Endişe eden kim: Batı... 


Müslümanların ne tür bir emeli olabilir ki? Bu emel 
1400 yıldır bilinmiyor mu?. Kur'an bunu mucizevi bir 
şekilde her gün dile getirmiyor mu? 


“Fitne (zulüm, baskı) kalmayıncaya ve din yalnız Allah'in oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır” (Bakara 193) 


Bugün ümmetin yiğitleri meydanlarda ilay-ı kelimetullah sancağını en yükseklere çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklar, kanlarını Allah yolunda harcayacaklar, Allahın dini en yüce olsun diye büyük bir çaba içerisine girecekler, Batı da endişeye düşecekmiş... 


Varsın düşsün... 
Küresel cihad artık bütün topraklarda dalgalanıyor. 


Çeçenistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistamda, Filipinlerde, Eritre'de, Mali'de, Somali'de, Irak'da.... Şimdilerde Suriye'de. 


Baton artık şunu iyi bilmesi gerek: Allah kendi kelimesini en üstün kılacaktır. Bu konuda Müslümanların zerre kadar şüphesi yoktur. Tarihin akışı bunu net olarak göstermektedir. Batrnin Demokrasi balonu sönmüş, Komünizm, Sosyalizm ve diktatörlükler yerlerde sürünmektedir. İnsanlık İslam'ın merhametine, Allah'ın rahmetine muhtaçtır. 


Suyun akışını değiştirme gücü hiçbir babayiğidin harcı değil. Tarih bize zalimlerin nasıl bir şekilde yıkıldıklarını defalarca göstermiştir. Zalimin Esed olması, Nemrud olması fark etmiyor. 


Müslümanların dikkat etmesi gereken en önemli husus, batının Demokrasi vagonuna binmemektir. Bize allayıp pullayarak gösterdikleri bu rezil ve zelil düşünce/hayat tarzı asla Müslümanların tercih edecekleri bir yöntem değildir. Unutulmamalıdır ki Batı bizim Müslüman kalmamızdan değil demokrat olmamızdan razıdır. 


“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki: Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmis ol ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır” (Bakara 120) 


Eğer el-Kaide batıyı korkutuyorsa her halde şu ayet üzere korkutuyordur. 


“Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allalvın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz...” (Enfal 60) 


Onlar şu ana kadar kuvvet nedir görmemişlerdi. 
Artık bilecekler... 


Artık görecekler... 
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Ahmed Turâb 


2 NATO GIVE 
$ Biz Hep Buradayız” 


Nia on yıldır Afganistan'da hem modern bir ordu oluşturmak hem 


de altyapıyı geliştirmek için büyük paralar harcıyor. 


Fakat müttefiklerin bizzat kendileri tarafından hazırlanan raporlar bile yabancı askerler 2014'de çekilir çekilmez bütün bu yatırımların izinin silinivereceğine işaret ediyor. 


NATO'nun hazırladığı bir rapor örneğin, “Gözaltındaki Talibancıların görüşlerinden bir derleme” başlığını taşıyor. Ama aslında bu ülkede on yıldır devam eden savaşta yapılan hataların çoğunu gözler önüne seriyor. Acı ama gerçek olan şey şu: Giderek artan sayıda Afgan, NATO ve Afgan hükümet güçlerine güvenini yitiriyor ve Taliban'a katılıyor. 


Ülkenin ücra köşelerinde hükümet kâğıt üzerinde bir isimden ibaret ve ço- 
&unlukla halk Taliban tercih ediyor. Güneydoğu'da gezerken konuştuğum bir aşiret büyüğü “Amerikalılar Kuşi öçerlere benziyor” demişti, “Çadırlarıyla gelip konaklıyorlar ve tam tanıyacaksın, kalkıp gidiyorlar”. 


Taliban gerçeği 


Ülkenin bir çok köşesinde insanların zaten çok güçlü konumdaki Taliban”ı desteklemekten başka şansı yok. Fakat hükümet çevresindeki yaygın yolsuzluklar ve yüksek devlet görevlileri ya da onların yakınlarının işledikleri her türden suçun, hatta cinayetlerin bile cezasız kalması da insanları Talibar'a yönelten sebepler arasında. 


Örneğin kuzeyde Kunduz'da hükümete bağlı milis gücünün komutanların- 
© dan bir çoğu haraç, soygun ve tecavüz ile suçlandı ama hiç biri yargılanmadı. 
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Halk rüşvetin yargıda bile çok yaygın olduğunu bu yüzden çeşitli anlaşmazlıkları çözümlemek için Talibarın gizli mahkemelerine gitmek zorunda kaldıklarını anlatıyor. 


Kábil'de görüştüğüm 30'lu yaşlarındaki manav Cemşid Karzai hükümetinin yargı sistemiyle Taliban'ın eski çöl mahkemelerini karşılaştırırken hayranlığını gizlemeden “Taliban mahkemeleri hızlı ve disiplinliydi” diyor, “bir hırsızı hemen yargılayıp uygun cezaya  carptirabiliyorlardi. Fakat ` Karzai'nin mahkemelerinde bir hırsızın suçunu kanitlamaniz yüz yıl alabilir. Kanıtladığınız zaman da cezalandırılacağının hiç bir garantisi yok.” 


Taliban şarkıları, videoları ve telefon melodileri her yerde. Taliban lideri Molla Ömer kendine has bir isyan yapılanması oluşturmuş, bir çok bölgede gölge Taliban yönetimleri var. Taliban yetkilileri köyleri, bölgeleri ve vadileri dolaşıp vergi topluyor ve kendi yöntemleriyle adalet dağıtıyor. 


Halktan haklarında şikayet gelen Taliban yetkililerinin görevden alındığının bir çok örneğini biliyorum. Dolayısıyla bir çok insan Taliban sisteminin halkın sesine hükümetinkinden çok daha fazla kulak verdiği inancında. 


Bir başka faktör aile ve aşiret bağları. Bir Taliban savaşçısıyla hemşehri ya da köylü olan bir ailenin onu NA-TO'ya ya da hükümete ihbar etmesi asla düşünülemez. 


Köylüler ABD Başkanı Barack Obama veya Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 2014'de NATO birliklerinin geri çekilmesinden söz ettiğini duydukları zaman, Talibancılar gelip, “bakın NATO gidiyor, ama biz hep burdayız” diyorlar. Üstelik Taliban'ın elinin kolunun hükümetin ta içlerine kadar da uzandığı düşünülüyor. 


Doğudaki Kunar eyaletinin Sarkano bölgesinde seyahat ettiğim sırada “Şeriatın Sesi” radyosunda Taliban spikerinin “Bu, Afgan hükümeti içindeki döneklere bir mesajdır, hükümet içindeki dostlarımıza değil, onlar kendilerini iyi bilir” dediğini duymuştum. 


Kısacası NATO ve Afgan hükümetinin Taliban'ın gücünü kaybettiği iddiaları sadece eylemler değil içerden sızan bilgiler tarafından da ciddi şekilde yalanlanıyor. 


NATO'dan son aylarda sızan bütün haberler ittifak içinde bu konudaki kaygıların dışarıya yansıtıldığın- dan çok daha büyük olduğunu gösteriyor. 


NATO'nun hazırladığı bir rapor örneğin, “Gözaltındaki Talibancıların görüşlerinden bir derleme” başlığını taşıyor ama aslında bu ülkede on yıldır devam eden savaşta yapılan hataların çoğunu gözler önüne seriyor. 


Acıama gerçek olan şey şu: Giderek artan sayıda Afgan NATO ve Afgan hükümet güçlerine güvenini yitiriyor ve Taliban'a katılıyor. 

Ülkenin ücra köşelerinde hükümet kağıt üzerinde 


bir isimden ibaret ve çoğunlukla halk Taliban tercih ediyor. 


Güneydoğu'da gezerken konuştuğum bir aşiret büyüğü “Amerikalılar Kuşi göçerlere benziyor” demişti, 


-e- 


“Çadırlarıyla gelip konaklıyorlar ve tam tanıyacaksın, kalkıp gidiyorlar”. 


Operasyondan bir kesit 


“Operasyonun başında Afgan sınır polisi komutanlarından General Aminullah Amarkhel var. Amarkhel, Sovyet Kızıl Ordusu'na karşı savaşta da önde yer almış bir isim. Generale köyde soğuk karşılamaZırhlı aracın- dan inip halkla konuşmadan önce, bir durum değerlendirmesi yapıyor. Fakat indiğinde halktan gördüğü tepki pek istediği gibi değil. Köyden yalnızca üç kişi kendisiyle konuşuyor. “Taliban militanlarını gördünüz mü? Pakistanlı, Arap ve Çeçen savaşçılarla karşılaştınız mı?” diye soruyor. Fakat bir yanıt alamıyor. “Ben burada Sovyetlere karşı savaştım” dese de bunun üzerinden sergilemek istediği itibarı da yakalayamıyor. 


Konuşmaya gelenlerden yaşlı olanı, “Taliban hakkında bir şey bilmiyoruz” diyor ve “Gece ve gündüz toprakta çalışıyoruz. Kim geliyor, kim gidiyor bilmiyoruz” diye de ekliyorlar.” [1] 


BBC Kabil muhabiri Bilal Sarwary izlenimleri bunlardan ibaret. Aslından Taliban'ın NATO ve ABD güçleri karşısındaki ezici gücü birçok analist tarafından dile getiriliyor. Orantısız bir savaşın neticesinin böyle olması şaşırtıcı olabilir. Ama biz öyle düşünmüyoruz. 
Nedenlerine gelince: 


1- “Allalvın yardımı”|21 
2- “Yakin bir iman ve sabir"[3] 


3- Kur'an'ın eşşiz ayetlerinden bir tanesinde Allah subhanehu ve teala şu buyruğundaki hakikat; “Nice az topluluklar çok topluluklara Allahın izniyle galip gelmistir"[A] 

4- İnanan halkın birlik ve beraberlik içerisinde dayanismasi[5] 


Şimdi bütün analistlerin raporlarını tekrar gözden geçirmelerini öneriyoruz. Ancak sahih bir imanla meseleye yaklaşırlarsa ve gözlerini hakka açarlarsa kurtuluşa erer, doğru sonuca ulaşabilirler. Hakkın raporu, inanan kullarının her daim galip geleceğini bildiriyor. 


“Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında: Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kâfir kavme karşı bize yardım et, dediler.” 
(Bakara 250) 


“Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip-yönelten önderler kıldık; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı.” (Secde 24) 


Notlar 

[1] Bilal Sarwary BBC, Kâbil muhabiri 
[2] Ali İmran 160 

[3] Secde 24 

[4] Bakara 249 

[5] Enfal 73 
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g N Unutulmaz æ Kahramanlar 


Ömer Belül, 


Sam Arslanı İslam Kahramanı 


"İskenceleri yüklenmek, canileri görmek cisimleri vok eden bir olaydır". İzzet ve 


onur sahibi bir kimsenin kendi namusunu kirletilirken görmesi... Kendisinin ise 


hiçbir şe 


apamaması... Bağlı ve çaresiz kalması... İri yarı, uzun boylu, dolgun vü- 


cutlu ve yaklasık 95-100 kilo civarında olan üstad Mervan, o an eriyip tükenmi 


hemen hemen 45 kiloya düşmüştü. 


Rahman ve Rahim olan Allah(cc)'nun adıyla... 


Sahih ve hasen birçok hadiste de bildirildiği gibi Sam ülkesi Mü'minler yurdunun merkezidir. 


Tevhidi hareketin tarihi önderi Hz İbrahim (a.s.m)'dan İslam dünyasının son halifesi Sultan Vahideddin Han'a kadar en büyük Mü'min önderlerin er yada geç buluştuğu bir merkez olmuştur mübarek Şam. 


Abdullah Bin Havale'den rivayet edildi ki: Rasulullah (s.a.v) buyurdu: “Allah-u Teala'nın Şam hakkında ne buyurduğunu biliyor musunuz? Der ki: “Sen Benim beldelerimin en iyisisin. Sana kullarımın en hayırlıları gelir... “Bir gece beyaz sütunlarla gece yolculuğu yaptım. Sanki onlar, meleklerin taşıdığı incilerdi. Ben meleklere “ne taşıyorsunuz?” dedim. Bana şöyle karşılık verdiler: “İslam'ın sütunlarını taşıyoruz. Onları Şam'a koymamız emredildi. 


Bu ve benzeri birçok hadisi şerif için el-Albani'nin Fedâilü”ş-Şam kitabına bakmak yeterli olacaktır. Böylelikle bugün Gamm sınırları en geniş parçası olan Suriye'deki olayları ABD oyunu olarak gören, Müslüman Suriye halkını ABD kuklaları olarak tanıtan batıl zihniyette şu gerçeği fark etmiş olacaktır: Şam halkı ile 


ilgili bu hadisler daha ABD kurulmadan önce söylenmişti. O halde Şam halkının dini İslam hakkında böyle hassas olması, küfre ve zulme razı olmaması lanetli ABD oyunlarından ötürü değil, Yüce Allah'in bu şanlı halka lütfettiği bir yüceliktir. 


Tarih, Şam ile ilgili hadislerde anlatılan gerçeklere sayısız kez şahid olmuş, bugün de olmaktadır. İnsanlık bu topraklarda kahramanlığın en muhteşem örneklerini görmüş, bugün de görmektedir. 


Ard niyetliler hariç hiç kimse tanklara, toplara, savaş uçaklarına karşı hergün yüzlerce kez ölmesine rağmen yeniden meydanlara yürüyen, sinekleri bile sağ bırakmayan bombardımanlara rağmen protestolarına devam eden, şimdi de ellerinde kalaşnikoflarla, jetlere karşı savaşan bu halk hakkında hayranlıktan başka bir- şey düşünemez. Rabbimiz onların ödedikleri bu bedelleri kabul buyursun ve işi hayır ile neticelendirsin. 
Türkiye, Irak ve Ürdün'den ve bütün dünyadan kardeşlerimizin yardımına koşan kahramanlarında bu amelleriyle cennetin en yüksek köşklerinde kendi Rasullerin, Sıddıkların, salihlerin ve şehidlerin dostluklarıyla mükafatlandırsın. Bizleri da onlara kavuştursun. Amin. Kur'an bildirdi: “Onlar ne güzel arkadaştır” 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Yüzyılımızda Müslümanlar çeşitli bela ve musibetlerle imtihan edildiler. Mübarek Şam ülkesi de parçalanması, yahudi işgali, Fransız işgali ve sonunda Nusayri Baasçıların Suriye'yi ele geçirmesi gibi korkunç zulüm, işkence ve soykırımlarla sonuçlanan felaketlerle karşılaştı. 


Tüm ulemânın tekfir ettiği Nusayri Baasçı kafirler 1964 
yılında Suriye'de yönetimi ele geçirdiler. Golan tepelerini 93 milyon Suriye lirasına İsrail'e sattılar. Şam radyosundan Araplığın benzeri olmayan bir Din olduğunu, Baas partisinin ortağı olmayan bir Rab olduğunu ilan ettiler. Böylece Mü'min Suriye halkının, onlarca yıl sürecek, yüzbinlerce insanın kaybolduğu, iffetli Müslüman kadınlara tecavüzlerin yapıldığı, çocukların dahi işkencelerle katledildiği, diri diri yakılmalar, diri diri toprağa gömülmelerin yaşandığı, bir tek Müslüman Kardeşler üyesi bir kasabaya girdi diye tüm köy ve kasabaların yakıldığı çileli yılları başlamış oldu. 


Dindar cengaver Şam halkı, Nusayri Baas canavarları- nın her türlü sindirme operasyonlarına rağmen sadece Kahhar olan Yüce Allah'a kul olmanın onurunu yaşayan kahramanlarıyla defalarca kıyam etti. Bazı cahillerin dediği gibi bugüne kadar susup Arap baharı ile birlikte harekete geçmedi. Bu kıyamlar neticesinde on binlerce insan şehid oldu. Onbinlerce insan kayboldu. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Fakat Müslüman Suriye halkı mücadeleye devam etti. Hala da devam etmektedir. 
Zafer inananlarındır. 


Kafir Baas Tagut'una kıyam eden Sam Arslanlarından birisi de yüzyılımızdaki en büyük İslam Kahramanların- dan birisi olan Şeyh Mervan Hadid'dir. Mücahidlerin Şeyhi Abdullah Azzanrin da faziletleri ve cesaretinden sayfalarca bahsettiği Şeyh Mervan Hadid Mısır'da öğrenimini yaparken Müslüman Kardeşler teşkilatına katıldı. 


Mısır'da bir zirve toplantısına katılan üyelerin tümüne mektup yazdı. Onlara; “İslâm ile hükmetmeniz gerekir, Şunu... Şunu... Yapmanız gerekir” Ayrıca Mervan adını, adresini yazıp başta Abdunnasır olmak üzere bütün zirveye katılanlara gönderdi. Bunun üzerine Abdunnasır istihbarat birimlerine “bu adamı takibe alın ve araştırın” diye emir verdi. Üstad Mervan Hadid'le birlikte daima istihbarattan bir adam bulunur ve sadece Üstad uyumak üzere evine girdiğinde ondan ayrılırdı. 


Ülkesine döndükten sonra Hama kentinde imamlığını yaptığı Barudiye Camiinde Baas rejiminin korkunç zulümlerine rağmen Hakkı haykırmaktan bir an geri durmadı. Yapılan protestolarda da en ön saflarda yerini alıyordu. Gerçekleşen olayları mücahidlerin şeyhi Abdullah Azzanrin kuvvetli ve vakıf kaleminden öğrenelim: “Baas partililer ve Nusayriler İslâm'a yaptıkları saldırılarla övünmektedirler. Hama şehrinde şöyle bir olay olur: Sınıfta hocanın birisi İslâm'a hakaretler içeren bir konuşma yapar. Bunun üzerine öğrencilerden bir tanesi kalkar ve hocaya vurur. Peşi sıra tüm öğrenciler kalkarak hocayı döve döve öldürürler. Sonra polis gelir ve hocaya ilk tokatı atan o genci öldürür. Daha sonra olay yerine gelen Şeyh Mervan, öldürülen müslüman genç dolayısıyla polise kısas hükmünün uygulanmasını talep eder. Devlet ise bu talebi reddeder. Bu talebin red-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Askerler toplanmış ve askeri bir şüra kurulmuştur. Heyet hava kuvvetleri komutanı Naci Cemil ve Mustafa Talaş ile birlikte Nusayri istihbarat | komutanlarından oluşuyordu. Üstad 
Mervan getirttirilir ve sanık sandalyesine oturtturulur. Ustad bakar ki mahkeme heyeti Naci Cemil ve 
Mustafa Talaş'dan oluşuyor... Bunlar halk nazarında kendilerini Ehl-i Sünnete nisbet eden kimselerdir..! Ve onlara der ki: "Yazıklar olsun sizlere ey köpekler! Ey Naci Cemil ve Mustafa 
Talaş! Sizleri sağ olarak bırakacağımızı mı zannediyorsunuz! 
Gençlere, önce sizlerden başlamalarını emrettim. Ey köpekler! 
Siz ümmete bu Nusayrileri musallat ettiniz. Insanlarımızı siz kirlettiniz. 
Sizlerse ey Nusayriler! Sizlerden de beş bin kişinin öldürülmesini gençlere emrettim." Bu sözlere daha fazla dayanamayan Naci Cemil: "Tutun şu mecnunu... Uzaklaştırın onu buradan" diye muhafızlara emreder. 
Sonra üstadı işkence odasında iyice bağladıktan sonra ailesini getirirler ve gözlerinin önünde ona tecavüz ederler. Ustad ise bağlı bir haldedir, nefsi daralır ve fenalaşır. 


TTT y dedilmesi üzerine Şeyh Mervan etrafındaki özel eğittiği gençlerle birlikte Sultan Mescidi'nde toplanırlar. Toplanan bu gençlerin her birinde bomba ve tabanca vardır -ki bunlardan bazıları lise talebesidir- tekbir getirmekte ve devlet aleyhinde konuşmalar yapmaktadırlar. Bu esnada Sultan Mescidi'nin etrafı tanklarla çevrilir. Mervan" çatışmada kararlı olduğunu görünce ona “öğrenciyi öldüren subayı sana vereceğiz, ona kısas uygula” dediler. Mervan ise; “hayır bu yeterli değil İslam ile hükmedeceksiniz" diye diretti. Bunun üzerine toplar camiyi dövmeye başladı. Camideki gençler de tabanca ve bombalarla Şeyh Mervan ile birlikte onlara karşılık verdiler. Nihayet toplar camiyi onların üzerine yıktı? 


“Kısas uygulamanız yeterli değil İslam ile hükmedeceksiniz? İşte İslam Mücahidlerinin yüce gayesi. İşte Şeyh Mervan ve talebeleri. İnsanlık bir kez daha Rasulullahın verdiği haberin gerçekleşmesine şahid oldu: 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“Ümmetimden bir taife vardır. Kendilerine kimin yardım edip kimin ihanet ettiğine bakmaksızın Hak üzere cihad ederler.” 


Mücahid Şeyh Abdullah Azzam anlatmaya devam ediyor: “Allaha yemin ederek söylüyorum ki daha sonra görüştüğüm Hamalı güvenilir müslümanlar bana şunu söyledi: -Allah hakkı en iyi bilendir- “Bizler günler sonra şehid edilen gençlerin üzerinden yıkıntıları kaldırmak için mescidin oraya gittiğimizde toprağın altın- dan tesbih ve tekbir sesleri işitiyorduk” Mescidin bombalanması olayında -Allah'in hikmeti- Şeyh Mervan, bazı talebeleri ile birlikte sağ olarak yakalandı ve mahkemeye çıkarıldı. Baas partililer adalet(!)li olduklarını göstermek için Seyh'in mahkemesini yerli yabancı tüm basın mensuplarına açık olarak yapıyorlardı. Mahkeme heyeti Suriye savunma bakanı Mustafa Talaş ve bölgeyi elinde bulunduran en kuvvetli şahsiyet olan Salah Cedid'ten oluşuyordu. Mahkeme heyetinin ilk sorusu: “Neden silah taşıdınız ve devlete karşı niçin azgınlaştınız?.> olur. Şeyh Mervan şöyle cevap verir: “Orada Adı Salah Cedid olan Nusayri bir köpekle birlikte kendisini Ehl-i Sünnet'e nispet eden ikinci bir köpek Mustafa Talaş vardı. (O anki mahkeme heyeti bu ikisinden oluşuyordu ve üstad Mervan bunu yüzlerine karşı söylüyordu) Bu iki köpek, bölgede İslâm'ı ve Müslümanları yok etmek istiyordu. Bizler hayatta olduğumuz sürece İslâmın yok edilmesine müsaade edemeyiz” Bu ifadeleri duyan mahkemedeki devrim muhafızları üstadın üzerine saldırırlar. Polisler ise Şeyhin mahkemede yabancı basın mensuplarının da bulunduğu bir ortamda öldürülmesini önlemek ve dünya basınına Suriye mahkemesinde polis katliamı diye yansımasını engellemek amacıyla, üstadı devrim muhafizlarından korurlar. 


Hadis-i şerifte bildirildi ki; “zalim sultana karşı hakkı söylemek cihadın en büyüğüdür.” Şeyh Mervan Hadid Mısır'daki zalimlere yazdığı mektuplarla Hakkı haykırdığı, Nusayri Baas kafir ve zalimlerine de Hakkı söylemekten asla çekinmediği gibi küfürlerini, zulümlerini, köpekliklerini de suratlarına çarpıyordu. Hadis ile amel ettiğini iddia eden fakat ağızlarından tağuta, küfre, zulme karşı tek kelime çıkamayan, mücahidler aleyhinde ise dilleri derhal sivriliveren ve de Sünnet Ehli olduklarını iddia eden kimselere Şeyh Mervan'n hayatını saygılarımızla() arz ederiz. Tefekkür etsinler. Kim Sünnet Ehli, kim bid'at ehli... 


Cihad öğretmeni Abdullah Azzam'dan öğrenmeye devam edelim: “Mahkeme heyeti üstada; “Sen uşaksın” der. Üstad da; “Ben Allah'ın uşağıyım. Gerçek uşaklarsa siz ve sizin Abdunnasir'dan yetmiş sekiz bin cüneyh çalan parti lideriniz Michel Aflek'tir? Mahkeme heyeti; “Siz Muhammed el-Hamid'in (Hama müftüsü) sizinle birlikte olduğunu söylüyorsunuz. O ise sizlerden nefret etmekte” Üstad onların bu sözüne yüce Allah'ın şu ayetiyle cevap verir: “Eğer yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O'na güvenip dayandım. O, büyük arşın Rabbidir.” (Tevbe, 129) 


Duruşma sonunda, kendisiyle birlikte yargılanan gençlerin bir bölümüne beraat, diğer bölümüne de üstadla 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birlikte idam kararı verdi. Haklarında idam kararı verilen gençler ve üstad gülümsüyor, birbirlerini tebrik ediyorlardı. Haklarında beraat kararı çıkan gençler ise ağlıyordu. Yabancı basın mensupları, haklarında ölüm kararı verilenlerin sevinip gülmesine, beraat kararı çıkanlarınsa ağlamalarına hayret etmişlerdi. Bu halleri- nin neden olduğunu sorduklarında ise onlara verilen cevap: “Bizlere Cennet bağışlandı. Bunun için birbirimizi tebrik ediyor ve seviniyoruz. Ağlayanlar ise bundan mahrum edildikleri için ağlamaktadırlar” olmuştu. 
Haklarında idam kararı verilen üstad ve talebeleri infazı beklemek üzere cezaevlerine götürüldü. Üstad Mervan idamını beklediği cezaevi günlerini bana şöyle anlatıyor: “Hayatımda yaşadığım en lezzetli, kalbimin ve nefsimin en rahat olduğu günler cezaevinde gençlerle beraber idamımı bekleyerek geçirdiğim günlerdir” Üstad Mervarın idamını beklerken yazdığı şu kelimeler hâlâ İslâm gençliği tarafından tekrarlanmaktadır: “O can ki yarın doğacak. Sözleştiği vakitte Allah ile buluşacak > 


Onlar zindanda idamlarının infazını beklerken, Hama müftüsü şeyh Muhammed el-Hamid, Hamalı olan Cumhurbaşkanı Emin el-Háfizin yanına gider ve ona; “Üstad Mervan el-Hadid'e ne yapmayı düsünüyorsunuz?” der. Cumhurbaşkanı Emin el-Hafiz'da; “Onun idamına hükmettik” diye cevap verir. Bunun üzerine Muhammed el-Hamid; “Sen bunu akıllıca düşünerek mi söylüyorsun? Mervan el-Hadid'i idam ettiğiniz takdirde Hama'nın susacağını mı zannediyorsunuz? Onu idam ederseniz, Hama'da üstesinden gelemeyeceğiniz ölçüde sorunlar başlar” der. Bunu dinleyen Cumhur reisi: “Peki senin görüşün nedir?” diye sorar. Müftü Muhammed el-Hamid; “Benim görüşüm onu çıkartmanız ve affetmenizdir” der. Bunu duyan Cumhurbaşkanı el-Hafiz da; “Bizzat siz gidin ve onu çıkartın” der. 
Daha sonra Üstad Mervan olayı bana şöyle anlatmakta: “Şeyh Muhammed el-Hamid geldi ve: “Haydi evlatlarım çıkın” dedi. Muhammed el-Hamid, hepsinin hocası ve sevip saydıkları birisidir. Bizlerde; “Nereye?” dedik. 
O da: “Devlet sizleri affetti” dedi. Bunu işitince bizler; “Allah seni affetsin. Bizi Cennetten mahrum ettin..” 
dedik. Zindandan çıkan üstad Mervan gerçekten rahat nedir bilmezdi. O adeta patlamaya hazır bir bombaydı, kükremeye hazırdı” 


İşte Şeyh Mervan ve işte öğrencileri. Kime benziyorlar sizce? Bu yüce taifenin benzediği tek bir topluluk vardır: Rasulullah (s.a.v) ve ashabı... Kafirlerin hayatı sevdikleri gibi Allah yolunda ölümü seven kaç tane topluluk gelip geçmiştir bu dünyadan? 


Faziletli Üstad Abdullah Azzam devam ediyor: *1973'te Suriye hükümeti yeni bir anayasa hazırlar ve bu anayasada *Suriye İslâm Devleti'dir” maddesini çıkarır. Eski anayasanın birinci maddesi olan bu madde silinince islâm âlimleri ve hatibler ayaklanırlar. Bunlardan birisi de üstad Mervan el-Hadid'tir. Cuma hutbesine; “Kim mescidde ölmek üzere bey'at edecektir?” diyerek başlar. Üstadın bu şekilde başladığı hutbesini işiten insanlar camiden bir bir sıvışmaya başlarlar. Zira üstadın hutbesini dinlemek çok tehlikelidir. Bu esnada mescidde bulunan diğer âlimlerde tek tek çıkmaya başlamışlardır. Bunlardan bir kısmı Allah'ın dinine olan bağlılığı ve küfre duyduğu kinle dışarı fırlamakta ve silahlarını getirmekteydiler. Kimileri de mescidde silahını çıkartmış tekbirlerle havaya ateş açıyordu. 


Üstad Mervan bu hutbesinden sonra gizlenir. Şam'a giderek orada bir daire kiralar ve gizlice silah toplamaya başlar. -Allahu Ekber- bitkinlik nedir tanımaz. Allah'in dini için mücadelede gevşeklik göstermez. Korku nedir bilmez. Otomatik silahlar ve bombalar satın almaktadır. 
Nerede silah ya da bomba satışı yapıldığını duysa, oraya gençlerden birisini gönderir ve o şeyi satın aldırırdı. Bu arada Suriye istihbarat birimleri kendisini aramaktadırlar. 


Bir gün istihbarat Üstadın gizlendiği yeri keşfetti ve oturduğu binanın etrafı sarıldı. Polisler hoparlörlerle binadakilere anonsa başlar. Üstad Mervan'da kendi yanında bulunan bir mikrofonla dışarıdakilere: “Ey İstihbarat adamları ve polisler! On beş dakika içerisinde burayıterk etmeniz konusunda sizleri uyarıyoruz. Aksi takdirde on beş dakika sonra sizinle savaşacağız” diye anons eder. Gerçekten üstad on beş dakika sabretti. On beş dakika sonra ise bomba ve otomatik silahlarla binadan ateş etmeye başladı. Polisler durumu merkeze bildirdiler ve evin etrafında hemen hemen bine yakın polis ve istihbarat mensupları toplandı. Üstadın bulunduğu dairede ise kendisi, öğrencisi ve henüz zifafa girmediği nikâhlısı vardı. Polisler binayı uçak ve helikopterlerle havadan da kontrol altına almışlardır. 
Polisler binaya girip TNT yerleştirmek istemektedirler. 
Fakat kim binaya girmeye cesaret edebilecek? İki kişiye karşı bin kisi...! Ve ayrıca uçak ve helikopterlerle gözetlenmekte. 


Öğle vakti olduğunda üstadın cephanesi tükenir, Öğleden ikindi vaktine kadar hiç kimse üstadın dairesine saldıramaz. İkindi sonrası dairesine saldırılır. Üstadın cephanesi çoktan tükenmiş ve kolundan yaralanmıştır. 
Üstad başı dik bir vaziyette binadan iner. Yanındakilerle birlikte tutuklanır. Olayın haberi Hafız Esed'a ulaştığında adeta çıldırır. Bin kişilik kuşatmada polisler çok kayıp vermiştir. Üstad ise sadece kolundan yaralanmış olarak başı dik dışarı çıkıyordu. Hafız Esed der ki: “Mervan'la bizzat ben görüşmek istiyorum” Daha sonra üstadın yanma gelir. Ona: “Ey Mervan! Geçmişte olanları unutalım ve birlikte yeni bir sayfa açalım. Allah geçmişte olanları affetsin. Seni bir şartla hiçbir şeyden dolayı hesaba çekmeyeceğiz. Silahlı mücadeleyi bırakacaksın, tek şartımız bu” der. Hafız Esad'ın teklifine üstad şöyle cevap verir: “Ben de bir şartla sizinle anlaşabilirim. O da, Suriye'de İslâm Devletinin kurulmasında bana yardım edeceksiniz” Bu net tavrı işiten Hafız Esad olduğu gibi geri döner ve mahkeme safhası başlar. 


Şeyh Mervam'ın başından geçen bu olaylardan da çıkarılacak nice ders ve hazineler vardır. İmanlı mücahidler öyle bir ordudur ki iki veya üç kişi kadar da kalsalar uçak, helikopter ve özel birliklere karşı savaşırlar. Bu bir aksiyon filmi değildir. Böyle olaylar Afganistan, Çeçenistan, Felluce ve daha birçok cephede sayısız kez tekrarlanmıştır. Çünkü cihad da keramet vardır. Fransız gazeteci bos yere Afganistan'da Allah”ı (cc) gördüm dememistir. O gördüğü olağan üstü olayları ifade etmek istemiştir. Fakat “Yüce Allah Mücahidlerle beraberdir” diyemediği için çok yanlış bir anlatım yapmıştır. 


Ayrıca bu olayda Mücahidlerin İslam Devleti talebin- den de asla vazgeçmediklerini bir kez daha müşahede ediyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Bu Hak üzere savaşanların taviz kabul etmedikleri sahih akideleridir. 


Mücahid Alimlerin sultanı Abdullah Azzam devam ediyor: “Askerler toplanmış ve askeri bir şüra kurulmuştur. 
Heyet hava kuvvetleri komutanı Naci Cemil ve Mustafa Talaş ile birlikte Nusayri istihbarat komutanlarından oluşuyordu. Üstad Mervan getirttirilir ve sanık sandalyesine oturtturulur. Üstad bakar ki mahkeme heyeti Naci Cemil ve Mustafa Talaş'dan oluşuyor... Bunlar halk nazarında kendilerini Ehl-i Sünnet'e nisbet eden kimselerdir..! Ve onlara der ki: “Yazıklar olsun sizlere ey köpekler! Ey Naci Cemil ve Mustafa Talaş! Sizleri sağ olarak bırakacağımızı mı zannediyorsunuz! Gençlere, önce sizlerden başlamalarını emrettim. Ey köpekler! Siz ümmete bu Nusayrileri musallat ettiniz. İnsanlarımızı siz kirlettiniz. Sizlerse ey Nusayriler! Sizlerden de beş bin kişinin öldürülmesini gençlere emrettim” Bu sözlere daha fazla dayanamayan Naci Cemil: “Tutun şu mecnunu... Uzaklaştırın onu buradan” diye muhafizlara emreder. Sonra üstadı işkence odasında iyice bağladıktan sonra ailesini getirirler ve gözlerinin önünde ona tecavüz ederler. Üstad ise bağlı bir haldedir, nefsi daralır ve fenalaşır. 


“İşkenceleri yüklenmek, canileri görmek cisimleri yok eden bir olaydır”. İzzet ve onur sahibi bir kimsenin kendi namusunu kirletilirken görmesi... Kendisinin ise hiçbir şey yapamaması... Bağlı ve çaresiz kalması... İri yarı, uzun boylu, dolgun vücutlu ve yaklaşık 95-100 kilo civarında olan Üstad Mervan, oan eriyip tükenmiş, hemen hemen 45 kiloya düşmüştü. Son olarak Üstad hapishanede vefat etti. “Normal olarak mı, yoksa suikast sonucu mu öldü?” Bilemiyoruz. Vefat ettiğinde ailesine Üstadın cenazesini gelip almaları için haber saldılar. Onlar da cezaevi idaresine; ^Mervan^ siz öldürdünüz. Onun katili sizlersiniz” dediler. “Hayır” cevabı verildi. Üstad Şam'da bir mezarlığa defnolundu. Defnolunduktan sonra mezarının etrafında yaklaşık iki yüz kişilik askeri birlik bekliyordu. Hükümet, cesedin alınmasından ve gösteri yapılmasından korkmuştu. 


Ve Doğusundan Batısına İslam ümmetini cihada teşvik eden Şeyh Abdullah Azzam Şam Arslanı, İslam kahramanı Şeyh Mervan Hadid ile ilgili son sözü, sözün özünü söylüyor: “Şüphesiz İslâm daveti bunun gibi örnek şahsiyetlerle zafer bulur. İslâm daveti ancak çilelere katlanan, her türlü zorluğa göğüs geren bu gibi örnek sahsiyetlerle yaşar. Bu şahsiyetler İslâm'ı zafere ulaştıran sağlam üsleri oluştururlar. Bu üsler de büyük milletlere yön veren rehberler mesabesindedir." 


Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Ahzab 23. ayette bildirir ki: “Mü?minlerden öyle erkek adamlar vardır ki, Allaba verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlardan kimi adağını ödedi( canını verdi) kimi de beklemektedir. Ahdlerini hiç bozmamışlardır.” 
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“Esir Âlim” 


Ömer Abdurrahman'ın 


Ömer Abdurrahman... Bedeni gözleri görmeyen, fakat kalp gözü açık 
, büyük mücahid âlim... 
Alimliğinin sorumluluğunu hakkıyla üstlenmiş, ilmini 


gizlememiş, zalimlere meyletmemiş 


güzel insan... Kitapları ve konuşmalarıyla ümmeti zorbalara karşı dik durmaya teşvik etmiş, defalarca hapse atılmış, sayısız işkencelerden geçmiş ve fakat bunların hiçbirinin kendisini 


yıldıramadığı “koca bir dağ”... Vefakar hanımı Ümmü Ammar'ın Dr. 


Ömer Abdurrahman'a yazdığı bu tarihi mektubu dergimiz 


okuyu cularına sunarken, Esir Alim 
Dr. Omer Abdurrahman'a Cenâb-ı 


Hakk'tan yüksek sabırlar, hanımı ve 


çocuklarına da metanet dileriz. 


Eşinden Mektup 


Vefakar eş Ümmü Ammar'dan, eşi esir lider Şeyh Omer Abdurrahman'a mektup... -Allah kendisini esaretten kurtarsın- 


Mühendis Ümmü Ammar 


Dr. Ömer Abdurrahman'ın eşi... 


lemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O, ken-A itaat edene ikramda bulunur, onu basarılı kılar, ona doğru yolu gösterir, rehberlik eder, seçkin bir şahsiyet yapar ve işlerini düzeltir. O yüce Allah, tevbe edip kendisine yönelen günahkarın tevbesini kabul eder... 


Efendimiz ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammede salat ve selam olsun. O peygamber ki, herkese yardımı dokunmuş, pek çok topluluk kendisine uymuş ve şanı pek yüce olmuştur. Allah bu peygambere, ailesine, ashabına, dost ve arkadaşlarına, temiz soyuna, ehl-i beytine ve kıyamet gününe kadar onun yoluna uyup sünnetine tabi olanlara salat ve selam etsin. 


Şimdi... 
Sana selam olsun sevgili eşim!... 
Her yerde ve zamanda sana selam olsun!... 


Zindanda... Hastanede... uzak ya da yakın ülkede... 
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Seninle Allah için, Allah uğruna ve Allah yolunda evlenen eşinden sana selam olsun!... 


Eşinden ve hocasından uzun yıllardır mahrum olmasına rağmen... Sana karşı vefakar olan ve sabreden eşinden sana selam olsun!... 


Sadakat ve vefakarlıkla sana selam olsun!... 
En güzel vefakarlığım ile sana selam olsun!... 


Ben önce Allah'a sonra sana verdiğim ahde, sevabını Allah'tan umarak sabırla ve sadakatle bağlı olmaya devam edeceğim. Senin namusunu koruyacak, çocuklarını en güzel şekilde eğitecek, fazilet ve üstünlüğünü anlatacak ve seni her zaman hayır ile anacağım. Hayatın sıkıntı ve zorluklarına karşı koyup sabredeceğim... Allah'a andolsun ki bu sıkıntı ve zorluklar ne de çoktur... 


Seni, kalemimden önce kalbimin çizdiği, mürekkebim- den önce duygularımın yazdığı selamla selamlıyorum... 


Sana selam olsun... O selam sana Hacer anamızın, kendisini Mekke'nin kurak çölünde oğluyla birlikte yalnız bırakan büyük eşi Hz. İbrahim efendimize söylediği şu sözleri söylüyor: 


“Böyle yapmanı Allah mı sana emrediyor?". 

Hz. İbrahim: “Evet” deyince, 

Hacer de: “O halde O bizi asla yalnız bırakmaz!” demişti. 
Evet, gerçekten Allah onları yalnız bırakmadı... 


Açlık ve yoksulluğa rağmen... mahrumiyet ve yalnızlığa rağmen... Aci ve ambargoya rağmen... Hayatın devamını sağlayacak bütün şeylerin yokluğuna rağmen... Allah bizleri de yalnız ve sahipsiz bırakmadı... 


Çocuklarının hepsi üniversitede okuyorlar... Ammar, el-Ezher üniversitesi Usulüddin Fakültesinde, kızların ise aynı üniversitenin Tıp fakültesinde okuyorlar... 


Gerçekten Allah bizi yalnız ve sahipsiz bırakmadı... 
Çünkü hepimiz Allah için, Allah uğruna ve Allah yolunda yaşadık... 


Sevgili eşim! 


Gözün aydın olsun... Çünkü ben, senin Allah'a davet mirasını koruyor ve çocuklarını en güzel şekilde eğitme görevini Allah'ın yardımıyla yerine getirmeye gayret ediyorum... Tabi ki sen geride bize herhangi bir mal, mülk ve para bırakmadın... Ama bize en güzel bir yaşama tarzı bıraktın. Biz o tarz üzere yaşamaktayız... Sen bize İslam'ı bıraktın, bu nimet olarak yeter... Sen bize fazileti, emaneti, sadakat ve doğruluğu bıraktın; bütün bunlar yeryüzünün en değerli hazineleridir... 


Sevgili eşim! 


Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: “Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. 
İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (bu sözlerini) değiştirmemişlerdir.” Ahzab, 33/23. 


Ben senin de bu erlerden olduğuna inanıyorum. İnşallah Allah katında da böylesindir... Çünkü sen her şeyini din 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için feda ettin... Bu uğurda eşini ve çocuklarını feda etmekten kaçınmadın... Vatanını ve sevdiklerini terk ettin... Sıkıntılı gurbet hayatında, yaşlı ve hasta olduğun halde uzun yıllar zindanda kaldın ve hala zindandasın... 
Sen zindana... hastalığa... âmâlığa... ve gurbete tahammül ediyor; Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için Onun takdirine razı olup şaşırtıcı bir şekilde tüm bu sıkıntılara katlanıyor ve sabrediyorsun... 


Senin bu tahammül ve sabrına, güçlü gençler bile dayanamaz. Sen bu halinle artık bütün Müslümanlar aleyhine bir delil oldun. Dinleri konusunda taviz veren ve kusurlu davranan Müslümanlar, bu halleri için artık ne mazeret gösterebilirler? Onlardan kiminin bedeni sağlam, serveti bol, hastalık veya yaşlılık gibi sıkıntıları yoktur. Böyle rahat durumda olmalarına rağmen cemaatle namaz kılmada veya İslam'a sözle ve mal ile yardım etmede tembellik gösteriyorlar... 


Sevgili eşim! 


Sen şu yüce sahabenin şu sözünü ne kadar çok tekrar ederdin... 


Müslüman olarak öldürüldükten sonra artık hiçbir şeye aldırmam 


Allah için ölümüm hangi yandan olursa olsun... 


Çünkü bu, Allah içindir; Eğer O dilerse, 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Sen hayatını muallim, mücahit ve zahit olarak yaşadın... Biz seni hep cesur, sabırlı, oruçlu, gece namazlarına kalkan ve sevabını yalnız Allahtan bekleyen biri olarak tanıdık. Sen ömrünün uzun bir bölümünü Feyyum'daki evinde gözaltında ve dışarı çıkma yasağıyla geçirdin... Herkes senin sevincinin, cemaatle namaz kılmak, salih Müslümanlarla buluşmak ve insanlara doğru yolu göstermek olduğunu biliyordu... 
Ama sen, yaşadıklarına tahammül edip sabrettin ve Allahın takdirine razı oldun... Ta ki şafak yeniden atana kadar... Ozaman sen davetin ve sevdiklerinle buluşmak için bir kez daha dışarı çıktın... 


Parçalanmış bir uzvun geri kalanlarını da mübarek kılar. 


Sen de bugün sanki şöyle diyorsun: “Ben, gerek zindanda gerek yatakta veya gerekse hastanede olsun, Müslüman olarak öldükten sonra hiçbir şeye aldırmam... 
Ben Müslüman olarak öldükten sonra vatanımda veya Allah'a ait başka bir bölgede, hatta bu Amerika bile olsa aldırmam... Müslüman olarak öldükten sonra etrafımda sevdiklerim, çocuklarım, akrabalarım ve öğrencilerim olmuş veya yalnız başıma tek kalmış, hiç kimseyi tanımadığım kimsenin de beni tanımadığı bir yerde gurbette ölmüşüm, aldırmam..?” 


Evet, sevgili eşim ve hocam! Allah'ın seni tanıması; adını, şeklini ve rengini bilmesi sana yeter... Şehitleri seçip ayıran O'dur... 


Sevgili eşim!... 


Sen Allah ile bir alışveriş yaptın, Allah'a andolsun ki bu alışveriş çok karlı oldu... Sen dünyayı vererek ondan uzaklaştın... Sen Mısır'ın dışından gurbetten döndügünde zengin olarak döndün. Ama şimdi sen fakir, mahpus ve yalnızsın... 


Oysa sen de bazı üniversite hocalarının yaptığı gibi devam eden eğitim faaliyetleri ile hayatını yaşayabilir, öğrencilere ders notlarını satarak gelir elde edebilirdin... 
Ama sen bunu yapmadın... Aileni Allah'a ve korumasına bıraktın... Eğer O olmasaydı, biz gerçekten bir trajedi yaşardık... Sen üniversitede hoca iken, kazanç sağlamak 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için bugün yapıldığı gibi yapmadın, kendi ders notlarını veya kitabını basmayı reddettin... Bunun yerine öğrencilerine: “Güvenilir ve tanınan herhangi bir tefsir kitabını okuyun, sonuçta hepsi aynıdır” dedin... 


Bu alışverişin kazançlı oldu, sevgili eşim... Evet, alışveriş kazançlı oldu... Sen çok için azı... ebedi olan için geçici olanı... değerli için değersiz olanı... yanındakini Allahın yanındaki için terk ettin... dünya ve ahiretin genişliği için dünyayı terk ettin... 


Sevgili eşim! 


Sen hayatını muallim, mücahit ve zahit olarak yaşadın... 
Biz seni hep cesur, sabırlı, oruçlu, gece namazlarına kalkan ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyen biri olarak tanıdık. Sen ömrünün uzun bir bölümünü Feyyum'daki evinde gözaltında ve dışarı çıkma yasağıyla geçirdin... 
Herkes senin sevincinin, cemaatle namaz kılmak, salih Müslümanlarla buluşmak ve insanlara doğru yolu göstermek olduğunu biliyordu... Ama sen, yaşadıklarına tahammül edip sabrettin ve Allah'ın takdirine razı oldun... 
Ta ki şafak yeniden atana kadar... O zaman sen davetin ve sevdiklerinle buluşmak için bir kez daha dışarı çıktın... 


Sevgili eşim! 


Şüheda Camiinin kuşatıldığı günü hatırlıyorum. O gün sen yere düşmüş ve başına gelenler gelmişti... İnsanların hepsi sana bakıyorlardı, sen ise âmâ bir hocaydın. Kur'an okuyuşun onları ağlatıyordu... İşte o insanlar, yerden sürüklenen hocalarını ve liderlerini görüyor; ama bir şey yapamıyor ve onu savunamıyorlardı... Ona yapılan bu çirkinlikler karşısında sadece ağlıyorlardı... Lisan-ı halleri, onun yere düşen beyaz sarığı için şöyle diyordu: 


Eğer beyaz olmasaydı, onunla alay etmezlerdi Fakat dine saygı yok olup gitti. 


Senin başından işte böyle şiddetli sıkıntı ve zorluklar geçmişti... Sanki hiçbir şey olmamış gibi bunlar da diğerleri gibi geçip gitti... Senin lisan-ı halin ise şöyle diyordu: “Artık bana güzel bir sabır gerekiyor. Bu anlattıklarınıza 


karşılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır.” Yusut, 12/18. 


Sevgili eşim! 


Çeyrek yüzyıl önce senin hapishaneye girdiğin günü hatırlıyorum. O zor zamanda hapishanelerde uygulanan bir kural vardı. Her gelen kişi, adı yerine kendisine bir kadın adı takmak zorundaydı. Ad aldıktan sonra o kişi şiddetli bir şekilde dövülürdü. Kişinin iradesini ve erkekliğini kırmak, hapishaneye girdiği andan itibaren onun burada zelil ve uysal bir şekilde, boynu eğik olarak yaşamasını sağlamak için böyle yapıyorlardı. Kendisine bir kadın adı takmayan kimseye türlü türlü işkenceler yapılıyordu... Sen de işte o gün cesaret ve kararlılıkla bu kurala uymayı reddettin... Bu yüzden birçok işkence gördün... Oağır işkencelere tahammül ettin... Her defasında “Benim adım Ömer Abdurrahman'dır” demeye devam ettin... Allah seni korusun ve bu yaptığın fedakarlığı kabul etsin ey hocam ve eşim... Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği 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zaman: “Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz” derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” Bakara, 2556157. 


Sevgili eşim! 


Sen vaazlarında, hutbelerinde, derslerinde ve konferanslarında nice defalar bize İbn Teymiyye'nin şu sözünü hatırlatıyordun: “Düşmanlarım bana ne yapabilirler ki? Benim cennetim ve bahçem göğsümdedir. Nereye gidersem o da benimle birliktedir. Eğer beni zindana koyarlarsa, zindanım bana halvet yeri olur... 
Beni öldürürlerse, öldürülmem şehadet olur... Beni sür- gün ederlerse, sürgünüm seyahat olur...” 


Sevgili eşim! 


Şimdi sanki seni dinliyorum... Senin güzel sesin sanki bütün varlığımı sarsıyor... Sanki sen bize, peygamberleri ve kavimlerinin onlara yaptıkları eziyetlere karşı nasıl sabrettiklerini anlatıyorsun. Bu eziyetlere karşı söyledikleri şu kelimeleri söylüyorsun: “Bize yollarımızı gösterdiği halde ne diye biz, meyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. O halde Allah'a dayanıp güvenenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.” İbrahim, 14/2. 


Eziyetlere karşı sabretmek ve Allah'tan hoşnut olmak, sıddıkların azığı ve salihlerin şiarıdır. Dinde rehberliği ve müminlerin önderliğini üslenecek olanlar ancak bunlardır. “Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten önderler tayin etmiştik.” Secde, 32/24. 


Sen dindeki bu önderlik ve rehberliğe öylesine hiçbir bedel ödemeden ulaşmadın... Sen bu uğurda kat be kat bedeller ödedin... Özgürlüğünden bedel ödedin... Ailen- den ve çocuklarından uzak kalarak gurbetle bedel öde- 


din... Sen onbeş yıldan beridir ailen ve çocuklarınla hiç mutlu olmadın... Onlarla ilgili bir şey bilmiyorsun... Sen sağlığınla da bedel ödedin... Ve son olarak: 


İşte şişlikler, sağlığının geri kalanını almak için sana saldırıyor... Sen Rabbine karşı hiçbir cimrilikte bulunmadın... Her şeyi verdin... Hiçbir minnette bulunmadan ve başa kalkmadan... Gürültü yapmadan ve ilan etmeden... 
Sessizce... Dünyevi herhangi bir karşılık beklemeden... 
Kendini önemli bir sorun yapıp, insanlardan kendi uğruna savaşmalarını ya da üzerinden ticaret yapmalarını istemeden... Rabbine sonsuz şekilde güvenen biri gibi, karşılığını yalnız ve yalnız yüce Rabbinden dileyerek verdin... Sevabını bu dünyada değil, ahirette sadece Allah katında bekleyerek verdin... 


Sevgili eşim! Günümüzde savcılığın dört ay hapsettiği bir kimse için kıyametin nasıl koptuğunu, dünyanın nasıl ayağa kalkıp oturmadığını düşün... Bu kimse, içerde yaşadığı sıkıntıları bir kitapla nasıl da anlatıyor. 
Oysa onun yaşadığı sıkıntılar, senin gibilerin yaşadığı sıkıntılara göre bir nimettir. 


Sevgili eşim! 


Yardım edip destek verenler azaldı... Ama sen üzülme... 
Sık sık tekrarladığın yüce Allah'ın şu ayeti ile yaşamaya devam et: “Allah, kuluna yetmez mi?” Zümer, 3936. Zindanda Allah sana yetsin... Bu sıkıntıda Allah seni koruyup gözetsin... Gurbetinde Allah seni himaye etsin... Hastalığında Allah sana şifa versin... Yalnızlığında Allah sana dost olsun... Yaşadığın bu maddi karanlıklarda Allah sana merhamet etsin... Sana basiret nuru ve sabır ışığı ile merhamet etsin... Zira “Sabır, nurdur.” Hadis, Allah Kur'an nuru ile, iman nuru ile ve yakin nuru ile sana merhamet etsin... 
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Sevgili eşim! 


Lâ havle vela kuvvete illâ billâh (Allahtan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur) sözünü çokça söyle... İbn Teymiyye'nin naklettiği bir rivayette şöyle denilmiştir: “Meleklere arşı taşıma emri verilince, melekler: 


“Ey Rabbimiz! Biz, senin azamet ve yüceliğinin üzerinde bulunduğu arsi nasıl taşıyabiliriz?” dediler. 


Bunun üzerine Allah: “Lâ havle ve la kuvvete illâ billâh (Allahtan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur) deyiniz” buyurdu. 


Melekler bu sözü söyleyince, arşı taşıdılar. 


Senin yaşadığın sıkıntı ve zorluklar gerçekten ağırdır... 
Bela ve musibetler her geçen gün öncekine göre çoğalmaktadır... Sevgili eşim, sen de artık yetmiş yaşına yaklaştın. Eskiden beri şeker ve tansiyon hastasıydın... 
Şimdi de şu karaciğer (veya pankreas) hastalığı geldi... 


Senin zayıf bedenin tüm bu hastalıkları kaldıramaz... Yaşadığın sıkıntı ve zorluklar artık zirveye çıktı... Umarım kurtuluşun yakın olur... “Ey kriz! Şiddetlen, kurtuluş yakındır” sözü, her zaman doğruluğuna inandığımız büyük bir sözdür. Bu sözün doğruluğuna bugünlerde daha çok inanıyor, daha çok hissedip yaşıyoruz... Biz şafak vaktinin artık yaklaştığına, belalı gecelerin de gitmek üzere olduğuna inanıyoruz... Seni ölmeden önce bir kez daha görmek istiyoruz... Biz seninle, sen de bizimle mutlu olmakistiyoruz... Etrafına dolanıp seni sarmak istiyoruz... Aileni ve çocuklarını bağrına basmanı istiyoruz... Bıraktığın emanetin kaybolmadığını görmekle sevinmeni istiyoruz... Çocukların din, ahlak ve edep bakımından en güzel şekilde yetiştiler, en güzel hal üzere bulunuyorlar... 


Allah sana şifa versin ey sevgili eşim! 

Allah sana şifa versin ey esir üstadım! 

Allah sana şifa versin ey hasta mücahid eşim! 
Allah sana şifa versin ey alim ve zahid eşim! 


Büyük arşın Rabbi Yüce Allahtan sana şifa vermesini diliyorum... 


Bu duamı yedi defa söylüyorum... 


Belki denizleri ve okyanusları... gökleri ve yağmurları... 
dağları ve ovaları aşıp sana ulaşır... 


Allah duaları işitendir, halimizi bilendir... 


Yüce Allah'tan benim gibi sıkıntılı ve darda olanların dualarını kabul etmesini dilerim... 


Sevgili eşim! 


Bu duygulu anlarda şair kardeşimiz Muhammed Hasarın şu dizeleri aklıma geliyor. Sana seslenerek diyor ki: 


Üstadım! Sabret, sabredenlere ne mutlu! 


Allah ebediyet yurdunda sana karşılığını verecektir ey Ömer! 


Allah'a andolsun ki sen, asla alçaklığa razı olmadın 


Bir gün bile zalimlere ve tağutlara boyun eğmedin. 


-e- 


İnsanlar susunca, sen hakkı söyledin 

Böylece sen hep yükselirken, başkaları alçalıyordu. 
Ben utanan ve korkaklıkla özür dileyen biriyken, Sen, hapishanede ve zincirlerin özür dilediği birisin. 
Sen, Allahın alçalttığı bir ülkede zindandasın 

O ülke ki, en kötüler bile o azgın yerden kaçar gider. 
Orada demokrasi ve adalet var dediler 

Orada zulüm, intikam ve işkence olmaz dediler. 
Tüm bunlar, gerçeğini dışa vuran boş isimler, 

Ve boyunlarına inci takılan domuzlar gibidir. 

İçi boş ve yalan özgürlüğe yazıklar olsun 

O ki yurdunda aslanlar ve eşekler birbirine eşittir. 
Küfür, ne kadar güzel elbiseler giyip süslense bile Bir süre sonra mutlaka ayıpları ortaya çıkar. 

Sen, parlak bir kalple gören birisin 

Onlarsa, gözleri görse bile kalpleri kördür. 

Sen bir neslin okuluydun, hala da öylesin; orada Geceleri bile uyumadan dine yardım eden erler yetişir. 
Dostları göreceğimiz gün bir gelse! O gün, 


Sıraya dizilip kendileriyle alay edenlerin üzerine pislediklerini görsek... 


Sevgili eşim! 


Sana Şehit Seyyid Kutub'un -Allah kendisine rahmet etsin- şu güzel sözünü hatırlatmak isterim: “Sözlerimiz, hareketsiz ve cansız birer ceset gibidirler. Eğer onların uğruna ölürsek, işte ozaman dipdiri ayağa kalkar ve canlılar arasında yaşarlar” 


Sevgili eşim! 
Mektubumun sonunda diyorum ki: 
Selamlarım, özlemlerim ve dualarım hep sanadır... 


Bugün sana geçmişten daha çok ihtiyaç duyan çocuklarının özlemi de sanadır... 


Onlar senin varlığına, babalığına, merhamet ve şefkatine muhtaçlar... 


Senin ilmine ve ahlakına muhtaçlar... 


Sen de bugün, geçmişten daha fazla onların yardımına, sevgilerine, merhamet ve takdirlerine muhtaçsın... 
Onlar senin kendileri için yaptığın fedakarlık ve gayretleri takdir etmek isterler... 


Sevgili eşim! Allah sana yeter, O daima seninle olsun... 


Bizim de O'ndan başka kimsemiz yok. O'ndan başka güç ve kuvvet sahibi kimse de yok... 


Son olarak; sana veda etmiyorum, görüşmek üzere diyorum... 


Vefakar eşin, Mühendis Fatin Şuayb, Ümmü Ammar 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Mü'minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sâdık kaldılar. 
İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü d erine getirmiştir. Bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. 
(33/Abzáb, 23) 


Sözünde Duranlar 
Muhammed YILMAZ 


İşte bu GE eN 
SR 1 


Kandırılmadılar. Beyinleri de yıkanmadı. Kör kuyuya da atılmadılar. Tam tersi yaşadıkları cahiliye toplumunun beyinlerine musallat etmeye çalıştığı cahili pislikleri, 

- Allah" ayetleriyle temizlediler. Vahye teslim olup gerekeni şuurluca yerine getirdiler. 
“Canlarını verdiler, öncü fedailer topluluğu olup ümmetin izzeti için kendilerini feda ettiler. Evlerinden, eşlerinden, çocuklarından, vatanlarından, dünyalıklarından ve eski alışkanlıklarından hicret edip i'là-i kelimetullah uğruna cihad edip, Rasulullah'ın (s.a.v) onlar için “kıyamete kadar hiç kimse zarar veremez” dediği taifeden oldular. Allah'a verdikleri sözde durdular ve Allah'm onlara vaadettiği nimetlere ulaştılar. 


Siz de tanıdığınız bir şehidin hayat hikayesi, resimleri ve varsa vasiyetini isbimdunsgeiderisieemail. com adresine gónderebilir, sehidlerimizin unutulmamasi ve anılması için DEE bu çalışmaya SU edebilirsiniz. 


m Tug ! Er zw &- s | e KS í 
PR Y r 1 "URL i TES. , s E + WA Y e s 
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Penceresi Dünya'ya Kapalı, Allah'a Açık Bir Şehid: 


Balıkesirli Fahreddin 
Konuralp Memeoğlu 


Şehit Fahreddin Konuralp Memeoğlu aslen Balıkesir Havranlı olup 1980 
yılında Balıkesir de doğdu. 5 yaşındayken İstanbul'a ailesiyle birlikte geldi. İlk ve orta okulu İstanbul da yüksekokulu Kırıkhan'da okudu. Gençliğinden beri suskun ve sessiz olma hali, onun Allah'a(cc) yakınlaşmasına, tefekkür etme konusunda beceri sağlamasına vesile oldu. 
Okuyarak, araştırarak Hak yolda seçici olmayı, sadece Rabbi için bu hayatı yaşamayı istedi. 5-6 senedir sürekli namaz kıldığı ve İslami bir hayat yaşadığı halde “son 2 sene içinde gerçek bir Müslüman olmayı başarabildim, gerçekten namaz kılıyorum” derdi. Konuralp bu dünyanın insanı olmaktan vazgeçmişti. O Rabbinin askeri olmayı kafasına koyduğu andan itibaren artık Rabbi'ne ulaşması için kısa bir süre vardı ve bu sürecin başladığı andan itibaren her an, her dakika mutluydu. Kalbindeki Nur yüzüne vurmuştu. Ev ahalisinin ifadelerinde gideceği zaman yüzünün daha da nurlandığı belirtilmektedir. O istedi Allah(cc) da Ona şehadeti nasip etti. Rabbim şehadetini kabul eylesin, bizlere de şehidliği nasip etsin. 


Bolu'lu Kahraman 


Şehid Nazif Ceylan 


Nazif Ceylan 1985 yılında Ankara'da doğdu. İlk öğretimini tamamladıktan sonra ailesine katkıda bulunmak için işe girdi. Sonraki dönemlerde İslami hizmetlere yöneldi. Çok kitap okur ve ilmi meseleleri kardeşleriyle birlikte mütalaa ederdi. İslami ilimlerde daha fazla derinleşmek, daha çok Rabbine hizmet etmek için çeşitli vakıflarda ders almak için hicret etti. Bir yandan daha iyi İslam'ı öğrenmek için çalışıyor diğer yandan talebe okutuyordu. Bütün bu çalışmalar yüzünden yıllarca evinden uzaklarda kalmıştı. Fakat o bundan ötürü üzülmüyor, Rabbinin davasına katkıda bulunduğu için mutlu oluyordu. Babası kendisine bazen dünya işleri ile ilgili nasihat verince babasını kırma- dan şöyle cevap verirdi: “Baba benim dünya ile işim yok.” Bir gece ilim ve hizmet ile meşgul olduğu bir dönemde rüyasında Afganistan'a 


gittiğini gördü. Bu rüyayı arkadaşlarıyla paylaştı. Sadece Rabbine hizmet etmek için yaşayan Nazif Ceylan kardeşimiz, kimi çevrelerin kendisine önerdiği “çalış, iş güç sahibi ol, işine gücüne bak” şeklindeki tekliflere (bu işler de caiz olmasına rağmen) “Ben yüce Allah'a hizmet ile meşgul olmanın zevkini yaşamış bir kimse olarak artık sadece bu mübarek iş ile uğraşmak istiyorum” şeklinde cevap verdi. 
Rabbimizin bildirdiği gibi: “yolumuzda mücadele edenleri yollarımıza eriştiririz.” Rabbi için çok küçük yaşlarından beri büyük bir çabanın içinde olan Nazif kardeşimizin rüyası gerçek olmuştu. Bir vesile ile Afganistan'a gidebileceği bir ortamı yüce Allah onun için yarattı. Ve salih rüya gerceklesti.Afganistan'da senelerce cihad eden kardeşimiz, daha otuz yaşına bile varamadan, kısacık ömrüne ilim, hizmet, hicret ve cihad gibi birçok salih amelleri sığdırdığı halde mübarek arefe gününde şehid olarak Rabbine kavuştu. Ne mutlu ona. Bizlere de Rabbimiz bu güzellikleri nasip etsin. 


Ankara'nın Yiğidi 


Şehid Hacı 
Zühtü Bayram 


1982 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini bu şehirde tamamladı. Ankara'nın siteler ilçesinde bir yandan mobilya işinde çalışıyor, diğer yandan İslami çalışmalara katılıyordu. Çevresinde çok sevilen, doğru, dürüst ve güvenilir kişiliği ile herkesin takdirini kazanmış bir insandı. Etrafında onu sevip takdir etmeyen tek bir arkadaşı dahi yoktu. Gençlik yıllarının başlarından beri gerçek İslam'ı araştırır, Hakkın peşinde giderdi. Hakkı bulduğu, Kur'an ve Sünnet'in hükmünü öğrendiği zaman her şeyi bir tarafa bırakır, İslam'ın açık hükümlerine hiçbir şeyi tercih etmezdi. Evli ve iki çocuk babası olan kardeşimiz, İslam için gerçekleştirdiği pek çok çalışma ve hizmetten sonra İslam'ın imandan sonra en büyük emri olan cihad ibadetini yerine getirmek ve şehid olarak yüce Allah'a ulaşmak için harekete geçmişti. Bu konuda kendisine nasihat eden kimselere tek bir şey söylüyordu: “ Ben şehit olarak Yüce Allah'a ulaşmak istiyorum.” Nasihatçılar onca konuşmadan sonra bu cevabı alınca artık diyebilecek hiçbir şey bulamıyorlardı. 
Afganistan'dan, yüce Allah'a şehid olarak ulaşmak için bir yol olduğunu bilen Hacı Zühtü, hiç bitmeyen cihadın ülkesi, İslam'ın yüzyılımızdaki kalesi olan bu ülkeye hicret etti. Orada da tüm kardeşlerin en sevdiği ağabeylerinden birisi oldu. Orada da dürüst, güvenilir, samimi dostluğuyla ön plana çıkmıştı. Senelerce cihad etti ve nihayet Ramazan Bayramı'nın Arefe gününde çok değerli kardeşleriyle birlikte o çok arzuladığı şehadet şerbetini içti ve istediği şekilde yüce Allah'a ulaştı. Rabbimiz ona hem kendi yolunda çalışma, hem cihad etme, hem de şehid olma nimetini verdi. Yüce Allah tüm emeklerini kendisinden kabul buyursun ve bizlere de bu güzellikleri nasip etsin. 
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